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igbolu seferine giden yolun ilk taşları, daha 14. 
N yüzyılın ikinci yarısında, Osmanlı fatihlerinin 

Balkanlar'ın güneyinde bütün azametleriyle görüldükleri tarihlerde döşenmişti. Doğrusu istenirse. Macar krallığının Bulgar topraklarında Osmanlılara karşı çıkarmaya yeltendiği ayaklanmanın başarı - sızlığa uğramasının ardından her an bir karşı hamle bekleniyor: bu teyakkuz hali, Batılı güçleri ister istemez harekete zorluyordu. Bir zamanların koca Bizans İmparatorluğu, bu tarihlerde (şehrin sağına soluna düşen birkaç sahil yerlesimiyle birlikte) Konstantinopolis hariç Mora yarımadası ve Ege denizindeki birkaçadadan başka bir yere sahip değildi. Aynı gekil- de, Yunan diyarında Haçlılar devrinin Latin kralliklarından geriye pek bir şey kalmamıştı. Ufak tefek krallklara bölünmüş olan Bulgaristan'ın Osmanlıların eline geçmesi uzun sürmemişti. Öte yandan, sağlam temellere yaslandığı zaten şüpheli olan Sırp imparatorluğu, Osmanlı darbelerinin Balkanlar'ın böğrüne inmeye başladığı günlerde çabucak dağılmıştı. 

Ne denli arzularsa arzulasınlar, Ortodoks Balkan devletlerinin kuzeydeki Katolik komşularıyla elbirliği etmeleri zor görünüyordu. En acilinden yardım arayan devlet ricali davetkâr bakışlarla kuzeyi yoklasa da, halkın büyük kesimi efendilik makamında Katolik Macarlar yerine Müslüman Osmanlıları görmeye razı görünüyordu. Ortodoksluğa bağlı Eflâk ve Boğdan ahalisinin Katolik Macar efendileriyle ilişkilerinin de bundan daha iyi olduğu söylenemezdi. 

Bizans'ın şanlı yadigârını taşıyan topraklarda kargaşa ve başıbozukluk tam bir faciaya dönüşmüştü. 
İmparatorların Osmanlı sultanına tabiiyet bildirme - si vaka-i adiyeden olmuştu askerlerle siviller ve yönetici seçkinlerle sıradan halk arasında her gün yeni bir kavga patlak veriyordu. 14. yüzyıl ortalarında çı- 


kan kentli ve köylü isyanları bastırılmasına bastırılmıştı; ama bu hengâmede Trakya ve Makedonya'nın geniş düzlüklerinde neredeyse bir tek fert kalmamıştı. Geriye kalan birkaç müstahkem şehir, maişet derdine düşmüş garnizon neferlerini doyurmaktan fazlasına yaramayan bağ ve bostanlarla çevrili hisarlardan ibaretti. 

Bu arada her adımı etraflıca düşünülmüşe benzeyen Osmanlı genişlemesi, büyük bir kararlılıkla ilerliyordu. Aslına bakılırsa, Balkanlar'a yerleşen ilk Türk topluluğu Osmanlılar değildi: ne var ki, bu öncü kitlelerin çok daha güçlü Osmanlı Devleti tarafından yutulması fazla vakit almadı. İlk başkentleri Bursa olsa da, kısa bir süreliğine Trakya'daki Dimetoka'yı başkent olarak kullanmalarının ardından Osmanlılar seferlerinin dalga dalga yayılacağı Edirne'yi askeri üs haline getirdiler. Konstantinopolis'in düşmesi için 1453'ü beklemek gerekecekti. Osmanlı ilerleyişi ne denli insafsız görünürse görünsün, 1380'ler Osmanlı savaşçıları için pek rahat geçmedi. Savaşların büyük kısmı uç bölgelerinde faaliyet gösteren ordular tara - fından veriliyordu. Ordulardan bir tanesi, sultanın komutası altında Trakya'yı geçip kuzeydoğuya ilerlerken; Kara Timurtaş, Bulgaristan üzerinden kuzeybaпуа gitmeye çalışıyor: Gazi Evrenos'a bağlı kuvvetler ise, batıda Yunan diyarının kalbine doğru bir yol açmaya uğraşıyorlardı. 

Bu esnada Eflâk prensi Vlad. Macar kraliyetine karşı bağımsızlığını ilan edebilmek için Osmanlılardan yardım istemeyi düşünüyordu. Gelgelelim, siyasi rakibi Mircea, denge siyasetinin inceliklerini çok daha iyi biliyordu. Eski bir Bulgar despotlugu olan Dobruca'yı işgal ederek prensliğe Karadeniz kıyılarında toprak kazandırdığı gibi, 1389'da Lehistan ile bir antlaşma imzaladı. Buna karşılık Osmanlı 


14. yüzyıl sonu-15. yüzyıl başına ait bir İtalyan duvar resminde Birinci Haçlı Seferi'nin büyük kahramanı Godetroi de Bouillon (Eski kale, Mantua). 
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serdarı Çandarlı Ali Paşa Niğbolu'yu ele geçirdi ve Osmanlılar, 1391'de Tuna'nın öte yakasına ilk akınlarını tertip ettiler. Mircea, eli mahküm, Macar kralı Sigismond ile ittifak yapmak zorunda kaldı. İki hükümdar, büyük ihtimalle 1392'de, Nigbolu'yu geri aldılar. Balkan Hıristiyanlarından oluşan yeni bir cephe filizlenmek üzere gibi görünüyordu. Ne var ki, ertesi sene Balkanlar'a yıldırım gibi inen Osmanlı padişahı Bayezid, dizginleri tekrar ele aldı. Tırnova'daki Bulgar krallığı doğrudan Osmanlı egemenliğine geçerken Vidin ve Sırbistan yeniden Osmanlı haraçgüzârı oldular. Gerçi Bayezid. Macar nüfuzunun önüne set çekmek amacıyla bir yandan da Sırpların dostluğunu kazanmanın yollarını arıyordu. 

Aynı günlerde Trakya ile Doğu Makedonya'nın 18- sız ve çorak arazileri, Anadolu'dan taşıp gelen nüfus tarafından dolduruluyordu. Yeni gelen göçebe kitleler arasında, dağlık bölgelere yerleşerek savaşçı -çoban lar suretine bürünecek olan yörükler de bulunuyordu Osmanlı ordularına eşlik eden Bektaşi dervişleri, ilk anda akla gelenden çok daha fazlasını temsil ediyorlardı. Bunlar, yalnızca Allah kelamının taşıyıcılığını yapmakla kalmıyor; ama ayrıca savaşlarla altı üstüne gelmiş metruk arazinin iskâna açılıp şenlendirilmesine aracılık ediyorlardı. Bektaşilerin şaraba müsa mahayla bakması ve kadınla erkeği gündelik hayat pratiklerinde ayırmaması, Hıristiyan komşularıyla ilişki kurmalarını kolaylaştırıyordu. Öyle ki, 14. yüzyıl sonunda Müslümanlar, ister Türkmen göçmenler ister çiçeği burnunda mühtediler olsun, Trakya'da çoğunluk haline gelmişlerdi. 

Karadeniz'deki İtalyan ticaret kolonilerinin Niğbolu seferi döneminde oynadığı rol büyük ölçüde gözden kaçırılmıştır. Bu tarihlerde Karadeniz, merkezini Kırım'ın teşkil ettiği bir ticaret ağına ev sahipliği ya pan, dünyanın en işlek ve önemlialışverişyollarından biriydi. İtalyanlar sabah akşam aralarında kavgaya tutuşsalar da, Karadeniz'de hâkim güç olmayı sürdürü yorlardı. Bu durum, en yalın haliyle, Latinlerin tertip ettiği Haçlı seferlerinin 15. yüzyıla kadar üstün bir deniz gücü tarafından desteklendiği anlamına geli yordu. 14. yüzyıl sonlarında Cenova en önde gelen deniz gücüydü ve büyük oranda başına buyruk davranan Ceneviz üsleri, geniş bir alana yayılmış bir koloniler topluluğu oluşturuyordu. Bu üslerden demir alan tüc car ve maceracılar, Doğu Avrupa'nın ulu ırmakları boyunca yukarıya doğru seyahat ediyorlardı. Doğrusu istenirse, Niğbolu'dan taş çatlasa yüz kilometre uzak- 


taki bir adada kurulu olan Yergöğü esasen bir Ceneviz kalesi olabilirdi: ne de olsa, Ceneviz gemileri, Macar sınırında kalan Demirkapı'ya değin nehir boyunca bir aşağı bir yukarı geziniyorlardı. 

Macar krallığı, Niğbolu seferinde kol kola girdiği Batılı müttefiklerinden bambaşka bir âlemde yaşı yordu. Kraliyet topraklarını oluşturan bölgeler ara sındaki farklılıklar çok büyüktü. Orta ve Batı Macar ovalarında Katolik Macarlar yaşarken. onlarla aynı inancı paylaşan Slovak Slavlar kuzeyi mesken tut muşlardı. Kimi Katolik kimi Ortodoks olan Slavlar güneyde toplaştıkları gibi. doğuda kalan Erdel de yine karışık bir nüfusa sahipti. Erdel, yarı bağımsız hüviyetine sıkı sıkıya sarılmaya devam ediyordu: fakat memlekete yerleşen Sakson göçmenler ile keşişlerin bıkıp usanmadan yerli halkı Katolik inancına davet etmesi gerginliği artırıyordu. Mahalli voyvodaların bazıları Macar âdetlerini ve Katolikliği benimsediği halde, değişikliğe gönlü elvermeyenler peşlerine tak tıkları askeri maiyetleriyle birlikte Eflak ve Boğdan'a 


1. Murad zamanında temelleri atılan 
Dimetoka'nın 
Cuma Camii 


tarafından bitirildi. 
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göç ettiler. Krallığın güney hududunda işler daha da karışıktı. Hırvatistan, Dalmaçya ve Sırbistan'ın Maçva bölgesinde iyi kötü bir Macar yönetiminden bahsedilebilirdi. Bununla birlikte Bosna'da Macar iktidarı 


namına bir şey bulabilmek kolay değildi. 

Eflak ve Boğdan'ın Macar kraliyetinin hamiliğini kabul ettiği dönemler oluyordu. Dağlarda ve dağ yamaçlarındaki Rumence konuşan halka baş eğdirmek kolay değildi: ama yüksek arazinin bitimiyle başlayan düzlüklerdeki Türki göçebe kitleler kısa süre önce Eflâk ve Boğdan hâkimiyetini kabul etmişlerdi. Büyük nehirlerin iki yakası boyunca yerleşik Slav toplulukları için de aynı şey geçerliydi. 

Kıymetli ticaret yollarını elinde bulunduran Eflak ve Boğdan prenslikleri hazinelerini epeyce doldurmuşlardı. Boğdanlılar kuzeydoğu istikametinde, bir zamanların Altınordu topraklarına doğru yayılma- nın hayallerini kurarken Eflak idaresinin aklı fikri Karadeniz'e çıkan bir yol bulabilmekti. Eflak. 14. yüzyıl sonlarına doğru Büyük Mircea saltanatında adeta kültürel ve siyasi bir uyanışa tanıklık ediyordu. Ne var ki bu bahar havası, ne memleketin statüsüne açıklık kazandırmaya ne de kırılgan siyasi ve askeri yapıyı pekiştirmeye fayda etmişti. 

Macar krallığı bile azametli görüntüsünün içini doldurmakta zorlanıyordu. Macaristan ve Lehistan kralı Büyük Layoş (Fransız Anjou hanedanından Louis) 1382'de öldüğünde ardında ne istediğini bilen, azimli ve gayretli eşi Elisabeth ile iki kız çocuğu birakmıştı: On bir yaşındaki Marie ve dokuz yaşındaki Hedwige. Marie, babasının toprağa verildiği günün ertesinde taç kuşandı; ama Lehler onu kraliçe olarak tanımadıklarını duyurdular. Uzun boylu tartışmaların sonunda onun yerine Hedwige'ye (Leh tarihinde Jadwiga)razıolabileceklerini söylediklerinde, zaten uzun ömürlü olmayan Macar-Leh birlikteliğini de bitirmiş oldular. Bilakis Jadwiga'nın Prens Jogaila'yla (sonradanaldığıisimle I1. Władysław Jagiełło) yaptığı evlilik, 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Leh ve Litvanya haneleri arasında yeni bir birleşmeye vesile oldu. Ne yazık ki Marie, Brandenburg margravı (ug beyi) ve Alman imparatoru ТУ. Karl'ın oğlu olan Lüksemburg hanedanından Sigismond'la nişanlanmıştı bile. Macar topraklarıyla birlikte Lehistan'a da hükmedeceği günün hayallerini kuran Sigismond, bu ülkenin bir oldubittiyle elden çıkmasını asla kabullenemedi. Sigismond ve Marie'nin izdivaç işini ağırdan aldığı günlerde ülkeyi valide kraliçe Elisabeth yönetti. 
Veraset tartışmaları sanki yeterince karışık değilmiş gibi, Güney İtalya hâkimi ve Büyük Layoş'un gayrimeşru oğlu olan Napoli kralı Charles, Macar tahtının gerçek sahibi olduğu iddiasıyla ortaya çıktı ve 1385'te Dalmaçya'yı işgal etti. Marie, tahttan çekilmek zorunda kalsada Charles, valide kraliçe Elisabeth'in destekçileri tarafından katledildi. Mücadeleyi bırakmayan Charles yandaşları, Bosna hâkimi (ban) Tvrtko'nun Venediklilerin yardımıyla başlattığı ayaklanmaya katıldılar. Marie esir edildi ve Elisabeth zehirlenerek öldürüldü. Bu sırada sahneye giren Sigismond, Marie'yi kurtararak 1387'de krallığını ilan etti. Marie sekiz sene sonra öldü. Birçok Macar. Marie'nin yokluğunda Sigismond'un hükümranlık hakkını yitirdiğini düşünerek silaha sarıldı. Sigismond ayaklanmacıların hakkından gelmeyi becermiş olsa da tesis edebildiği idare, muktedir bir hükümdarınkinden çok bir sürü kıdemli baronu çekip çevirmeye çalışan talihsiz bir reisinkini andırıyordu. Saltanatının ikinci diliminde Alman imparatoru unvanına kavuşan Sigismond, bir yandan da günden güne büyüyen Osmanlı tehlikesine karşı gözünü dört açmak zorundaydı. 

Osmanlılar yaklaştıkça Macarlar, Ortodoks tebaalarının gönlünü hoş tutmayı daha fazla önemsemeye başladılar. Eflâk hükümdarı Mircea'ya stratejik konumu haiz Fagaraş düklüğünün yanı sıra Severin kontluğu bahşedildi. Yine de 1391 ve 1392'de yaşananlar, Macarların batıdan yardım almak dışında bir çarelerinin olmadığına Sigismond'u ikna etmişti. Öte yandan sultan Bayezid açısından bu olup bitenler, Tırnova'daki Bulgar haraçgüzâr krallığının sağlam pabuç olmadığını öğretmişti. Sigismond'un Haçlı seferi çağrısıyaptığı vakitlerde Tırnova'ya giren Bayezid. Bulgar kralını infaz etti. Tuna serhaddinde yer alan Silistre. 
Niğbolu ve Vidin kaleleri tahkim ve Müslüman ahali de stratejik Tuna havalisine yerleşmeye teşvik edildi. 
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Macarlar ve Eflâklılar açısından Tuna'nın kuzey yakasındaki Küçük N iğbolu'yu ele geçirmek bir nevi züğürt tesellisi olmuştu. 

Osmanlıların Balkanlar'dakivarlığının pek sağlam temellere yaslanmadığını düşünen Bayezid, Hıristiyan haraçgüzârlarını 1393-94 kışında Yunanistan'ın kuzeyindeki Serez'e davet etti. Sırp hükümdarı Stefan Lazareviç'in I. Bayezid'in en güvendiği haraçgüzâri olarak burada tebarüz etmesi. İmparator 11. Manuil'i Batı'dan yardım bulamaması halinde Bizans'ın sonu- nun geldiğine iyice ikna etmişti. Konstantinopolis'e döner dönmez Osmanlı tabiiyetinden çıktığını duyuran Manuil, yeni bir Osmanlı kuşatmasını göğüslemek için hazırlıklara başladı. Hakikaten de, Osmanlı muhasarasının başlaması uzun sürmedi ve aralıklarla sekiz yıl boyunca devam etti. Ne var ki, Osmanlı birlikleri yarım asır sonra İstanbul'un surlarını yerle bir edecek devasa toptan mahrum oldukları gibi, Bayezid'in aklı da Doğu diyarlarını kasıp kavuran Emir Timur'un seferleriyle meşguldü. 

Osmanlıların Konstantinopolis'i muhasara altında tuttuğu günlerde Tuna boyundaki askeri hareketli lik arttı. Hangi tarihte gerçekleştiği tartışmalı olsa da, 
1395 başlarında Osmanlıların Erdel ve Eflâk'a yönelik 
düzenledikleri bir seferle ilgili görünen Rovine muharebesi muhtemelen bu çarpışmalardan biriydi. Bu tarihte yedi müstahkem Macar kent ve hisarına saldıran Bayezid. nihayet büyük ihtimalle 17 Mayıs'ta Arges nehri kıyısında Mircea komutasındaki kuvvetlerle karşılaşmıştı. Eflâklılar zafer kazandıklarını haykırıp dursunlar, Osmanlı birlikleri er meydanında kaldı ve Mircea'nın siyasi rakibi Vlad. kısa bir süreliğine de olsa Eflâk tahtına kuruldu. Bir miktar Osmanlı askeri, Küçük Niğbolu ve Yergöğü kalelerinde garnizon olarak bırakıldılar. 

Mircea'mn Tuna'nın güneyinden elini kolunu çekmek zorunda kaldığı gün gibi ortadaydı. Sigismond. Batı krallıklarına yaptığı yardım çağrılarını iki katına çıkardı. Macar kralının elçileri, belli başlı Avrupa saraylarının kapısını çalıyor; Fransa, Venedik, Alman prenslikleri. П. Manuil ve Eflâk hâkimi Mircea'yla antlaşma üstüne antlaşma akdediyorlardı. İngiltere'den, St. Jean Şövalyeleri'nden ve Sicilya ile Yunanistan'ın bir bölümünü idare eden Aragon Krallığı'ndan olumlu cevap gelmişti. Öte yandan, 


MUHAREBEYE 


Sigismond'un zihninde Osmanlı arazisine yönelik topyekün bir istila seferinden ziyade önleyici bir savunma işbirliği yatıyor gibiydi. Batılı hükümdarların ise çok daha muhteris hayalleri vardı. Fransa kralı Charles, Mayıs ayında İngiliz hükümdarı II. Richard'a yolladığı mektubunda şöyle diyordu: “Demek ki adil kardeşim... belki ceddimizin günahları affedilir diye din kardeşlerimize yardım edip Kutsal Topraklar'ı özgürlüğüne kavuşturmak için elbirliğiyle bir Haçlı seferi düzenleyeceğimiz kutlu an gelip çattı.” 

Macar elçileri umut vaat eden haberlerle evlerine dönerken ittifaka katılan ülkelerde özel savaş vergileri konulmuştu bile. Örneğin Burgonya dükü tek başına 700.000 altın frank toplamıştı. İttifak peşinde koşan elçilerin İngiltere ve Fransa arasındaki Yüz Yıl Savaşı'nı dört seneliğine durduran ateşkes esnasında yola çıkmış olmaları, Macarlar açısından kuşkusuz büyük bir talihti. Her köşeden yardım vaatleri yükseliyordu; ama yine de, ittifakın başını çekip elini korkusuzca taşın altına sokan Burgonya olmuştu. Burgonya dükü Philippe, ne olursa olsun. bir kere daha 


Anglo-Fransiz savaşlarının bir parçası haline gelmek 


GİDEN YOL 


istemiyor ve Burgonya'nın gün geçtikçe filizlenen gücünü sergilemek için en doğru yerin Haçlı seferi olduğuna inanıyordu. Guillaume de la Tremoille ve Regnier Pot başkanlığında 1394'te Macaristan'a giden askeri bir heyet, Burgonya tahtı adına bölgedeki durumu incelemişti. Heyet vazifesini bitirip döndüğünde, Dijon da Artois konağında gerçekleşen askeri müzakerelere katıldı. 

Philippe'in oglu Jean de Nevers, burada herkesin huzurunda eline kılıcı alır almaz Tanrı yolunda kullanacağına yemin etmişti. Aynı anda Haçlı ordusunun başına geçmeye talip oldu ve tecrübesizliği ile kırık omzuna rağmen (kısa süre önce attan düşmüştü) Ağustos 1395 te istediğini aldı. Paris'te, St. Denis manastırında bir merasim icra edildi; fakat Jean de Nevers, ne o gün ne de daha sonra şövalye ilan edildi: Ne de olsa, “mükâfatını, İsa'nın şövalyeleri gibi kafirlerle savaş meydanında karşılaşacağı ilk gün ala - caktı.” İşin esası, Jean sadece sembolik bir rol oynuyordu ve ordunun komutası fiilen Eu kontunun ellerine teslim edilmişti. Bunun yanında Fransız amirali Jean de Vienne, Fransız maresali 11. Jean le Maingre 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ya da daha iyi bilinen ismiyle Boucicault, Bar düklügünden iki beyzade, la Marche kontu ile Saimpy. Roye ve Trémoille beyleri gibi kıdemli komutanlar da orduya eşlik ediyorlardı. 

Dört bir yandan kutsal savaş çığlıkları işitiliyordu. Sefere katılmak isteyenlerin sayısı o denli fazlaydı ki, yalnızca asilzadelerin Haçlı ordusuna girebileceği duyuruldu. Burgonya tahtının hazinedar ve maliye kâtipleri, Haçlıları sırmalı kumaşlara bürüyüp atlarına varaklı. gümüş kaplama koşum takımları bulmak ve Jean de Nevers'in birliklerine yeşil atlastan ceket ile çadırlar ayarlamak için ellerinden geleni yapıyorlardı. Mümkün olan en ihtişamlı tabak çanak ve zırh takımları toplanıyordu. Rodos, İzmir ve Ege'nin diğer yerlerindeki üsleri Osmanlıların gölgesinde yaşayan St. Jean Şövalyeleri, Haçlı seferine dünden razıydılar. Tarikatın Aquitaine başrahibi Philibert de Naillac, sefere destek olmayı kabul edip takviye kuvvetlerle Rodos'un yolunu tuttu. Roma'daki Papa IX. Bonifatius'un coşkusu, Avignon'daki rakip Papa ХШ. Benedictus'tan aşağı değildi. Venedik senatosu, yalnızca denizden olmak şartıyla Haçlı seferini des- 


tekleyeceğini ilan etmişti; ama Bizans ve Osmanlı saraylarının arasını bulmaya çalışan Venedik elçileri bir taraftan ticaretin sekteye uğramamasına gayret ediyorlardı. Görünüşe bakılırsa Bizanslılar, Tuna üzerinde kullanılmak üzere Şubat 1396'da Venedik'te inşa edilen on savaş gemisinin masraflarını üstlenmişlerdi; ama her ihtimale karşın kutsal birliğin açıktan üyesi gibi görünmek istemiyorlardı. 

Bu, eşine rastlanmamış bir Haçlı seferiydi. Bu kez seküler hükümdarlar ordunun başını çekerken papalar geriden geliyordu. Haçlı duygusu sıradan in sanlar arasında neredeyse ölmüş gibiydi; ama birbirine taban tabana zıt gibi görünen Haçlı ve şövalyelik idealleri nasıl olduysa aristokrat çevrelerde bir araya gelmişti. Burgonyalı ünlü şair Eustache Desehamps'ın 1395'te yazdığı gibi: 


Zamanımızın prensleri, sizlere yalvarıp yakarıyorum Gelin, su Sarazenleri alt etmeme yardım edin Adalet benim, gelin benimle 

Kutsal Topraklar'ın kalbini fethetmeye. 


İstanbul 
Boğazı'nın 
Karadeniz'e açılan 
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1391 

Bosna kralı Tvrtko ölür. Osmanlı birlikleri Tesalya ve Mora'yı yağmalar. Osmanlı kuvvetleri Anadolu'da Karamanlılar karşısında yenilgiye uğrar. Il. Manuil, V. loannisin yerine Bizans imparatoru olur ve haraçgüzârlığı kabul ederek Anadolu'da Osmanlılar adına çarpışır. Osmanlılar, Karamanlıları bozguna uğratır. 

Sonbahar 

Eflak hükümdarı Mircea, Leh kralıyla ittifakını bozup Macar krallığıyla yakınlaşır. Güney Erdel'in bir bölümü Mircea'ya verilir. Osmanlı kuvvetlerinin Anadolu'da olmasını fırsat bilen Macarlar ve Eflâklılar, Tuna'nın güneyine akınlar düzenler. Mircea Silistre'yi geri alır. 
Sırp ve Bulgar beyleri Osmanlı karşıtı ittifaka katılır. 
Tuna'nın kuzeyine ilk Osmanlı misilleme seferi gerçekleşir. Mircea Osmanlılara bağlanmayı kabul eder. 
St. Jean Şövalyeleri Rodos'a takviye güçler yollarken Fransız kralı VI. Charles delilik nöbetlerinden ilkine tutulur ve tahta Burgonyalı Philip geçer. Jean Boucicault Fransa krallığı mareşali olur. 


1393 

Bahar 

Anadolu'dan dönen Bayezid Balkanlar'ı zapturapt altina alır. 

3 Haziran 

Bayezid. Bulgar çarı İvan Sigman’ katleder ve Tırnova'yı Osmanlı topraklarına katar. Vidin ve Sırbistan Osmanlı haraçgüzârı olur. Tuna'nın kuzeyinde küçük bir Osmanlı kuvvetini dize getiren Macarlar, Küçük Niğbolu'yu alıp Eflâk'ta egemenliklerini yeniden tesis ederler. Don nehrinin ağzında yer alan Venedik üssü Tana (Taman), Timurlu kuvvetlerince talan edilir. 
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1393-94 

Kış 

Bayezid. Rumeli'nin haraggüzár hükümdarlarıyla Serez'de bir araya gelir. 


1394 

Bizans imparatoru Manuil Batı dünyasından yardım talep eder. Osmanlılar, Konstantinopolis'i kuşatır; doğrudan hücumlar sonuç vermeyince abluka başlar. 
Macar asilzadeleri Sigismond'la olan anlaşmazlıkları bir yana bırakıp Osmanlı tehdidi karşısında birleşir. 
10 Nisan 

Burgonyalı Philip, son vaziyeti değerlendirmek için Macaristan'a bir heyet yollar. 

3 Haziran 

Papa Bonifatius, Osmanlılara ve rakip papa Clemens'indestekçilerinekarşı Haçlı seferi ilan eder. 
Eylül 

Mircea, Tuna'nın aşağı yakasına geçerek Osmanlı arazisini yağmalar. 

Ekim 

Küçük Niğbolu'yu kurtaran Osmanlılar, Turnu ve Yergöğü'ne garnizon yerleştirir ve Mircea'yla taht kavgasına giren Vlad'ı destekler. İngiltere ve Fransa arasında dört yıllık bir ateşkes yürürlüğe girer. 


1395 

Bahar başı 

Osmanlı akıncıları Mora'ya girer. Bizans imparatoru yolladığı elçilik heyetiyle Fransa ve Burgonya'dan yardım çağrısında bulunur. 

Mart 

Macar heyeti, Haçlıları taşıyacak gemileri ayarlamak üzere Venedik'e gelir ve buradan sırasıyla Burgonyalı Philip ile görüşmek için Lyon'a, Burgonya düşesini ziyaret niyetiyle Dijon'a, Lancaster'h John'la bulugulan Bordeaux'ya ve Fransız yardımını temin etmek için Paris'e geçer. Venedik, Osmanlı karşıtı ittifaka girer. 
4 Nisan 

St. Jean tarikatının Akitanya başrahibi Philibert de Naillac, Haçlı seferine katılmaya ikna olur. Roma ve Avignon'daki rakip papaların her ikisi de Haçlı mücadelesini kutsayan fermanlar çıkarır. 

Mayıs 

Fransız kralı VI. Charles, İngiliz kralı II. Richard'a yazdığı mektupta ortaklaşa bir Haçlı seferi tertip etmeyi teklif eder. 

17 Mayıs 

Bayezid ve Mircea arasında Rovine'de kanlı bir kapışma vuku bulur. Mircea geri çekilir ve Osmanlılar, Vlad'ı Eflâk tahtına oturtur. 

Haziran 

Macaristan kraliçesi Marie vefat eder. Jean de Nevers attan düşerek omzunu kırar. 

Ağustos 

VI. Charles. Haçlı ordusunun başına Jean de Nevers'in geçmesine razı olur. Lancaster dükü, aklındaki Türklere karşı Fransız- İngiliz seferinden vazgeçerek resmen şekillenmekte olan Haçlı girişimine katılır. Osmanlı akıncıları, Macaristan ve Erdel'de yedi kent ve kasabayı talan eder. 

Sonbahar 

Mircea, Lehistan'la ittifakı bozup Macar krallığıyla dostluğunu tazeler. 

Eylül 

Bizans tahtında hak iddia eden УП. İoannis, Osmanlı yardımıyla Konstantinopolis'e saldırır ama teşebbüsü başarısız olur ve kenti saran Osmanlı ablukası gevşer. 
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Timur, Ortadoğu ve Rusya'yı birbirine katan seferini beşyılın ardından sonlandırır. 

Şubat 

Sigismond ile Bizans imparatoru Manuil'in temsilcisi arasında Buda'da ittifak antlaşması imzalanır. 

Mart 

St. Jean tarikatı büyük üstadı Heredia ölür; Philibert de Naillac yeni büyük üstat seçilir. 

Bahar başı 

Haçlı donanması Rodos Ча toplanır. 


28 Mart 

Haçlı seferi için Burgonya'dan askeri mühimmat tedarik edilir. 

20 Nisan 

Fransız ve Burgon kıtaları Dijon'da bir araya gelir. 
Enguerrand de Соису ile ufak bir Fransız kafilesi Mi - lano üzerinden Venedik'e doğru yola koyulur. 

30 Nisan 

Jean de Nevers, Dijon'dan ayrılarak Haçlılarla buluşmak üzere Montbeliard'a gider 

11 Mayıs 

Regensburg meclisinden Haçlı birliklerinin ikmal maddelerini Tuna boyunca nakledecek yük tekneleri ayarlaması talep edilir. 

Mayıs 

Alman kıtaları Regensburg'ta Burgonya-Fransız Haçlı ordusuna iltihak eder. 

21 Mayıs 

Fransız-Burgon Haçlı ordusunun öncü birlikleri Viyana'ya varır. 

30 Mayıs 

Enguerrand de Coucy, Henri de Bar ve yanındakiler, Venedik'ten deniz yoluyla Senj'e geçtikten sonra Buda'ya devam ederler. 

24 Haziran 

Fransız-Burgon Haçlı ordusunun ana birlikleri Viyana'ya gelir. 

Temmuz 

Dört bir yandan gelen Haçlı birlikleri Buda'da toplanur. 

Temmuz sonu 

Ana Hach ordusu Buda'ya varır. 

Ağustos 

Haçlı donanması, Konstantinopolis üzerinden Tuna ağzına ulaşmak amacıyla Rodos'tan yelken açar. Bazı Macar birlikleri, muhtemelen Küçük Niğbolu'yu ele geçirme umuduyla Güney Erdel, Karpatlar ve Eflâk hattı boyunca ilerler. Tuna kenarından yürüyüşe geçen ana Haçlı ordusu Orşova'da nehri aşar. Konstantinopolis kuşatmasını kaldıran Bayezid kuvvetlerini Edirne'de toplar. Osmanlı haraçgüzârları Filibe civarında bir araya gelir. 

9-30 Ağustos 

Haçlı filosu Tuna'ya girer. 
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Eylül basi 

Vidin ve Rahova'yı zapt edip şehir sakinlerini kılıçtan geçiren Haçlılar, yanlarına aldıkları bir miktar esiri fidye için sağ bırakırlar. Mircea komutasındaki Eflâklılar Küçük Nigbolu'yu alır. Bayezid, Osmanlı ordusunu Edirne'den Niğbolu'ya doğru yola çıkarırken Balkanlar'ın Osmanlı haraçgüzârları Filibe'den hareket eder. 

10 Eylül 

Karadeniz'den gelen Haçlı filosu Niğbolu'ya ulaşır. 

12 Eylül 

Haçlı ordusu Niğbolu önlerine varır. İlk Haçlı taarruzları geri püskürtülür. 

20 Eylül 

Osmanlı ordusu Şipka geçidini aşar. 

21-22 Eylül 

Bayezid, muhtemelen Osmanlı keşif bölüklerinin Niğbolu önlerinde Haçlı ordugâhını tespit ettikleri gün. Sırp müttefiklerini Tırnova'da bir araya toplar. 
Muhtemelen 22 Eylül 

Macar gözcüleri Tırnova'da Osmanlı çadırlarını fark eder. 

24 Eylül 

Osmanlılar Niğbolu'nun birkaç kilometre uzağında ordugah kurarlar. Büyük ihtimalle aynı gün. de Coucy idaresindeki bir Haçlı müfrezesi Osmanlı öncülerini dağıtır. Haçlılar. Rahova'dan alıp getirdikleri esirleri topluca katleder. 

25 Eylül 

Osmanlılar, Niğbolu muharebesinde Haçlı kuvvetlerini bozguna uğratır. 

26 Eylül 

Bayezid. Vidin ve Rahova esirlerinin katledilmesine misilleme olarak Haçlı tutsaklarının idam edilmesi talimatınıverir. 

Aralık 

Niğbolu'dan sağ çıkabilenler Fransa'ya ulaşır. 

21 Aralık 

Sigismond ve refakatindeki iki kadırga dolusu firari Dubrovnik'te karaya çıkar. 

25 Aralık 

Jacgues de Heilly, yaşanan faciayı resmi surette haber vermek ve Osmanlıların fidye taleplerini iletmek üzere Paris'e gelir. 
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30 Aralık 

Cevona'ya yollanan Fransız elçileri. kentin Fransizlara teslimini ve Osmanlıların elindeki Fransızları kurtarmak için para yardımı yapılmasını talep ederler. 


1397 

Sene başı 

Philippe d'Artois esarette son nefesini verir. 

18 Şubat 

Enguerrand de Coucy Bursa'da ölür. 

Bahar 

Fidye paralarını denkleştirmek için izin alan Boucica - ult, Konstantinopolis'e gider. 

Sonbahar 

Midilli hâkimi Gattilusio, esirlere karşılık takdir edilen fidyeyi Bayezid'e teslim eder 


1398 
22 Şubat 
Jean de Nevers ile maiyeti Dijon'a geri döner. 


HASIM KOMUTANLAR 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randenburg margravi ve Alman imparatoru IV B Karl'ın ikinci oglu Sigismond 1368'de doğdu. 

Macar kralı Layoş'un kızı Marie'yle nişanlanan Sigismond, 1387'de Macaristan tahtına geçti. 1410'da Alman imparatoru, on yıl sonra ise Bohemya kralı seçildi. 1437'de öldü. Sigismond, her haliyle bir dinçlik ve atılganlık abidesiydi. Osmanlılara karşı Haçlı seferlerinin amansız savunucusu oldu; hem Papalık içindeki hem de Katolik ve Ortodoks kiliseleri arasındaki bölünme ve hizipleşmelerin önüne geçmeye çalıştı; Fransa ve İngiltere arasındaki Yüz Yıl Savaşı'nı bitirmeye uğraştı ve Bohemya'nın "sapkın" Husçulariyla mücadele etti. Aklındakilerin pek azını gerçeklestirebilmis olsa da, Orta Avrupa'daki birçok kent ve ticaret Sigismond'un hükümdarlığı esnasında büyük gelişme gösterdi. 

“İhtiyar” lakabıyla bilinen Eflâklı Mircea, "Büyük" lakabını da hakkıyla isminin önünde taşıyacakа. 1386'da voyvodalığa geçmesinin ardından Eflak topraklarını Karadeniz'e doğru genişletmeye koyul du. Balkan Hıristiyanlarının kurduğu ittifak 1389'da Kosova'da yerle bir olduğunda o da oradaydı. Birçok Ortaçağ Eflâk hükümdarı gibi. esas kaygısı ülkesi nin bağımsızlığını koruyabilmek olan Mircea, Macar krallığı ve gitgide kuvvetlenen Osmanlılar arasında sıklıkla taraf değiştirdi. Bir yandan da, Eflâk'ın güçlü komşularının elinde tıpkı kendisi gibi birer maşaya dönmüş olan taht rakipleriyle boğuşuyordu. Niğbolu seferine katılmaktan başka çaresi yoktu. Osmanlıların 1402'de Timur karşısında aldığı ağır yenilgiden sonra akıbeti belirsiz Osmanlı tahtına geçmek için kapisan şehzadelere destek verip iç savaşı körükledi. 
Yine de Osmanlı iktidarı yeniden doğduğunda, her halde Mircea'nın 1418'deki ölümü ardından, Eflâk yeniden Osmanlı haraçgüzârlığına döndü. Mircea 


Dürer'in tırçasından Alman imparatoru ve Macar ктан Sigismond'un 15. yüzyıl başlarına ait bir portresi (Germanisches Nationalmuseum, inv. Gm. 168, Nürnberg). 


— NİĞBOLU 13%- = 


hakkindaki fikirler muhtelifti. Сбгйпеп о ki, Nigbolu seferinde Enguerrand de Coucy dışında Mircea'yla dostluk kurmuş Hıristiyan komutan yoktu. Oysaki Osmanlılara göre, “Hıristiyan prensler arasında ondan daha cesur ve dirayetlisi bulunmazdı." 

Burgonya dükü Philippe'in oğlu Jean de Nevers 1371'de doğdu ve çocukluk yıllarını Flandra'da geçirdi. Felemenk diyarındaki şiarı Ie houd (Asla vazgeçmem) idi. İlk kez 1384'te tabiri caizse “insan içine çıkan” Jean, neredeyse aynı gün Nevers kontluğuna getirilmişti. On dört yaşına basmasına altı hafta 


15. yüzyıl başlarına ait bir Fransiz-Felemenk tahta tuval üzerine yağlıboya resimde Burgonya dükü Korkusuz Jean (Louvre Müzesi, Paris). 
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varken Bavyeralı Margarete'yle evlendi. Birkaç sene boyunca babasının yanında kalarak askeri ve siyasi tecrübe edindi. 1404'te Burgonya dükü, ertesi sene Flandra ve Artois kontu oldu. Dönemin kaynakların- da “mavi gözlü, yuvarlak suratlı, sert çene hatlarına sahip, şahin bakışlı ve omuzlarının üstünde kocaman basık bir kafa taşıyan kavruk ve ufak tefek bir adam” olarak tarif ediliyordu. “Korkusuz” unvanını gerçekten Niğbolu muharebesinde kazanıp kazanmadığı tartışılmaktadır; ama 14-15. yüzyıllarda bir Burgonya ordusunu adamakıllı yönetebilme becerisini sergile - yen tek hükümdarın Jean olduğu su götürmez. Birçoklarına göre, Fransız soylularının çoğunun aklını başından alan süslü kıyafetlere zerre ilgi göstermeyen, çirkin. kaba saba bir adamdı. Ne var ki aynı zamanda alabildiğine gözü pek, kurnaz ve ihtiraslı biri olup kurbanlarına korku salmaya bayılırdı. Yazık ki Jean'ın düklük yılları, Louis d'Orleans ile giriştiği kavga yüzünden yıllarca süren bir iç savaşa dönüşmüş ve 
Burgonya ile Armagnac yandaşları arasında sürüp giden çarpışmadan istifade eden İngilizler Fransa'yı yerle bir etmişlerdi. Jean, 1419'da bir suikasta kurban gitti. 

De Naillac'lar, Fransa'nın ortasındaki Berry bölgesinin en önemli ailelerinden biriydi. Philibert de Naillac. ailenin en şöhretli üyesi olduğu halde, en küçük evlat sıfatından ötürü talihini başka bir yerde aramak zorundaydı ve St. Jean tarikatına intisap etti. 1383'e gelindiğinde tarikatın Akitanya kolunun başrahipliğine yükselmişti. Haçlı seferi çağrısı geldiğinde, aile mülklerini ağabeyleri arasında bölüştürmekle meşguldü. Büyük Üstat Juan 
Fernândez de Heredia'nın Mart'ta ansızın ölmesi üzerine, tarikatın ana merkezine ev sahipliği yapan 
Rodos adasına gönderildi. Büyük 


Jean le Maingre, nam-ı diğer 
Mareşal Boucicault ile eşi 
Antoinette de Turenne, 
Meryem Ana ve Bebek İsa'ya niyaz ediyorlar (Heures du 
Marechal de Boucicault, Musee Jacquemart-Andre, Paris). 


üstathk makamına seçilen Philibert de Naillac, ba şını kaşıyacak vakti bulamadan St. Jean kadırgalarını Haçlı donanmasının diğer gemileriyle birlikte Tuna nehrinin ağzına çıkardı. Rodos'a döndükten sonra küçük bir donanmanın komutasında Ege'de Osmanlıların başına bela olmaya devam etti ve Memlüklerin elindeki Lübnan sahillerine baskınlar düzenledi. 
1421'de öldü 


OSMANLI SERDARLARI 


1354 yılında dünyaya gelen Sultan Bayezid. bazı kaynakların Rum asıllı olduğunu yazdıkları Gülçiçek 
Hatun'un 1. Murad ile evliliğinden doğmuştu. 1381 
civarında Anadolu'nun yeni ele geçirilen bölgelerine idareci olarak atandı ve birkaç sene içinde Osmanlı iktidarının doğu sınırlarının sorumluluğunu üstlen di. Bayezid'in cesur olduğu kadar sabırsız bir savaşçı olduğu söyleniyordu. "Yıldırım" lakabını, büyük ihtimalle, 1386'da Karamanlı kuvvetlerini dağıttığı esnada kazanmıştı. Babasının Kosova muharebesinden sonra katledilmesi üzerine Osmanlı tahtına geçti ve Sırbistan kralı Lazar'ın (o da Kosova'da öldürülmüştü) kızı Mileva'yla (Olivera ve Despina Hatun isimleriyle de bilinir) evlendi. Sırbistan'ın yeni hükümdarı, Despina Hatun'un erkek kardeşi Lazareviç, Bayezid'in son günlerine değin sultana sadık bir haraçgüzâr ve iyi bir dost oldu. Bayezid, 1402'de Ankara'da Timur'a yenilene kadar hiçbir savaştan mağlup ayrılmamıştı ama bu büyük yenilgisinin ertesi sene esaretten kurtulamadan vefat etti. Tanınmış ve saygı duyulan bir asker olmak dışında Bayezid. sanat ve edebiyata hamilik eden ilk Osmanlı padişahlarından biriydi. Sufi çevrelerle samimi bir ilişkisi vardı. Kız kardeşi Nilüfer, denildiğine göre, Sühreverdi tarikatı şeyhiyle evlenmişti. 

Osmanlı askeri düzeni merkeziyetçi bir yapı arz ediyordu. Bu yüzden, sultandan gayrı komutanların nispeten tali rollerle yetinmek zorunda kaldıkları açıktır. Yine de, Osmanlı ordusunda çok yetenekli serdarlar vardı. Bunların başında, babası Kara Ali Bey'in şanına yaraşan sadrazam Timurtaş Paşa geli- 
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| kaki, 


anga? nan a К, 


Eflak voyvodasi Mircea'nın 1415 tarihli bir yazmanın altına attığı imzası (Arhivele Nationale. Bükreş). 


yordu. Timurtaş, 1. Murad döneminde Tunca boyuna sevk edilen bir Osmanlı ordusunun serdarı olarak ün kazanmıştı. Bulgaristan'ın doğu parçasını fetheden Timurtaş Paşa, ilk Rumeli beylerbeyi tayin edildi. 
Rumeli'de Osmanlı iktidarını pekiştirmeye çalıştığı günlerde, ulüfeciyan ismiyle bilinen iki seçkin süva ri alayı teşkil ettiği gibi yerli Hıristiyanlardan voynuk tabir edilen savaşçılar celp etti. Eşsiz cesareti, ilk beyberbeyi olarak üç tuğlu bir alem taşıma hakkı edinmesini sağladı. Bunun üzerinden birkaç sene geçmişti ki, en azılı rakiplerinden biri olan Bayezid'in kayınbiraderini ortadan kaldırmak için padişahın üstü kapalı rızasını almayı başardı. Bayezid'in ölümünü müteakip Osmanlı diyarını altüst eden kargaşa döneminde, 1405'te öldürüldü ve Bursa'da yaptırdığı camiye defnedildi. 

Gazi Evrenos Bey'in hikâyesi daha da çarpıcıydı. Bazı kaynakların anlattığına bakılırsa, Pranko İsa Bey'in oğlu olan Evrenos, 14. yüzyıl başlarında ihtida edip Karesi oğullarının hizmetine giren eski bir 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Bizans ailesinden geliyordu. Сат! Evrenos, Orhan Gazi'nin Bizans tahtını V. İoannis Palailogos'a karşı koruyabilmesi için Kantakuzenos'a yolladığı Osmanlı kıtalarından birinin komutanlığını yapmıştı. Osman 

lılar, 1354 їе Celibolu'dabir köprübaşı edindiklerinde Evrenos, Balkanlar'a yönelen Osmanlı kuvvetlerinin en itibarlı serdarlarından biri haline geldi. Nereden bakılsa beş Osmanlı hükümdarının tahta inip çıktığını gördü ve aynı sırada Osmanlı hâkimiyetini Selânik, Makedonya ve Arnavutluk'tan Yunanistan'ın ortasına kadar uzatan "sol kol” uç beyliğini başarıyla deruhte etti. Çağdaşı Osmanlı seçkinlerinin çoğunun tersine nispeten daha sıkı bir İslam çizgisine bağlı olan Gazi Evrenos cami, medrese, imaret, zaviye, hamam ve kervansaray gibi hayır eserleri inşa ettirmenin yanı sıra hacca da gitmişti. Gümülcine, Evrenos Bey'in yöneticiliği döneminde Türk-İslam kültürünün en köklü merkezlerinden birine dönüştü. 17 Kasım 1417'de vefat eden Evrenos'un Vardar Yenicesi'nde yer alan türbesini süsleyen Arapça kitabe aşağı yukarı şöyle 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der: "Darü'l-fenadan darü'l-bekaya geçti, mağfiret. 
saadet ve sehadete mazhar, gazilerin ve mücahitlerin meliki, kâfirlerin ve müşriklerin katili... İsa oglu Hacı Evrenos, kabri nurlansin, toprağı temiz olsun. 
Allah'ın rahmeti ve rızasına erişsin.” 

Stefan Lazarevig, Bayezid'in Balkanlar'da en güvendiği müttefikiydi. 1373 civarında doğan Lazareviç, babasının 1389'da Kosova'da hayatını kaybetmesi- nin ardından Sırp kralı namıyla Lazar'ın yerini aldı. 
Tahta geçtiğinde gencecik bir delikanlıydı ve kız kardeşi ile Bayezid arasındaki evliliği ayarlayan herhalde oğlunun yerine saltanat işlerine sahip çıkan annesi Milica'ydı. Aile bağıyla bir araya gelen Stefan ve Bayezid, padişahın Ankara'da tutsak düştüğü güne kadar aynı saflarda, omuz omuza çarpıştılar. Ankara'da 


Timur'un pençelerinden kurtulmayı başaran Lazareviç, eve dönüş yolunda Konstantinopolis'e uğradı ve İmparator Manuil tarafından Sırbistan despotu ilan edildi. Memleketine dönen yeni despot. Osmanlı şehzadelerini boğaz boğaza getiren taht mücadelesin 

de Sırbistan topraklarını genişletti. Macar krallığının yüksek hâkimiyetini tanıdı ve itaatinin karşılığı olarak 1403 dolaylarında Sigismond'tan Belgrad'ı aldı. 
Saltanatının son yıllarında Osmanlılarla arayı düzeltmişti ki, 1427'de arkasında çocuk bırakmadan öldü ve Resava'da inşa ettirdiği manastıra gömüldü. 


Gazi Evrenos Bey'in Yunanistan'daki Vardar Yenicesi'nde 
yer alan türbesinin içinden bir görüntü (fotoğraf, 11 
Bizans Eski Eserleri Seçkisi, Karaferye, Yunanistan). 


Sırp despotu Stefan Lazareviç'i ken yapılmış bir duvar resmi (Kalenic Manastırı, Cumhuriyet Kültürel Varlıkları Koruma Enstitüsü'nün fotoğrafı, Belgrad). 


muhtemelen kendisi hayattayransa, 14. yüzyılda Avrupa'nın en zengin ülke-Е: Feodalizm 12. ve 13. yüzyıllarda öyle birhal 

almıştı ki, şövalyeler ve silahtarları, boyunları- nın borcu feodal yükümlülüklerini yerine getirmekten ziyade doğrudan para karşılığı hizmet vermeye başlamışlardı. Gün geçtikçe zenginleşip palazlanan orta similar, eski aristokrat ailelerin bekçiliğini yaptığı toplumsal düzeni sorgulamaya başlamışlardı. Bu durum köklü aileler arasında, şövalyelik değerlerine sıkı sıkıya sarılmayı öngören hayli romantik ve biraz da abartılı bir savunma duygusu yaratmıştı. Bu arada 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savaşçılık hâlâ gözü peklerin, tuttuğunu koparan ve talihi yaver gidenlerin mutlu bir istikbale yürüyebileceği bir yol olmaya devam ediyordu. 

Her parçası ayrı bir dünyaya dönen Fransa'da, Burgonya göz kamaştırıcı askeri gücüyle dikkat çekiyordu. Burgonya dükü, Fransa kralına açıkça meydan okuyordu. Ortaçağ'da Avrupa'nın en bereketli bölgelerinden biri olan Flandra'yı ele geçirmiş olduğu düşünülürse, dükün kendine güveni temelsiz sayılmazdı. Burgonya dükünün esas kudreti, hane halkının etrafında birleştirdiği ve düzenli bir orduya dönüşmeye meyilli daimi birliklerdi. Bu askeri kuvvetin belkemiğini, yeri geldiğinde yaya da çarpışabilen ağır zırhlı süvari silahşorlar oluşturuyordu. Bu ana çekirdek, (esasında atlara bindirilmiş piyadelerden ibaret olan) atlı okçu ve arbaletçiler ile bir miktar hafif süvariyle destekleniyordu. 


14. yüzyıl sonlarından kalma Batı 
Avrupa zırh aksamı, 


Sol Üst: Zırhı kalın kadifeyle kaplamaya yarayan perçin 

Kuzey İtalya'ya özgü 
(San Lazzaro Manastırı, Venedik, fotoğraf M. Morin). 

Sol Alt İtalyan barbuta tipi miğfer elen Askeri Müzesi, env. no. 7062, bul, yaz: 


miğferi (Royal Armouries, Leeds). 


= HASIM KUVVETLER —— 


1396'da yola koyulan Hach ordusunda epeyce az okçu veya arbaletçi bulunsa da, Jean de Nevers ile birlikte gelen okçuların sayısı, selef Burgonya hükümdarlarınınkinden nispeten fazlaydı (% 13.6). Harp taktiği bakımından. Haçlıların baştan ayağa zırhlara bürünmüş atlı silahşorlara bel bağladıkları her hallerinden belliydi. Zaten Haçlı savaşçısının harpten anladığı, Osmanlı muharebe anlayışı karşısında felakete mahküm doludizgin bir taarruz sevdasına dayanıyordu. Böyle bir orduda menzilli silah kullanan insan bulabilmek tabiatıyla zordu. 

Soyluluğun kadim alışkanlıklarının Batı'nın diger köşelerine kıyasla daha derinlere kök saldığı Burgonya'da zırhlı süvariye duyulan tutku emsalsizdi. 
Doğrusu istenirse, Burgonya'nın şövalye seçkinleri diğer ülkelerdeki şövalye yoldaşlarından daha yüksek bir statüye sahip olduklarına yürekten inanıyorlardı. 
Yiğitlik, sadakat ve kahramanlık gibi vasıflarıyla öne çıkıp şövalyelik unvanı almış olanlar bile, mazisi daha gerilere giden şövalyelerin bulunduğu ortamlarda tevazu gösterip teşrifata dikkat etmek zorundaydılar. Bu düsturun ortaya çıkardığı sonuçlardan biri sadakat ve vazifenin her şeyin ötesinde kabul edilmesiydi: şeref, birçok bakımdan yaşamın kendisinden çok daha önemli görülüyordu. Aklıselim tersini söylese de, şe- 


15. yüzyıl başına ай bir yazmada Roosebeke muharebesi. 
Boucicault, bu çarpışmanın ardından şövalye ilan edilmişti (Chroniques de Froissart, Bib. Munic., Ms. 865, Besancon). 


Zeytin Dağı'ndaki askerler, Bohemya y. 1380 (Třeboň Mihrabı, Nârodni Galerie, no. 0476, 0477, 1266, Prag). 


ref kaygısı hiçbir meydan okumanın yanıtsız bırakılmaması gerektiğinde ısrar ediyordu. Bu açık çelişki, birçok kumandana ıstırap dolu bir vicdan ve uykusuz gecelere mal oluyordu 

14. yüzyılın başlarında harp meydanlarında piyadenin varlığı daha görünür hale gelmişti: ama 139071 yıllarla birlikte özellikle Fransa, Burgonya ve Almanya'da bir nebze de olsa tersine dönüş vardı. 
Bu arada Fransız ordularında istihdam edilen Ceneviz arbaletçiler hangi isimle anılmış olurlarsa olsunlar. bunların esasen Ceneviz kökenli olmadıkları ama Cenova şehri aracılığıyla toplanmış olduklarını akılda tutmak gerekir. Burgonya ordularında ikmal hizmetleri, her biri tabiatıyla birçok arabacı gerektiren çok 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sayıda yük arabası sayesinde sağlanıyordu. Yine de, Tuna nehri Haçlılar için eşi bulunmaz bir nakliye yolu sunuyordu. Bu sebeple Bavyera'daki Regensburg'ta çok sayıda tekne bir araya getirildi. Buda'da ve belki de Viyana'da bu filoya yeni gemiler eklenirken esas ağırlıklar Karadeniz'den Tuna'ya giren başka bir Haçlı donanması tarafından taşınacaktı. 

Fransız-Burgonya kıtasını oluşturan şövalyeler askeri üstünlüklerine körü körüne inanıyorlardı. Savaş sanatına dair tasavvurları, Eustache Deschamps'ın 1386'da kaleme aldığı bir şiirde ifadesini bulmuştu: "Cesur bir yürek savaşa her zaman hazırdır." Kaldı ki, savaş heyecanı o an akılların alabileceği en üst seviyeye çıkmıştı; ne de olsa, bir şövalyenin isteyebileceği 

en itibarlı ve şerefli savaşa, 

Haçlı seferine gidiliyordu. 

Ne var ki, aynı şövalyelerin gözünde Müslümanlarla ayrılıkçı 
Ortodokslar arasında bir fark yoktu: ikisi de azılı düşmanlardı. Dillere destan İtalyan şair 

ve hümanist Petrarca bile şöyle yazıyordu: “Osmanlılar sadece düşmandır; ama ayrılıkçı 
Rumlar düşmandan da fenadır. Osmanlı- 


Rum 


lar bizden daha az nef ret eder; çünkü bizden daha az korkarlar. Halbu ki Rumlar... bizden hem korkar hem de tüm benlikleriyle nefret ederler.” 
Niğbolu seferine yaptığı katkı bazen görmezden gelinmiştir. Tabii ki, seferin esas yükünü 


Almanların 


1390 dolaylarında Bavyera'da yapılmış boyalı 
ahşap Aziz Georg heykeli (Bayerisches Nationalmuseum. Münih). 
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Tahta tuval üzerine yağlıboya resimde, İsa'nın Dirilişi'ne şahit olan muhafızlardan biri, Bohemya, у. 1380 (Trebon Mihrabı, Národní Galerie, no. 0476, 0477, 1266, Prag). 


Burgonlar çekmişti ve o dönemde şövalyeliğin mem bal tartışmasız Fransa'ydı. 14. yüzyıl sonlarında sahaya çıkan Alman aristokrat orduları Fransız emsalleri ni taklit ediyordu. Alman süvarisi, gleven denilen ve esas itibariyle Fransız lances'ının birebir taklidi olan birimlere bölünüyordu. 1373'te tarif edilen bir örnek- te böyle bir birim, tepeden tırnağa zırhlı bir süvari silahsor ve refakatindeki ath bir okçu veya arbaletçi ve yine atlı bir uşaktan oluşuyordu. Bu görüntünün zaman ve mekâna göre değiştiği oluyordu; ama manzara her halükarda ağır zırhlı süvarinin lehineydi. 

Macar kuvvetleri 14. yüzyılda köklü bir degisim- den geçmişti. Macar tahtına geçen Anjou kralları, Batı diyarlarının askeri yöntemlerini beraberlerinde getirmiş ve eldeki baronluk ordularını yeni bir ordu kurma yolunda seferber etmişlerdi. Bununla birlikte, aynı sırada eski günlerin askeri alışkanlıkları devam 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ediyor; şövalyeler zümresini işbaşına çağıran insurrectio (askeri celp). soylu olmayan askeri toplulukların istihdamı (aşağıya bkz.). hatta şartlar gerektirdiğinde, bütün erkek nüfusu silahaltına alma uygulamalarına başvurulabiliyordu. Neticede ortaya çıkan ordu, Batı Avrupa'da görülenlerden çok farklı, alacalı bulacalı bir görüntü arz edebiliyordu. Macar ordularının seçkin savaşçıları, Fransa'da ve Almanya'da olduğu gibi zırhlı süvariler olmasına karşın, askeri birlikler içinde büyük miktarda hafif süvari ve atlı okçular da yer alıyordu. 

Batı'ya özgü askeri anlayış ve uygulamalar, Macar feodal asilzadeliğinin en üst katmanlarına bile ancak şöyle bir değip geçmişti. Macarların doğudaki geniş bozkırlarla bağı kuvvetle devam ediyor: Türkler ve diğer bozkır halklarıyla akrabalık duygusu canlılığı - nı koruyordu. Hele ki, savaşçılığın çoğunlukla yerel knezlerin reisliği altında bir araya getirilen milislere terk edildiği Erdel ve güneydeki Slav vilayetleri gibi yerlerde Batı'nın feodal ve sóvalyeliğe özgü askeri değerleri hemen hiç bilinmiyordu. Aslına bakılırsa, 
Macar kuvvetlerine esas rengini veren hafif süvariydi. Bu hafif atlıların büyük çoğunluğu, etnik kökenleri 
Orta Avrupa'nın milliyetçi mahfillerinde bitmek bilmeyen tartışmaların konusu olan Şekellerden (Szekely) toplanıyordu. Altı aşirette toplanan 
Şekel halkı, bu yapının altını dolduran yirmi dört boya bölünüyor; her boy, bir miktar milisle beraber yüz adet seçkin hafif süvari temin ediyordu. Pek kalabalık olmayan Peçenek toplulukları ise, Macar topraklarına yerleştikten bir müddet sonra yerli halkla kaynaşıp erimişlerdi. Bununla birlikte Kıpçaklar, ya da daha iyi tanındıkları isimleriyle Kumanlar, Moğolların önünde batıya doğru kayarken çok daha kabalalık kitleler halinde gelmişler ve yerlestikleri yörenin askeri düzeni üzerinde muazzam bir etki bırakmışlardı. En 


nihayetinde, yine Moğollar tarafından yerinden yurdundan edilmiş ve herhalde Türkmen göçebelerin- den değil de Farsça konuşan Osetler veya Alanlardan gelen Yaslar vardı. Bu sayılan topluluklar arasında atlı okçudan bol bir şey yoktu; ama aşiret reislerinin feodal düzene ayak uydurmaya başlamasıyla 14. yüzyıl sonlarına doğru askeri önemleri azalmıştı. Yine de, hafif süvarinin ne denli vazgeçilmez olduğu gün gibi ortadaydı. Kral Sigismond, 1393'te sefere çıkan her kargılı ve zırhlı Macar ağır süvarisine iki ath okçunun eşlik etmesi gerektiğini duyurdu. Nigbolu'dan yarım asır sonra yazan Bertrandon de la Broquiére, Macarlar hakkında şöyle diyordu: "[Bunlar] kısa ve sağlam kargilar kullanırlar...Cece gündüz çiftler halinde dolamur; teke tek mızrak dövüşleri yaparlar... Avusturya'yı Bohemya'dan ayıran sınır hattında hafif arbaletçiler vardır. Macaristan'da, Türklerinkine benzer yayları 


Prens László bir Macar kızını kaçırmaya çalışan Kuman'la güreşe tutuşurken, y. 1360 (Chronicon Pictum, Szechenyi Kütüphanesi, Ms. Cimae 404, vr. 36a, Budapeşte). 


ellerinden düşürmeyen okçular dolanır; ama bu aletler ne Türk yayları kadar iyidir ne de o denli sağlamdır. Zaten Macarlar nişancılıkta da Türklerle boy ölçüsemezler. Macarlar üç parmakla atış yaparken Türkler sadece baş ve yüzük parmaklarını kullanırlar.” 

Macar ordusu denince akla atlı savaşçılar geldiği muhakkaktı. Gelgelelim. piyade kıtalarını yabana atmamak gerekiyordu. Macar krallarının İtalyan savaşlarına karıştıkları 14. yüzyıl sonlarında, büyük miktarda yaya asker süvari yoldaşlarının yanına eklenmeye başlamıştı. Bertrandon de la Broquiére'in Niğbolu muharebesini anlatırken tarif ettiği gibi, bunlar arasında arbaletçilerin yeri oldukça önemliydi: "(Kral Sigismond'un] yanında 25-30.000 Macar vardı; ama Lombard ve Cenevizarbaletçilerin sayısı iki yüzü geçmiyordu." 

Söylenenlere bakılırsa, 1396'da Sigismond'un aklında bir müdafaa seferi vardı. Tabii ki, böylesi bir tercihin başarısı, ister istemez, dönüp dolaşıp mevcut kale ve hisarlarla neler yapılabileceğine bağlıydı. 
Haçlıların seferi bir istila harekâtına çevirme teklifini Sigismond'un nazlanmadan kabul etmesi, belki de Macar istihkâmlarının bedbaht halini çok iyi biliyor olmasındandı. 14. yüzyıl sonunda sınır boyunda yükselen hisarların çoğu. krallığın emniyetine hizmet eden kaleler olmaktan ziyade mahalli baronların gücünü sergileyen şatolardan ibaretti, Güneydoğu serhaddini takviye etmek amacıyla birtakım girişimler olmuştu olmasına: ama bunların çoğu. Niğbolu hezimetinin arkasından kolları sıvayan Macarlar tarafın dan gerceklestirilecekti. 


Bir Kıpçak atlı okcusunu gösteren, 14. yüzyıl sont: Macar kiremit parçası (Magyar Nemzeti Müzeum, е! 
17/1848, II. Dün; inda kayboldu). 
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Niğbolu seferini anlatan kaynakların çoğu, Eflâklıları muharebenin en hararetli anlarından birinde çekip giden, başına buyruk ve güven telkin etmeyen bir müttefik olarak tarif eder. İşin doğrusu, koşulsuz itaat beklemek hayalcilik olsa da, Eflâklılar ciddeye alınması gereken bir kuvveti. Ayakları üstünde durmakta zorlanan Eflak voyvodalığı halkının esas unsuru, Rumence konuşan Ulahlardı. Hayvan sürüleriyle dağ bayır dolanan Ulahlar, feodaliteden çok uzak, aşiret bağlarına dayalı bir toplumsal yapı içinde yaşıyorlardı. Bu arada diğer halklar, örneğin Türk-Moğol göçebe toplulukları, Tuna'nın kuzeyine düşen geniş düzlüklerde geziyorlardı. 

Askeri teşkilatları ne denli ilkel olursa olsun, Eflâk askeri Balkanlar'ın en yaman savaşçılarından kabul ediliyordu. Bazıları oklarını at sırtından sallayan okçulardı; bazıları ise, ağaçlık arazilerde hasımlarının ümüğüne çökmekle meşhurdu. Seçkin süvariler vite 


Arges hisarindan çıkarılmış, 14. yı bir kiremit parçası indeki şark işi kılıcıyla bir süvari (Muzeul N; Cotroceni, Bükreş). 


adıyla anılırken Eflak kuvvetlerinin büyük kısmı at sırtına oturtulmuş piyadeler olan voynuklardan müteşekkildi. Bizanslı Rumların stradiotaisinden (yarı feodal seçkinler) türeyen strijeri, sınırkalelerinde istihdam edilen üçüncü askeri kaynaktı. Birkaç yabancı paralı askerin desteğini alan Eflâk askeri seçkinleri, bu haliyle voyvoda ve boyarlar için (kıdemli soylular) curteni, yani kapı halkı teşkil ediyorlardı. 

Mircea, eski devirlerin, deyim yerindeyse, canları istediğinde hizmet eden dorobanti milis bölüklerinden (tabir, geçit yerlerini korumakla görevli kişi anlamındaki Türkçe derbeniçi sözcüğünden geliyordu) düzenli bir ordu tesis etme becerisini gösterdiği için haklı olarak takdir ediliyordu. Judet ismiyle bilinen idari bölgelerden celp edilen gönüllülerden oluşan Oastea mare ya da "Büyük Ordu." ilk kez Mircea saltanatına denk düşen belgelerde görülüyordu. Aslına Баkılırsa, bu ordu 1374 gibi erken bir tarihte kurulmuş olabilirdi: ama Oastea mare tabiri 15. yüzyıl başına kadar ortalarda yoktu. 

Niğbolu seferine dair sıklıkla atlanan hususlardan biri, Haçlıların denizcilikteki ezici üstünlüğüydü. Ne 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de olsa, Venedik ve Cenova filoları Haçlı ittifakının önemli birer parçasını oluşturuyordu. İtalyan denizciler, kuzeyde Karadeniz'e akan nehirlerde, bilhassa da Tuna'da adeta cirit atıyorlardı. Karadeniz'deki en önemli Ceneviz kolonisi, Kırım'da yer alan Kefe'ydi. 
Burada hüküm süren Caput Gazarie. Karadeniz'deki bütün Cenova üslerinin güvenliğinden sorumluydu. 
Emri altında bir yandan bolca arbaletçi ihtiva eden milis kuvvetler bulundurduğu halde, yeri geldiğinde suya indirmekten çekinmediği ufak bir filonun başındaydı. İtalyan kadırgaları, ellerini kollarını sallayarak yabancı sahilleri yağmalıyor ve gözlerine kestirdikleri ufak tefek kıyı hisarlarını zapt ediyorlardı Esasında İtalyan deniz gücüyle kıyaslandığında St. 
Jean tarikatının askeri anlamda sunabileceği pek bir şey yoktu. Yine de, şövalyelerin yarattığı etki bunun fersah fersah ötesindeydi. Tarikat mensupları en acı 

masız ve bağnaz bir kutsal savaşçılar güruhuydu. Öyle ki, şehitlik mertebesini dillerinden düşürmeyen bu savaşçılar, ele geçirdikleri Müslüman esirleri katlet - mekten ve "ayrılıkçı" Rumları köleleştirmekten geri durmuyorlardı. 


Bazı İtalyan sanatçılar, özellikle de 
Venedikli 

i 


gercege yakin surette tasvir edebiliyorlardi. 
“Mecusilerin 


hafif süvarisi akıncılar 


olal 


Padova). 
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OSMANLI ORDUSU 


Osmanlı toplumu ve bunun doğal bir uzantısı olan orduları, Türk göçebeliğinin mirasını taşımaktan çok Fars-İslam modeli üzerine inşa edilmişlerdi. Bununla birlikte Osmanlı askeri düzeni, birçok bakımdan, aynı kökleri paylaştığı diğer İslam ordularından da yapısal farklılıklar arz ediyordu. Osmanlı tecrübesin- de Balkanlar'ın eli kılıç tutan Hıristiyan seçkinleri, Anadolu'nun Türkmen savaşçı seçkinleriyle iç içe geçip kaynaşmıştı. Öte yandan, Bizans ve Balkan-Hıristiyan geçmişi, devletin merkezi vilayetlerinden ziyade sınır boylarında daha belirgindi. Aynı şey, askeri teşkilatın tepesinde bulunan askeri ricalden ziyade yöresel etkinin daha bariz olduğu orta ve alt kademeler için de geçerliydi. 

Askeri yapının merkezinde henüz bir sultan olmaktan ziyade emir sayılan hükümdar bulunuyordu. 
Hükümdarın hanesini teşkil eden haremin dışındaki birin. esasına bakılırsa, birçoğu hür kişiler olmasına rağmen topluca kul olarak nitelenen hizmetlileri ihtiva ediyordu. Sultanın hassa alayı sayılan yeniçeriler bunlar arasındaydı. Bu düzeni kıyısından köşesinden hasbelkader görmüş Batılı gözlemciler, Osmanlı 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Burada görülen cinsten sayısız minyatür sanat tarihçilerinin bitmek bilmez tartışmalarının konusu olagelmiştir. 
Bu örneklerin 

15. yüzyılın ilk 


hükümdarları adına yapıldığı tahmin edilmektedir. 
Minyatürleri dikkat çekici yanlarından biri, Doğu Anadolu'da en geç 12. yüzyıldan itibaren üst üste bindirilmiş meşin parçalarından mamul bir zırh çeşidinin kullanıldığını göstermesidir (Fatih 
Albümü, Topkapı 
Sarayı Müzesi 
Kütüphanesi, Hazine 
2153, vr. 138b, istanbul). 


askeri yapısında hüküm süren disiplinden şaşkına dönüyorlardı. Bertrandon de la Broquiere'nin bir kuşak sonra yazdığı gibi: “İnsanların ölüm cezasıyla terbiye edildiği bu düzende, haddini aşma cesaretini gösterebilen bir tek kişi bile yoktu.” “Sanırım.” diyordu Broquiere, “bu, [Osmanlıların] neden bu denli muzaffer olduklarını ve harp yoluyla bu kadar iş başardıklarını izah eden sebeplerden biridir,” 

Osmanlı ordusunun seçkin birliklerinin kökeni, devlet teşekkülünün ilk günlerine kadar geri gidiyor ve yine Türk töresinden çok Fars-İslam geleneklerini yansıtıyordu. Osmanlı ordularının ana damarını, sayıca değilse de itibar ve statü bakımından süvari savaşçılar teşkil ediyordu. 14. yüzyılda yeni süvari alayları tesis edildi. Süvari birliklerinin bir kısmı doğrudan devlet hazinesinden maaşa bağlanırken tt marl: sipahilere belli miktarlarda toprak geliri tahsis edilmişti. 14. yüzyıl sonlarına doğru gelinirken askeri harcamalar günden güne artıyor; hazinenin iki yaka sını bir araya getirmeye çalışan memurların sayısı çogaldıkça da Osmanlı bürokratik aygıtı Ortadoğu'nun yerleşik İslam devletlerininkine benziyordu. Timar sahiplerinin sefere getirmekle mükellef olduğu savaşçı sayısı, şahsına bağışlanmış arazinin miktarına 


göre değişiyordu. Nereden bakılırsa bakılsın timar uygulaması, Bizans'ın eski pronoia sistemiyle birçok ortak yön taşıyordu. Bu yüzden Osmanlı fatihler, ele geçirdikleri pronoia yurtluklarını ve bunların Balkanlar içinde rastlanan benzerlerini timar birimlerine çevirmekte zorlanmadilar. 

Saray ve hassa alayları bir kenara bırakılırsa, Osmanh ordusu Anadolu ve Rumeli eyaletlerinin sipahileri arasında kabaca ikiye bölünüyordu. Eyaletlerin başında bulunan beylerbeyleri, onlara bağlı sancak beyleriyle beraber taşraya yayılmış askeri birliklere komuta ediyorlardı. Merkez dışında hizmet eden rical. hükümdardan, sancak sahibinin statüsünü degil, bilakis sultanın iktidar hakkını temsil eden bayraklar alıyordu. Sancak ve bayrak teslimi, bu yönüyle Batı'daki hanedan arması işli bayraklardan tamamen farklıydı. Öte taraftan, özellikle alt seviyelerde Osmanlı ve Batılı ordular arasında kayda değer benzerlikler olabiliyordu. Örneğin Rumeli menşeili gönder, askeri hizmet için toplanan üç beş kişilik küçük birliklere verilen addı. Bu isimlendirme, Batı ordularında "kargih" süvari birliğinin gördüğü işin aynısını gören Osmanlı askerlerini tarif etmek için kullanılıyordu ve muhtemelen süvari mızrağı anlamına gelen Grekçe kontarion'dan türetilmişti. 


Üst: Türban miğfer şeklinde d anılan bir Ов 
14. yüzyil ort; 
Osmanlı 


kalmadır (Devlet Tarih Müzesi 
Konservasyon Bölümü, env. 
no. 13501, Moskova). 


totoğraf Claude Blair, Atina). 


-HASIM KUVVETLER ~ 


14. yüzyıl Osmanlı askeri zihniyetinin ana kaynağı Memlük sultanlığıydı. Suriye ve Mısır'a yayılan Memlük egemenliği, bir yanıyla, en geniş anlamda stratejik düşünceden savaşçının silahıyla bütünleşmesini öngören talimlere değin mümbit ve zengin bir askeri teorinin üzerine kurulmuştu. Gerçi askeri risalelerin büyük kısmı, yalnızca sıkı ve nitelikli bir ted risattan geçmiş Türklerin anlayabileceği Arapça lisa nında yazılmıştı. Öte yandan, İslam dünyasının doğu ve orta kısımları ile kuzeydeki Avrasya bozkırlarında Türkçe çoktan askeri seçkinlerin ortak dili haline gel - mişti. Memlük askeri metinlerinden bazıları, mesela fürüsiyye (en geniş anlamıyla savaş sanatı) üzerine yazilan eserler, Kıpçak Türkçesine tercüme edilmişti ve bunların bir yolunu bulup eninde sonunda Osmanlı ricaline ulaşmış olması pekâlâ mümkündü. 

Niğbolu muharebesi, karşı taarruza geçmek ama суа üs olarak kullanılacak sahra tahkimatlarıyla berkitilmiş sağlam bir mevziin ele geçirilmesini telkin eden İslam askeri taktiklerinin kusursuz bir örneği olarak ele alınabilir. Dahası, Osmanlı askeri eylemlerine şahit olan Batılı gözlemciler, Osmanlı yönetimi - nin hasım kuvvetlerin sayısı, hareketi ve niyetlerine dair edindiği istihbaratın sağlamlığı, savaş meydanindaki emir komuta kabiliyeti ve Osmanlı savaşçı - 


Niğbolu muharebesi zamanında 

kullanılmış, eşine az rastlanır düz kılıçlar. 


Sol: Bir çeşit Ortaçağ 
Arap-İslam kılıcının geçtarihli türevi. 


Sağ: Belki de günümüze sadece birkaç tanesi 

mig geç Bizans i 


sının sergilediği disiplin ve ağırbaşlılık karşısında yılgınlığa düşmüşlerdi. 

Osmanlı askeri sistemine bakarken yalnızca seçkin birlikleri incelemek hatalı olur. Osmanlı ordusu 


bir yandan. çok daha mütevazı yeteneklere sahip bolca savaşçıyı saflarına katıyordu. Bir zamanlar Osmanlı ordularının belkemiğini oluşturan aşiret kuvvetlerin 

den hâlâ görev başında olanlar, ocaklar halinde tertiplenmiş savaşçılarından atlı okçular temin ediyordu. 
Ocaktan sefere yollanan savaşçının masrafları, o sene 


ında muhtemelen Doğu Anadolu'da ızmasında ікі zırhlı piyade. Bu tasvirler, Osmanlı Devleti'nin ilk devirlerinde hizmet 

a büyük ölçüde benziyor olmalıdırlar (Fatih Albümü, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Hazine 2153, vr. 138b, İstanbul). 
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boyunca geride kalan diğer fertler tarafından karşıla myordu. 

14. yüzyılın ikinci yarismda Rumeli yakasına geçen Türk aşiretlerinin çoğu, zaman içinde sınır boylarının akıncılarına dönüşerek Hıristiyan askeri sı nıfından aralarına katılmak isteyenlere kucak açmışlardı. Balkanlar'ın geniş kırsal arazisinde akıncılara katılmak isteyen insan sayısı hiç de az değildi: sonuçta akıncı toplulukları, mahalli dillere aşina ve yörenin her köşesini iyi bilen birliklere dönüştüler. Akıncılar, tıpkı Balkanlar'daki diğer Osmanlı askeri güçleri gibi, sağ ve sol kol şeklinde iki kısımda tanzim edildiler. 

İlk Osmanlı hükümdarları, bir günü diğerini tutmayan Türkmen aşiretlerinin yarattığı boşluğa deva olarak 13. yüzyıl sonlarında musellem süvarisi toplamaya başlamışlardı. Bunlar zamanla, ordunun önün- den ilerleyip yol ve köprülerin yürüyüş için uygun halde olup olmadığına bakan istihkâm bölüklerine dönüşmüşlerdi. Her halükarda Osmanlı ordusunun ezici çoğunluğunu. sipahi lafzının kafa karıştırıcı özelliğinden ötürü sıklıkla kapıkulu süvariyle karıştırılan timarlı sipahiler oluşturuyordu. Maişetini dirlik topraklarından sağlayan bir timarlının Mart ayıyla başladığı sefer hizmetini en geç Ekim'de sonlandırması olağan karşılanıyordu. Aynı timarlı, askeri yükümlülüğünü yerine getirmesinin ardından yılın kalan aylarında atların bakımı ve ziraat işleriyle uğraşmak amacıyla evine dönüyordu. Dirlikten olağan şartlar- da tahsil edilen meblağ. terakki ihsanları vasıtasıyla artırılarak sipahinin daha özverili ve istekli hizmet etmesi amaçlanıyordu. Kıymetli timar arazilerini ta sarruf eden sipahiler, yanlarında beş tane kadar cebeli tabir olunan zırhlı asker getirebiliyorlardı. Yine de bu savaşçıların hepsi, askeri kaideler gereğince sancak beyinin bayrağı altında toplanıp savaşıyorlardı. Dahası, Rumeli'den gelen timarlıların hatırı sayılır bir miktarı, Osmanlı fatihleriyle anlaşmanın bir yolunu bulmuş olan köklü ve soylu bölge ailelerinden gelme Hıristiyanlardan ibaretti. 

Bu dönemde Osmanlı diyarının gördüğü en iyi süvariler,doğrudansultanın şahsına bağlı altı bölük halkında hizmet ediyordu. Aynen timarlı atlılarda olduğu gibi bunların da hepsine birden sipahi dendiği halde, bölüklerden birinin ayrıca Sıpâhıyân olarak isimlendirilmiş olması terminolojiyi daha da karmaşık hale 


'e'de, йсй de sivri jak taşıyan reislerini takip eden iki mızraklı süvari, hayli yıpranmış sayfanın elverdiği ölçüde seçiliyor (Bib. Nat., Ms. Turc. 309, vr. 295v, Paris). 


sokar. Bunun dışında kalan Silâhdâr. Ulüfeciyân-ı Yemin (Sağ Ulufeciler), Ulüfeciyân-ı Yesâr (Sol Ulu feciler), Gurebâ-yı Yemin (Sag Garipler) ve Gurebâ-yı Yesâr (Sol Garipler) bölüklerinde de, Sipáhiyàn da olduğu gibi. birkaç yüz süvariden fazlası olmadığı halde, hep beraber muazzam derecede iyi teçhizatlı ve ağır zırhlı bir kapıkulusüvari kuvvetini temsil ediyorlardı. 
Benzer şekilde. Osmanlı piyadesi de çeşitli sınıflara ayrılıyordu. Ordunun peşi sıra hareket eden esnaf ve geri hizmet kıtaları bir kenara bırakılırsa, Osmanlı piyadesinin en alt tabakasında gün geçtikçe bir elleri silahlarında bir elleri kazma küreklerinde yaşamaya alışan yayalar yer alıyordu. Osmanlı piyadesinin çoğu. 
belirli sayıda Müslüman köylü hanesinin yine belirli sayıda çıkarmakla mükellef olduğu azaplardan sağlanıyordu. Bunlar bazen başına buyruk. aylak güruhlar gibi davransalar da, çoğu zaman yeniçeri yoldaşlarının yanında sabitkadem durmasını beceren yaya okçular yerine kullanılabiliyorlardı. Aslına bakılırsa, 1380'lerden itibaren azapların sayısında akıl almaz bir artış yaşanıyor; safları sıklaşan azaplar. özellikle gemi güvertelerinde çarpışmak zorunda kalanlar, uç bükümlü yay yerine arbaleti benimsiyorlardı. 
Osmanlı piyadesi denince akla elbette yeniçeriler geliyordu. Osmanlı gazileri 1360'larda Balkanlar'ın 


HASIM KUVVETLER — = — 


güneydoğusuna ilerledikçe bolca savaş esiri ele geçirmişlerdi. Hıristiyan düşmanlarının aksine, Osmanlıların derdest ettikleri tutsakları katletmek gibi bir alışkanlıkları yoktu. Böyle bir infaz uygulaması. 
Osmanlılara sorulursa, yüklü fidyeler ödeyip vatanla 

rına geri dönenler bir yana, ellerinde kalan çok sayıda gencin askeri yeteneklerini boş yere heba etmek olurdu. Getirilip devşirilen gençlerin istikbal vaat edenleri, öncelikle altı bölük halkı arasına kaydediliyordu. 
Osmanlı sultanı, bir yandan da aynı insan havuzundan Yeni Çeri, başka bir deyişle. Yeni Ordu namıyla bir piyade kuvveti vücuda getirdi. Niğbolu'da kaç yeniçeri ortasının hizmet ettiği belli olmamakla birlikte, Bayezid'in muhafız ve merasim alayı olan Solaklar'ın seçme yeniçerilerden mürekkep bulunduğu aşikârdı. 


Osmanlı askeri gücüne omuz veren haraçgüzâr kıtaları, nitelik ve tabiatları itibariyle farklılıklar arz ediyordu. Bunlar arasında Osmanlı davasına gönülden bağlı Türkmen beylikleri olabildiği gibi ne ya- 


14. yüzyıl işi bu Zebur, Bulgaris. 
neshedilmiş olabilir. Resmedilen sü biçimde yoğun Türk etkisi altind: Kütüphanesi, Cod. Slav 4, t.78r., Mi 


yahut Sırbistan'da ег bariz 

r (Bavyera Devlet ih). 


pacağı belirsiz ufak devletçikler de yer alabiliyordu. 
Osmanlı seçkinlerinin veya haraçgüzâr prenslerin oğulları, müteferrika adıyla Osmanlı sarayında istihdam ediliyorlardı: ama bunların saraydaki varlığı, babalarının sadakatini temin etmeye yarayan bir zorunlu misafirligi andırıyordu. Rumeli'nin Hıristiyan halkından çıkan voynuklar, beraberlerinde yamak denilen silahlı maiyetler getiriyordu. Büyük ihtimalle, Bizans'ın eski taşra zabitlerinden allagatorların halefleri olan lagatorlar, voynuk birliklerinin başında üst komuta kademelerinde bulunuyorlardı. 

Niğbolu'dan iki sene sonra vefat eden Kadı Burhaneddin'in kaleminden çıkanlar, Anadolu Türkmenlerinin hayatında neyin nasıl yer tuttuğunu 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şairane bir dille aktarıyordu: "Hakka şükür koçla - run devrânıdur/ Cümle âlem bu demün hayrânıdur/ Gün batardan gün toğan yire degün/ Isk erinün bir nefer seyrámdur." Osmanlı askeri seckinlerinin savaşahlakı bazı hallerde Batı şövalyeliğiyle pek güzel uyuşuyordu. Her ikisi için de, bu dünyada nam salıp şöhret kazanırken ahiret hayatında saadet elde etmeye uğraşmak esastı. Niğbolu'dan birkaç sene önce kalemine sarılan Ahmedi'nin /skendemáme de yazdıkları Osmanlıların savaşa bakışlarını açık ediyordu: 


Artlarından пат u sohret bırakanlar hiç ölmedier Ama hicbir nisan bırakmadan gidenler lic yasamadlar Dünyaya gelme sebebi elbette budur ki, 

İnsanlar sizi takdirle уда etsin 

Olmeyeyim mi? Sen söyle ey asil doğumlu! 

Gayret el o zaman, ardından kutlu bir isim bırakmak icin! 


Başka bir Osmanlı tarih yazarı olan Oruç Bey, serhat gazilerinin kendilerini "gariplerin dostu, dogudan batıya İslam yolunu kılıçlarıyla açan" kişiler olarak gördüklerini kaydeder. İlk Osmanlı gazilerinin kendilerine bakışları nasıl olursa olsun, daha sonraki devirlerin katı Ortodoks çizgisinden uzak oldukları açıktı. Bayezid'in tahtta bulunduğuyıllarda yazıp çizen İslam âlimlerinden biri, en nihayetinde canına mal olmuş olsa da, Muhammed ile İsa'nın aynı mertebede olduğunu ileri sürebiliyordu. 

İslam tarihi boyunca yaşandığı üzere, sancaklar ve mehter müziği muharebe meydanının dört bir yanına dağılmış Osmanlı askerinin maneviyatını sağlam tutmada hayati rol oynuyordu. Sancaklardan bazıları kutsi anlamlar taşırken, kimi bayraklar hükümdarın varlığını kimileri de, Batı ordularındaki emsalleriyle karşılaştırıldığında çok daha açık ve anlaşılır işaretlere tekabül eden emir komuta zincirini temsil ediyordu. Konstantin Mihailoviç. Niğbolu muharebesin den bir nesil sonra şöyle yazacaktı: “Ak sancak altın harflerle işlenmiştir. En yüce sancak budur; çünkü sultanın iktidarının hemen oracıkta olduğuna delalet eder... Kızıl renkle dalgalanan ikinci sancak saray süvarisinindir [alti bölük halkı]. Üçüncü sancak yeşil kırmızıdır. Kırmızı ve altın sarısından dördüncü sancak piyade yeniçerilere aittir.” 


SIRP ORDUSU 


14. yüzyılda Balkanlar'ın Ortodoks nüfusla meskün bölgelerinde Batı Avrupa feodalizmine benzer bir askeri sistem kök salmıştı, Kabaca ifade edilirse, Rumeli'nin batı bölgeleri doğudaki topraklara naza-Tan ve aynı şekilde kuzey kesimi de güney bölümüne nazaran Batı kaynaklı feodal geleneklerden daha fazla etkileniyordu. Yine de 14. yüzyıl sonlarında Balkan memleketlerinin geniş arazileri, şahsi askeri maiyetlerini yanlarından ayırmayan boyarların elindeydi. 
Tahttaki prensin ordusu, her ne kadar, enazından kâğıt üzerinde Büyük Voyvoda, daha alt dereceden voyvodalar ve binbaşı anlamına gelentisuenikler eliyle komuta ediliyorduysa da, Sırbistan örneği büyük ölçüde yukarıda tarif edilen örüntüye uyuyordu. Vitez, aşağı yukarı şövalyeye denk düşüyordu. Sırbistan'ın adeta yoktan var olan zenginliği. Sırp hükümdarlarmin mebzul miktarda İtalyan silah ve zırhı satın almasını sağlayan yeni bulunmuş gümüş madenleriydi. Askeri seçkinlerin çoğu, Bizans pronoiasın- dan gelen pronijar mülkleriyle destekleniyordu. Sırp 


asilzadeler arasında nispeten mütevazı kökenlerden gelenler voynuj (ya da vojnuk) ismiyle biliniyor ve epeyce ağır süvari olarak hizmet ediyorlardı. Bunların askeri hiyerarşisi pek bariz olmasa da, teoride dile getirilen 50, 100 ve 1.000 kişilik birlikler, Bizans'ın son günlerine yetişen allagion alaylarıyla birçok ortak hususiyet paylaşıyorlardı. Sırp hükümdarı, yarı feodal bir askeri seçkinler zümresi ve bin bir çeşit paralı askere ilaveten ЕПакчакі Büyük Ordu'yu akla getiren cinsten bir çağrıyla hür köylüleri seferber edebiliyordu. 

Sırpların nasıl harp ettiklerine dair elde edilebilen bir avuç bilgi kırıntısından, çağdaşı oldukları Bulgar ve Bizans kuwetleriyle temelde aynı taktikleri kullandıkları intiba baskın çıkmaktadır. 1400 dolaylarında yazan Bizans imparatoru 11. Manuil'e sorulursa, Osmanlı kafasına göre "askeri taife" mensubu fert, on altı yaşını doldurmadan "yay ve mızrağın hakkını vermeyi ve at binmenin inceliklerini öğrenmeyi" başarmış olmalıydı. Ne de olsa Sırp süvarisi de, Bulgar ve Bizanslı meslektaşları gibi çoğunlukla bir müdafaa hattı şeklinde tertip edilen piyade sıralarının önüne yerleştiriliyordu 


Romanya'daki Argeş hisarının kalıntıları arasından çıkarılmış, atının sırtında bir asilzadeyi canlandıran 
14. yüzyıl tunç kolye başı (Muzeul National Cotroceni, Bükreş). 


14. yüzyılda Sırbistan'dı 


mamlanmış, eşi benzeri olmayan üç boyutlu bir i 


гі. Duvar 


ksine, bu adam daha ziyade hafif bir İtalyan süvarisi gibi giyinip kuşanmış (Studenica Manastırı, Kral Radoslav son cemaat yeri, Kraljevo, yazarın fotoğrafı). 


HASIMLARIN PLANLARI 


HAÇLI İSTİLA PLANLARI 


açlıların Kudüs'e doğru ilerlemek istedikle-H ri düşüncesi efsaneden ibarettir. Gelgelelim, 

Haçlı ordusunun nihai amacının ne olduğu zaten hiçbir zaman açıkça beyan edilmemişti. Keza Sigismond. hincahing bir ordugáha sıkışmış kalabalık bir Ortaçağ ordusunu uzun süre aynı noktada tutma nin imkânsız olduğunu bildiğinden durağan veya savunmacı bir seferin zorluğunu en başından beri anlamış görünmektedir. Büyük ihtimalle, Osmanlı tehdidini yuvasında bastırmaya yarayacak bir Bulgaristan 


е Palais de la Cite'nin Büyük Salonunda verilen bir ziyafet esnasında şövalyeler bir Arap kalesine saldırıyı canlandırıyor", Fransız elyazması y. 1378-80 (Grand Chroniques de France, Bib. Nat., Ms. Fr. 2813, vr. 473v, Paris). 
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istilasına taraftardı. Öte yandan, sadakat konusunda rüştünü ispat edememiş olan Eflâk ve Erdel 'i yola getirmek adına bu yörelere yönelik bir yürüyüşü tercih etmiş olabilirdi. 

Anlaşılan o ki Karpatlar'ın aman vermez dağ geçitlerinden korkan Fransız ve Burgon komutanlar, Tuna üzerinde işleyen ikmal hattından uzaklaşmayı akılcı bulmuyorlardı. Bu şekilde, Sırbistan'ı Osmanhlara bağlayan ipleri de koparabileceklerini umuyorardı. Tuna'ya sıkıca yapışan bir yürüyüş. Bulgar diyarının bağrından Edirne'yeulaşan bir sefere çevrilebilir ve Bizans İmparatorluğu'ndan yadigâr kalan yerler kurtarılarak Osmanlılar geldikleri yere, Anadolu'ya kovalanabilirdi. 
Şayet hakiki niyetleri bu idiyse. Niğbolu'ya yönelik tasavvurlarda taşlar yerli yerine oturuyordu; çünkü güney yönünde girişilecek seferler için Niğbolu'dan âlâ bir üs herhalde bulunamazdı. 

Kafalardaki tasarılar ne denli heybetli olursa olsun. 1396'da yola koyulan Haçlı ordusu, tıpkı dini coşkuyla yanıp tutuşan diğer emsallerinde olduğu gibi, seferi uzun ömürlü bir harekâta çevirebilecek kaynaklardan yoksundu. İaşe ve ikmal konularında kat edilmesi gereken daha çok yol vardı; dahası, Haçlı kumandanları Osmanlılarla savaş tecrübesine sahip olanların tavsiyelerine inatla kulak tıkıyorlardı. Haçlı ordusunun daha ilk imtihanda sınıfta kalması, ordu yönetimini laf anlamaz bir nobranlığa sürükleyen kibir ve düşman hakkındaki akıl almaz cehalet düşünüldügünde hiç de şaşırtıcı değildi. Kaldı ki Haçlı ordusu, çağınen ehil ve muktedir komutanlarından birinin, Yıldırım Bayezid'in karşısına çıkıyordu. 
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Niccolò da Bologna'ya ait 1371 tarihli bir minyatürde, çadırında danışmanlarını ağırlayan bir ordu kumandanı (De Bello Pharsalico, Bib. Trivulziana, Ms. 691, vr. 86v, Milan). 


OSMANLI SAVUNMA PLANI 


Haçlıların görülmesinden önce Bayezid'in güttüğü stratejinin esası, Osmanlıların Rumeli'deki varlığını sağlama almak açısından önem taşıyan Bulgaristan'da dizginleri sıkıca tutmakti. Tuna'nın kuzeyinde ağır istihkâmlarla donatılmış yegâne şehir, Osmanlılara haraçgüzâr Bulgar krallığının bir parçası sayılan Vidin idi. Tuna üstünde, Vidin kadar kelli felli olmasa da. nehrin stratejik planlama açısından hayati öneme sahip Niğbolu gibi geçiş noktalarına kurulu daha ufak hisarlar vardı. 

Aslına bakılırsa Bayezid. sefer ve savaşların yillanmış ismi Doğan Bey'i Niğbolu'ya tayin ettiğinden 


beri kaleyi Osmanlı gücünün bölgedeki merkezi ha line getirmişti. Aslında Osmanlıların seçkin savaşçı larını kale garnizonlarına bırakma huyu yoktu: bu iş için Rumeli'den toplanan yardımcı birliklerin veya haraçgüzâr kuvvetlerin daha münasip olduğunu düşünüyorlardı, Bütün Osmanlı birliklerinden, ne denli kapsamlı bir sefer olursa olsun, çağrılır çağrılmaz hizmete koşturacak bir halde bulunmaları bekleniyordu. 
Haçlı kuvvetlerinin Osmanlı topraklarına ayak bastıkları duyulur duyulmaz dörtnala Doğan Bey'e gelen ulaklar. istilacı birliklerle sonuna değin mücadele etmesinin beklendiğini duyurdular. Bayezid'in Niğbolu'daki muhafız alayına verdiği önem. belki de en başından beri Haçlıların neyin peşinde olduğunu hissetmiş olmasından kaynaklanıyordu. Osmanlılar herhalde bundan daha iyi bir zamanlama isteyemezlerdi. 
Kısa süre önce kaldırılan hasat o denli bereketli ol muştu ki, gönüllerince yiyip semiren savaş atları sefer çilesine dayanıklı hale gelmiş ve Konstantinopolis'i fethetmeyi aklına koymuş olan Osmanlı ricali, asker- 


leri çoktan bir araya getirmişti. Doğu'nun kanlı fatihi Timur bile başka işlerle meşguldü. Hachlari feci bir akıbet bekliyordu. 


ıda “İskender, ordusu lüyük İskender Kodeksi, 
San Giorgio dei Greci Kütüphanesi, Venedik). 


SEFER 


HACLI ORDUSUNUN TOPLANMASI 


. 

lan edilen Burgonya kraliyet fermanına göre, Fran- 
| sız-Burgon Haçlılar en geç 20 Nisan 1396 tarihinde 

Dijon'da bir araya gelecekti. Aynı sırada çıkarılan başka beyannameler. celp edilen savaşçıların nasıl tertip ve ikmal edileceği ve ordu içinde nizamın nasıl sağlanacağını kurallaştırıyordu. Buna göre, muharebe başladığında "Jean de Nevers, bölüğünün başında ordunun avant garde 1. yani öncü kuvveti olacaktı." Terbiye amaçlı cezaları ihtiva eden inzibat düzenlemeleri, Haçlı dünyasında geçerli olan ahlaki ve toplumsal ka lıpları gözler önüne seriyordu. Örneğin, kargaşa çıkaran birasilzade atını ve koşum takımını kaybetmenin utancını yaşarken soylu bir aileden gelmediği halde adi bir kavgada bıçağına davranan askerin eli kesilecek; hırsızlık yaptığı tespit edilenler bir kulaklarından olacaklardı. 

O yıllardan kalan birçok belge. Haçlı ordusunun hiç değilse kabaca neye benzediğini ifşa eden tariflerle doludur. Niğbolu seferine çıkan Haçlı ordusu. deyim yerindeyse ordu içinde ordu gibi faaliyet gösteren hotel. yani Jean de Nevers'in askeri kapı halkıetrafın 
da inşa edilmişti. Seferin başlangıcında bu hotel, 108 
şövalye, 107 silahtar, 12 okçu ve 22 arbaletçiden mürekkep ahenkli bir askeri yapı arz ediyordu. Aristokrasinin yüksek basamaklarından gelen diğer aileler, benzer biçimde yanlarında getirdikleri hoteller vasitasıyla Fransız-Burgon kuvvetlerini tamamlıyorlardı. 
Örneğin Boucicault, sefere beraberindeki 15 şövalye ve то beyzadeyle katılmıştı. 

Sancakların dikimini düzenleyen emir ve talimatların bolluğu. bunlara ne denli önem verildiğini gösteriyordu. Burgonya dükü. oğlu Jean de Nevers namiпа. Haçlı idealleriyle nasıl da hemhal olduğunu dosta düşmana ilan eden ve seferin manevi gayesine atıfta bulunan en az on altı sancak diktirmişti. Dördü beyaz dördü mavi olan toplam sekiz sancak. Haçlı savaşçılarının koruyucu azizesi sayılan Bakire Meryem'in suretiyle işlenmişti. Kalan sekiz tanesi ise Burgonya armalarıyla süslenmişti. Philippe de Mussy. üç kıdemli şövalyenin (Jacgues de Courtiambles, Jean de Blaisy ve Damas de Buxeul) refakatinde alemdarlık hizmetini ifa ederken: Jean de Gruuthuse isimli bir silahtar, iki diğer silahtar (Philippot de Nanton ve Huguenin de Lugny) eşliğinde kontun şahsi flaması - nı taşıyordu. Jean de Nevers'in yakın maiyeti, şahsi 


Jacob de 
Baerze'nin hünerli ellerinde şekillenmiş, yaldızlı 

ve boyalı ahşaptan Aziz 
Georg heykeli, 
Burgonya 
1390-99 
(Musee des 
Beaux Arts, 
Dijon). 
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kapı halkına mensup altı sóvalyeden (Guillaume de Mello, alemdara refakat eden Jean de Blaisy. Jean de Sainte-Croix. Helion de Naillac, -Philibert de Naillac'ın kardeşi -, Guillaume de Vienne ve Geoffroy de Charny) oluşuyordu. Erzak temini ve ikmal- den sorumlu eminler arasında bir kasabın yanı sıra maitre d'hôtel (aşçıbaşı), écuyer panetier (ekmekçi - başı), écuyer échanson (saka başı), iki écuyer de cuisine (mutfak emini) ve poulailler (celep) bulunuyordu. 

Haçlı ordusunun itibarlı mevkilerine kurulanların çoğu. Burgonya dükünün kapı halkına mensup ileri gelenlerdi. Genç yaşının toyluğunu üzerinde taşıyan Jean de Nevers'e akıl vermesi için seçilen heyet Philippe de Bar, Amiral Jean de Vienne, Сиу de laTrémoille, Guillaume de la Tremoille ve Oudart de Chazeron dan oluguyordu. La Marche kontu Jacques de Bourbon, Henri de Bar, Fransız sarayı imrahoru Philippe d'Artois, Eu kontu ve Mareşal Boucicault, yeri geldiğinde fikirlerine başvurmak üzere bekletilenler arasındaydı. Enguerrand de Coucy. Haçlı birlikleri yola koyulmadan kısa süre evvel İtalya'dan dönmüştü. Enguerrand'ın Fransız diyarında yaşayan en görmüş geçirmiş, en işinin ehli şövalye olduğunu düşünen Burgonya dükü ile düşesi, deneyimli şövalyenin gönlünü kazanıp sefere katılmaya ikna ettiler. 
Yine Burgonya şövalyeleri arasında sayılan başka bir zadegân takımı. askeri birliklerin sevk ve idaresine dair söz düştüğünde doğru bildiklerini paylaşıyorlardı: Henri de Montbéliard, Henri de Châlon, Guillaume de Vienne, Jean de Châlons. Jacques de Vienne. Guillaume de Mello, Geoffroy de Charny, Jean de Blaisy, Jean de Trie ve bir zamanlar Burgonya dükünün kethüdalığını yapmış olan Helion de МаШас, Bu zevattan bazıları, aynı zamanda sancak taşıyıcılarına refakat ediyorlardı. 

Nevers kontunun höteli, öyle ya da böyle Haçlı savaşı tecrübesini haiz otuz beş adam barındırıyordu: ama bunlardan bir tanesi hariç hepsi, Baltık veya Mağrip'te çarpışmıştı. 1366'da Savoya'nın Yeşil Kontu tarafından tertip edilen sefere katılan Jean de Vienne dışında hiç kimsenin Osmanlılarla harp etmenin nasil bir şey olduğuna dair fikri yoktu. Jean de Nevers'in kapı halkı dışında ise, tabii ki. Osmanlılara karşı savaşmış kişiler bulunduğu gibi zamanında Osmanlı hizmetinde paralı askerlik yapmış olanlar bile vardı. 


15. yüzyılın ilk yıllarında tamamlanmış, İsa'nın eden göz kamaştırıcı bir im (tahta tuval, Erfurt Katedrali, 


gli yazarın fotoğrafı). 


Aynı vakitlerde Almanya'da da Haçlı kıtaları toplamyordu. “Haç kuşanan ilk isimlerden biri, Bavyera dükü III. Ruprecht'in en büyük oğlu Kont Palatin Ruprecht Pipan'dı. Katzenelnbogen'in üç kontundan biri, Celje (Cilli) kontu II. Hermann, Nürnberg kaidi Ш. Johann ve Bavyera. Meissen, Thüringen. Sakson- ya, Hesse. Rheinland. Schwaben. Alsace, Steiermark ve Lüksemburg'tan gelen nice şövalye Haçlı davasını destekliyordu. Huntingdon kontu önderliğinde toplanan bir miktar İngiliz beyzadesinin de sefere iştirak ettiği söyleniyordu. İspanya'daki Aragon'dan kalkıp 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gelen ufak bir birlik ve bir miktar Leh şövalyesi. Haçlı ordusu yola çıkmadan yetişmişti. 

Ne var ki, Haçlı ordusunun tertip şekli herkesin gönlüne sinmemişti. Hayatını Haçlı davasına adamış olan Philippe de Мегіегев, işlerin yanlış yapıldığın dan sızlanıp duruyordu. Yetmişine dayanmış ómrünün son demlerini Paris'te, Celestine manastırında geçiren Philippe. Haçlı seferini düzenleyenlere ateş püskürüyordu. Bir kere, kimse kendisini ciddiye alıp söylediklerine kulak asmamıştı. "Haçlı seferine katılanlar,” diyordu Philippe, "ahlaken ehil kişiler değillerdi"; "Dünyanın en güçlü hanımlarından biri olan Mağrur Hanımefendi İhtiras” tarafından baştan çı karılmış halde Doğu'ya adeta sürükleniyorlardı. Böyle giderse, seferin sonu felaket olacaktı. 

Dijon'da toplanan Fransız-Burgon Нас̧Шага dört aylık maaşları peşin teslim edilirken Jean de Nevers'in kapı halkından 133 kişiye parlak yeşil kumaştan elbiseler dağıtıldı. 20 Nisan 1396'dan birkaç gün sonra Fransız-Burgon kuvvetleri yola koyuldu. 
Enguerrand de Coucy, Henri de Bar ve ufak bir Fransız kafilesi, bu tarihlerde çoktan Milano ve Venedik'e doğru yürüyüşe geçmiş olabilirlerdi. Jean de Nevers, Зо Nisan'da Montbeliard'a gelen birliklerine katıla rak Doğu'ya yürüyüşü başlattı. 


Macar kralı Layoş'un eşi Elisabeth için Milanolu Francesco tarafından St. Simon kutsal emanet sandığının altın kanatlarından biri üzerine hakkedilmis tasvir (Katedral Hazinesi, Dubrovnik). 
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St. Jean tarikatı büyük üstadı Heredia, Mart ayında Rodos'ta vefat etti. Büyük Meclis, üstatlık makamına Philibert de Naillac'ı seçti. Adaya ne zaman Fransa'dan gelip yerleştiği bilinmemekle birlikte, çiçeği burnunda tarikat üstadı, aynen planlandığı gibi Venedik ve Ceneviz yönetimindeki Sakız ve Midilli'den gelen Haçlı gemilerine katılmak üzere St. Jean Şövalyeleri adına alelacele kadırgalar donattı. 

Haçlıların Viyana yürüyüşü sorunsuz geçmişti. 11 
Mayıs'ta, Regensburg kent meclisinden Tuna üzerin den yiyecek ve içecek maddelerini taşımakta kullanı lacak tekneler talep edildi. Kont Palatin Ruprecht ve Katzenelnbogen kontu komutasında ilerleyen Alman savaşçıları. Regensburg'ta Fransız-Burgon kuvvetlerine iltihak ettiler. Eu kontu ve Boucicault'nun sorumluluğundaki Fransız-Burgon öncü kuvveti, 21 


1369'da ölen 
Alman şövalyesi 
Konrad von 
Seinsheim'in heykeli (Aziz 
Johann kilisesi, 
Schweinfurt, yazarin fotografi). 


14. yüzyıl sonlarına ait bir Fransız elyazmasında Haçlı seferine çıkılırken 

bir yük teknesiyle birlikte kadırgaların güvertesine erzak istiflenmesini gösteren bir resim (Statuts de 
TOrdre du Saint-Esprit, 
Bib. Nat., Ms. Fr. 4274, vr. 6, Paris). 


Mayıs günü, ana birliklerden üç gün evvel Viyana'ya ulaştı. Viyana'ya giren Haçlılar. Avusturya dükü tarafından asillere yaraşır şaşaalı bir törenle karşılandı lar. Ne var ki orduyla beraber yolculuk eden rahipler den bazıları, askerlerin serkeşlik ve ahlaksızlığından daha bu günlerde dem vurup şikâyete başlamıştı 


Spoleto düklüğü mareşali Hüglin von Schönegg'e ait renkli bir heykelcik, y. 1380 (Historisches Museum, Basel). 


Bu arada Coucy ve refakatindeki küçük kafile, Milano'ya varmıştı. Coucy. aldığı talimatlar doğrultusunda Gian Galeazzo Visconti'yi teskin etmeye uğraştıysa da istediğini elde edemedi. Cian Galeazzo, Cenova'nın elinden çıkmış olmasını kabullenemi yordu ve kızı Valentina'nın Fransız sarayında maruz kaldığı küçük düşürücü muameleyi sineye çekecek gibi de görünmüyordu. Cerçi de Coucy ile de Bar, Gian Caleazzo' nun bağırıp gürlemesinden zerre kadar korkmuşa benzemiyorlardı ve Venedik'e doğru yolla rına devam ettiler. Buradan gemilere binerek Macar hâkimiyetindeki Dalmaçya kıyılarında yer alan Senj'e çıktılar. Muhtemelen doğruca Senj'den Buda'ya geçen de Coucy kafilesi, Haçlı birliklerinin çoktan şehre gelmiş olduğunu gördü. Savoya kontu, Bohemyalılar. 
belki bir miktar Toton şövalyesi ve Lehler şehirde buluşmuştu. Macarlar, saflarına kattıkları Voyvoda Mircea komutasındaki Eflâklılarla beraber toplanmaya devam ediyordu. 

Viyana'dan yola koyulan Haçlı birlikleri, Tuna'dan aşağı süzülen yetmiş gemi ve mavnadan müteşekkil bir nehir donanmasının peşinden Temmuz sonlarına doğru Buda'ya vardılar. Buda surlarının dışında ça dirlarina konan Haçlı savaşçılarının muazzam görün tüsü Sigismond'u öylesine etkilemişti ki, Macar kralı büyük bir huşuyla şöyle yazıyordu: "Sanki gök kubbeyi ayakta tutan [Hach] muzraklariydi." Ne var ki. Haçlı ordusunun kaç kişiden oluştuğu bitmek bilmeyentar- 


tışmaların konusu olageldi. Doğrusu, dillere pelesenk olmuş azametli Haçlı ordusu şunun şurasında 16.000 
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adamdan ibaretti. Ви arada Osmanh vakayinameleri padigahla Nigbolu'ya gelenlerin 10.000 kisi kadar olduğunu yazmakla birlikte. Balkanlar'daki haraçgüzâr kuvvetlerin katılımıyla Osmanlı ordusunun toplam mevcudu 15.000 dolaylarına yükselmiş olabilir. Her halükarda Niğbolu surları önünde yüzleşen hasım kuvvetlerin miktarı aşağı yukarı aynıydı 


HAÇLI İSTİLASI 


Haçlıların nasıl bir hareket izleyeceğine, Buda şehrinin ev sahipliği yaptığı meclislerde karar verildi. 
Sigismond. kuvveden fiile bir türlü geçmeyen hayali bir Osmanlı taarruzu bekleyip duruyordu: ama sınır boylarına yollanan Macar keşif bölükleri ortada dişe dokunur bir Osmanlı kuvveti olmadığı konusunda hemfikirdi. Söylentiye göre Fransızlar ve Burgonlar. 
görünürde bir Osmanlı ordusunun olmadığı havadisi - nin gelmesi üzerine Bayezid'in erkek gibi meydana çı - kıp dövüşmeye yanaşmayan bir korkak olduğunu ilan etmişler ve derhal bir istila seferine çıkılmasını talep etmişlerdi. Hikâyenin devamına bakılırsa Sigismond. 
hiç gönlü olmasa da. Fransiz- Burgon soyluların da 

yatmalarına daha fazla direnemeyip harekete geçilmesini kabul etmişti. Oysaki bu sırada Karadeniz'de 


Lipova kalesi, Ortaçağ'da Macaristan'ın güneydoğu sınırını koruyan bir dizi ufak hisardan biriydi (yazarın fotoğrafı). 
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Buda kalesinin köşesinden şehre bakan Topuz Kulesi (yazarın fotoğrafı). 


bir Haçlı donanmasının toplandığına bakılırsa, hangi şekilde olursa olsun, Balkanlar'ın içlerine yönelen bir sefer en başından beri tasarlanıyor olmalıydı. 

Macar sarayı imrahoru Miklös Garai, öncülüğünü aldığı Haçlı kuvvetini Tuna'nın sol yakasından aşağı indiriyor: Fransızlar ve Burgonlar en arkada artçı ola rak Sigismond'un komutasındaki ana Macar kuvveti takip ediyordu. Aym sirada ikmal maddeleriyle yüklü bir filo da akıntı yönünde ırmakta ilerliyordu. Haçlılar, Orşova'da (Adakale), Demirkapı'daki dar geçit yerinin çağıltılısularından birkaç kilometre yukarıda, ırmağın öte kıyısına geçmek için birikmeye başladı lar. Bir yanda Karpatlar'ın güney yamaçları yükseliyor: öte tarafta Doğu Sırbistan'ın engebeli ve tepelik arazi si uzanıyordu. Askerleri Tuna'nın karşısına çıkarmak sekiz gün sürdü. Fransızlar ve Burgonlar. sanki ömürleri boyunca bu günü bekliyormuşçasına. nehrin karşı kıyısına ayak basar basmaz bölgenin Rum Ortodoks ahalisine zulmetmeye başladılar. Aslına bakılırsa, elbette Osmanlı yüksek hâkimiyetini tanımış topraklara girmiş sayihrlardi; ama bunu kabule yanaşmayan Macarlar, nehrin o yakasının da meşru yollardan Macar tahtına ait olduğunu iddia ediyorlardı. Rahipler ve ke- 


Ү. 1360 dolaylarindan bir elyazmasindaki "Macarlarin 
Pannonia'ya gelişi" (Minyatürlü 
Macar Kroniği, Szechenyi Milli Kütüphanesi, Ms. Clmae 404, 1.4a, Budapeşte) 


şişler Batılı Haçlıları yola getirebilmek için adeta yalvardılar. Ne var ki. hafızası St. Denisli papazı yanıltmıyorsa, “Sağır bir eşeğe laf anlatmak herhalde bundan daha zor değildi.” Fransız- Bur gon soyluların burunlarından kıl aldırmaz tavırları, seyaha tin Vidin'e uzanan safhasında belirli bazı tedbirlerin göz göre göre ihmal edilmesine yol açmış görünüyor. İkmal filosunun Demirkapı'nın ötesine geçip geçmediği bilinmese de Niğbolu'da kaydedilen teknelerin sayısı. bunların en azından bir kısmının Haçlı birlikleriyle yollarına devam ettiklerini düşündürüyor. 

Macar ordusunun bir bölümü. farklı bir yol tuttu гир Erdel'in göbeğinden geçerek Karpatlar üzerinden Eflâk'a girmişti. Yanlarına bazı Erdel kıtalarını katan Macarlar, görünüşe bakılırsa, bu yolculuk sayesinde bir yandan Mircea'nın Osmanlı taraftarı rakibi Vlad'ı saf dışı ederken diğer yandan da Küçük Nigbolu daki Osmanlı muhafızlarını hisardan atmışlardı. Eflâk'ta dizginleri yeniden ele alan Mircea'nin Tuna ağzına yakın bir mahalde demirlemis bekleyen Hach donan masıyla temasa geçmiş olması akla yatkın görünüyor. 
Haçlı gemilerinin nereye demir attıkları belirsiz olsa bile, bir Ceneviz kolonisi olarak işleyen Kili önleri en muhtemel seçeneklerden biriydi. Venedik'in ünlü amirali Tomasso Mocenigo komutasında Ağustos başında Rodos'tan yelken açan kırk dört teknelik donanma, 29 veya Зо Ağustos'ta, belki filonun bir kısmını geride bırakarak Tuna'ya girmişti. 

Froissart'a bakılırsa, nehri geçen Haçlılar önlerine çıkan yerlere saldırmaya başlamışlardı. Haçlı gazabina maruz kalan yerlerden biri olan Belgradçık. Haçlı 


ordusunun Niğbolu'ya vardığı günlere değin direnmeyi sürdürdü. Hisara dizdarlık eden kardeşlerden birinin dörtnala Bayezid'i uyarmaya gittiği söyleniyordu. Bu bilgi büyük ihtimalle doğruydu: Aşağı yukari aynı vakitlerde Osmanlı sultanına dört bir yandan haberciler geliyordu 


Karpatlar'ın güney yamaçlarında yükselen Argeş hisarının ulu kulesi. 
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Vidin, Osmanlı haraçgüzârı olan ufak Bulgar prensliğinin başşehriydi: ama Macarlar, 1360'larda yönettikleri kenti hâlâ akıllarından çıkarabilmiş değillerdi. Sağlam tahkimata sahip kalenin hendeği, gerektiğinde Tuna'dan çekilen suyla doldurulabiliyordu. Bununla birlikte, Haçlı ordusu Eylül başlarında şehre vardığında kentin Bulgar idarecisi İvan Stratsimir, işi uzatmadan kapıları açtı. Başında Rum asıllı bir voynuk reisinin bulunduğu rivayet edilen mütevazı Osmanlı garnizonu şevkle kılıçtan geçiril di ve hisar içine istila kuvvetinden 200-300 muha йш. yerleştirildi. Bu, Haçlı kılıçlarının kınlarından sıyrıldığı ilk andı ve Jean de Nevers, Зоо adamıyla birlikte oracıkta, “şeref meydanı “nda düzenlenen bir merasimle şövalye ilan edildi 


Rahova (Oryahovo), Tuna'ya hâkim bir tepeye kurulu, günümüze bir parçası bile kalmamış çifte surlarıyla övünen sıkıca tahkim edilmiş bir yerdi. Şehir, eşine az rastlanır bir geçit yerine gözcülük ediyordu ve Osmanlı nüfuzunun değil, bizatihi Osmanlı sını rının başladığı yerde yükseldiğinden epeyce kalaba - hk bir garnizon tarafından korunuyordu. Osmanlı muhafızlarını gafil avlamayı umut eden Eu kontu ile Mareşal Boucicault. Macar birliklerini beklemeden gece karanlığına karışıp hızla ilerlediler. Ne var ki, tanağarırken başlattıkları ani hücum, kent ahalisinin hendeği aşan köprüyü tahrip etmesi üzerine başarı - sızlığa uğradı. İlk saldırıyı takip eden birçok taarruz benzer şekilde geri püskürtüldü; ama Macar birliklerinin gelişi kale içindekileri teslim olma zamanı- 


Demirkapı" 
biriydi 


uzanan Derdap Boğazı, Tuna'da işleyen deniz araçlarının korkulu rüyalarından, z, Orta Avrupa'nın Katolik nüfusunu Balkanlar'ın Ortodoks halkl 


d. 


ayiran bir 


Sınır işlevi görüyordu. Günümüzde insan eseri bir gölün sularıyla dolmuştur (yazarın fotoğrafı). 


nin geldiğine ikna etti. Haçlı ordugahina bir heyet yollayan Osmanlı dizdarı, muhafızların hayatlarının bağışlanması karşılığında silah bırakmaya razı olaca ёпт duyurdu. Macar kralı açısından bu teklifi kabul etmekten daha doğal bir şey yoktu. Hâlbuki Haçlı reisleri. adamlarının kale surlarına bir kere tırmanmış olduğunu söyleyerek kılıç hakkının çoktan doğduğu nu iddia ediyorlardı. Akıbet bir kez daha katliamdı 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Vidin kalesinin karaya dönük kapısını koruyan kuleler (yazarın fotoğrafı), 


Haçlılar, fidye elde etme umuduyla varlıklı ayan ve eşrafı, belki de muhafızların bir kısmını esir almış olsalar da, şehrin Müslüman ve Ortodoks ahalisi kı-Шап geçirildi. Macarlar, krallarına bir kere daha büyük bir hakaret edildiğini düşünüyorlardı. 

Bu arada Venedik, Ceneviz ve St. Jean tekneleri nehir yukarı yollarına devam ediyorlardı. Geniş mi geniş bir ırmakta on iki gün süren yolculuk Ortaçağ 


Rahova'nin (Oryahovo) 
hemen dogusundaki dik kayaliktan Tuna'nın görünüşü (yazarın fotoğrafı). 
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gemileri için çocuk oyuncağıydı. Deniz çıkışına yak laştıkça ada ve bataklıklarla iyice açılan Tuna, Niğbolu önlerinde de nereden bakılsa bir kilometrelik bir genişliğe ulaşıyordu. Muhtemelen 10 Eylül'de varan Haçlı filosu, daha iki günlük yolu olan Haçlı askerlerini beklemek için ok menzili dışında demir attı Niğbolu, Tuna'ya tepeden bakan sarp ve yüksek bir kayalığın üstüne kuruluydu. Nehir trafiğini denetleyen mühim bir limana sahipti ve suyun iki yakasını birbirine bağlayan işlek bir geçiş yerine ev sahipliği yapıyordu. Eflâk'ı boydan boya geçip neredeyse Erdel'e çıkan Oltu (ОН) nehri ve Bulgaristan'ın ortasına doğru bir vadi oluşturan Osma (Osma) suyu uzakta değildi. Doğrusunu söylemek gerekirse N igbo - lu, Aşağı Tuna'nın en önemli stratejik mevkilerinden biriydi. Kale istihkâmları adamakıllı elden geçirilmiş ve dahası. kalenin etraflıca ikmal edilmiş güçlü garnizonu. yıllarını harp meydanlarına vakfetmiş gözü kara 


bir asker olan Doğan Bey'e teslim edilmişti Öncü kuvvet olarak hizmet eden Fransız-Burgon kıtası. iç hisara bakan bir mahalde çadırlarını ku- 


rarken Sigismond ve Macarlar ordugâhlarını şehrin karşısında tesis ettiler. Dört bir yanı saran uçurumların tepesinde boylu poslu savunma istihkâmları vardı; ama güneydoğu istikametinde surların önüne açılan alan, yer yer yarık ve catlaklarla kesilmiş olsa da, nispeten düzdü. Fransız-Burgon savaşçıları surları tırmanmak için merdivenler kurmaya çalıştıkları halde Macarlar kazdıkları iki büyük lağım sayesinde kent surlarını yıkmaya teşebbüs ettiler. Bu girişimlerin ikisi de hüsranla neticelendi. Haçlı seferinin hikâyesini yazan sonraki tarihçiler, Haçlı ordusunda duvarları ufalayacak kuşatma araçlarının bulunmamasını dillerine dolayacaklardı. Ne olursa olsun. bu durum hayli kafa karıştırıcıydı. Haçlıların karadan peşlerinden araç gereç sürüklemedigi aşikârdı: ama işin dönüp dolaşıp kuşatma araçlarına kalacağını öngörmemiş olmaları neredeyse imkânsızdı. Belki savaş araç gereçleri hâlâ nehirde demirli teknelerin güvertesinde bekliyordu; ya da Niğbolu'nun doğal müdafaası Haçlıların gözünü o denli korkutmuştu ki, ordu yönetimi kaleyi kuşatmaktansa abluka altında 


14. yüzyıla ait bir yazmada Makedon ordusu bir kaleye 
Saldırırken (Büyük 
İskender Kodeksi, 
San Giorgio dei 
Greci Kütüphanesi, 
Venedik). 
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tutup Bayezid'i açık arazide bir meydan muharebesi- ne çekmeyi hayal ediyordu. Ne de olsa, o yıllarda bu çok başvurulan bir yöntemdi ve dost Eflâk arazisinden nehiryoluyla yiyecek içeceğe ulaşabilen Haçlılar, kale içinde mahpus kalan garnizonun açlığa teslim olması nı sağlayabilirlerdi 

Üstelik Bayezid'in kalenin imdadınageldiğinedair birişaretyoktu. Mağrur ve kibirli Haçlıların etrafı ko laçan etmek için devriye bölükleri bile çıkarmaya tenezzül etmedikleri yollu anlatılanlar, ortaya çıkan feci akıbeti Haçlı günahlarına bağlamaya meyilli kalemle rin uydurduğu asılsız bir hikâyeydi. Yine de, Eflâk'tan gelen ardı arkası kesilmez erzak, daha güneylere. 
düşman arazisine inip yem ve yiyecek bulma arayışını önemli ölçüde gereksiz kılmış olabilir. Dini bütün 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vakanüvisler, Haçlı kampında hüküm süren sefahat ve düşkünlüğü bire bin katarak anlatıyorlardı. Öte yan dan Haçlıların Ortodoks halka, özellikle de Ulahlara yapıp ettiklerine şahit olan Macarlar ile Fransız-Burgon kitleleri arasında gerçekten de gittikçe artan bir soğukluk gözlerden saklanacak gibi değildi. Her şeye rağmen gelecek nesillerdeki vakanüvislerin aklını başından en fazla alan şey. Haçlı ordusunu avucuna almışa benzeyen yersiz özgüvendi. Bayezid'in geldiğini söyleme cüretini gösteren "dedikodu tellalları"nın kulaklarının kesildiği rivayet ediliyordu. Kaleyi mu hafaza eden Osmanlı askerlerine gelince, öylesine cansiperane bir savunma gerçekleştirmişlerdi ki, muhasaranın kaldırılmasının ardından Doğan Bey'e Şücaeddin (dinin kahramanı) ismi takılmıştı. 


Niğbolu'nun eski şehrinden Tuna'ya bakış. Irmak, resmin sol yanındaki Bulgar tepeleriyle sağ taraftaki Еак düzlüklerini birbirinden ayırıyor (yazarın fotoğrafı). 
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BAYEZİD'İN TEPKİSİ 


Haçlı ordusu Osmanlı hududunu aştığında Bayezid, en seçkin birliklerinin başında Konstantinopolis'i kuşatmış haldeydi. Osmanlı istihbarat hizmetleri, en az mirasçısı olduğu İslam devletlerininki kadar iyi işliyordu ve Osmanlı sultanı, Haçlılar henüz Buda'dan ayrılırken kuşatmayı kaldırmış ve yanına alamayaca 

gam bildiği ağır araçların yakılarak imha edilmesini temin etmiş olabilirdi. Haçlı filosunun Çanakkale ve İstanbul boğazlarından geçişini gizlemek pek müm 

kün değildi. Dahası. bu gemilerin Osmanlı kuşatma birliklerinin Rumeli'ye çıkışını engellemek adına parmaklarını bile kıpırdatmamış olduklarına bakı 

lırsa, başka bir yere gittikleri kesindi. Yine söylen 

tilere göre Bayezid, ordusunu Edirne'de bir araya 


Edirne Saat Kulesi, Niğbolu zamanında Osmanlı başkenti olan şehirde Roma-Bizans surlarından ayakta kalan tek yapıdır (yazarın fotoğrafı). 


getirirken huzuruna çıkan bir casustan Bizans impa ratoru Manuil'in Sigismond'a yazdığı bir mektubun suretini almıştı. Ele geçirilen mektupta imparatorun Macar kralına, "Neden hâlâ oyalanıyorsunuz? Türk ler sizin için geliyor, hazırlanın!” şeklinde feryatta bulunduğu konuşuluyordu. 

Seferi Osmanlıların gözüyle aktaran fazlaca kaynak olmadığı halde. Bizanslı tarihçi Dukas şöyle diyordu: "Batı milletlerinin toplandığını günler öncesinden işiten Bayezid, doğu ve batı vilayetlerinden çağırdığı kuvvetlerini Konstantinopolis'i kuşatan birlikleriyle çoğaltıp ordunun başına bizzat geçti." 
Dönemin Osmanlı tarihçilerine kulak verilirse, Ba yezid bir yandan Bizans başkentini abluka altında tutarken, büyük ihtimalle düşmanın hareketlerini öğrenmek amacıyla, Gazi Evrenos'u hafif süvariler 


Filibe kalesinin Ortaçağ kapısı, Hisar Kapija (yazarın fotoğrafı). 


13. yüzyılda Ortodoks patrikhanesinin idaresinde olan 
Tırnova'nın Ortaçağ hisarı (yazarın fotografi). 


den oluşan bir kuvvetin komutasında ileri yollamıştı. 
Bizanslılar Haçlı donanmasına bu yüzden destek verememiş olabilirlerdi. 

Bayezid. kuvvetlerine Edirne ve Filibe arasında toplanmalarını ama hiçbir surette Haçlılarla çatışmaya girmemelerini emretti. Eyaletlerdeki sipahiler. 
asayişi sağlamak için geride kalanlar dışında derhal sancak beylerinin emrine giriyor ve atlarını hep beraber esastoplanma mahalline sürüyorlardı. Çabucak esaslı bir ordu vücuda getirilmişti. Bayezid. tabii ki, tüm ordunun başkumandanıydı. Sultanın oğulları, Vezir Kara Timurtaş Bey'in kemale ermiş gözleri altında Rumeli ve Anadolu eyalet askerlerinin sevk ve idaresine getirilmişlerdi. Haraçgüzâr birlikler Filibe civarında toplanıyordu. Stefan Lazareviç'in Sırp savaşçıları Sofya üzerinden gelip Osmanlı ana birliklerine katıldı. Belki de, savaşların yorgunluğunu üzerinden atamayan bitkin serhat toprakları yüzünden ordunun toplanma mekânı Meriç boyunca hayli geniş bir sahaya yayılmıştı. Keza Edirne ve Filibe arasında ki bölge. Haçlı keşif bólüklerinin inmeyeceği kadar güneyde kalıyordu. 


İleriki yıllarda. bir Osmanlı ordusunun harekete geçmeden önce seferber edilmesi yaklaşık altı haftayı bulacaktı. Bununla birlikte Bayezid'in sürati ve or dusundaki asker sayısına bakmadan cesurca eyleme geçmesi Haçlıların gafil yakalanmasına yol açtı. Ku- 


şatma araç gereçleriyle Edirne'den yola koyulan daha büyükçe bir Osmanlı ordusunun 1484'te Tuna'yı aşması üç hafta sürmüştü. Görünen o ki Bayezid. 
1396'da çok daha hızlı ilerliyordu. 

1360'lardan günümüze kalan ve Osmanlı edebiyaөтіп ilk örneklerinden biri sayılan Dânişmendnâme, Haçlılarla kapışmak üzere yola çıkan Osmanlı ordu sunu tarif eder. Ordunun önde gelenleri büyük bir vakarla taşıdıkları hilatlerini kuşanıp atlarına kurulurken dört bir yandan şerefli sancaklar ve kadim devirlerin kahramanlarını yâd eden bayraklar açılıyor: kös ve nakkareler dövülüyordu. Büyük ihtimalle Gazi Evrenos Bey'e emanet edilmiş ve akıncılardan oluşan bir keşif bölüğü, Osmanlı yürüyüş kolunun başını çekiyordu. Bunları takip eden müsellemler, arkadan gelen atlıların sağ salim gecebilmeleri için yol. köprü ve derbentlerin bakım ve onarımıyla ilgileniyorlardı. 
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Balkan dağlarını aşan Sipka geçidi. Bayezid ve Stefan Lazarevic, nihayet kuvvetlerini Tirnova'da birleştirmeden önce askerlerini bu geçitten yürütmüşlerdi (yazarın fotoğrafı). 


Seçkin süvarilerden mürekkep öncü kuvvet, ana pi yade birlikleri, sultanın kapıkulu süvarisi, cebeciler ve diğer teknik kıtaların yolunu açıyordu. Eyalet si pahileri ordunun iki cenahını kapatırken ordu ağırlıkları en geriden sürükleniyordu. 

Osmanlı ordusu doğruca Edirne'den Tırnova'ya ilerlerken, Sırp birlikleri Filibe'den yola çıktılar. İki kuvvet de, 20 veya 21 Eylül'de yalçın Balkan sıradağlarını Şipka geçidinde aştılar. Osmanlılar ve Sırplar birkaç gün sonra Tirnova da birleştiler. Bir Macar keşif bölüğüyle etrafı kolaçan eden Belgrad havali sinin tecrübeli hâkimi Marothlu Joannes, Osmanlı ordusunu burada buldu. Aşağı yukarı aynı vakitlerde devriyeye çıkan Osmanlı atlıları, Nigbolu'nun dışında kurulmuş Haçlı çadırlarını gördüler. 

Anlaşılan Niğbolu'ya kadar Osmanlıların yoluna çıkan olmamıştı. Bayezid, 24 Eylül'de kentin birkaç kilometre güneyinde kalan bir tepenin üzerinde 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ordugâhı kurdurttu. Yüsuf-ı Meddâh'ın 14. yüzyılm sonlarında yazdığı Varka ve Gülşâh mesnevisinin Türkçe tercümesi, kamp kurmanın renkli cümbüşünü satırlarına taşır; “Davullar, borular ve zurnalar çalınıyordu. Her taraf tuğ ve kargılar, hilallerle bezeli bayrak ve sancaklarla doluydu. Bütün savaşçılar saf be saf, kıta be kıta zırhlara bürünmüştü. Herkes atların dan indi. Çadırlar yükseltilip düşmanın karşısında ordugâh kuruldu. İç içe geçmiş çadır ipleri güneşin yüzünü kaplıyordu. Baş otak, çadır ve bargâhlar tarh edildi." 

Osmanlı tarihçilerine inanmak gerekirse, gece karanlığında Niğbolu surlarına gelen Bayezid, du varların öte tarafında savunmaya devam eden Doğan Bey'le konuşmuştu. Yine de, sultanın bu esnada kale içindekilere erzak yardımı yapmış olması pek müm kün görünmüyor. Osmanlı tarihçisi Neşri'ye bakılırsa, zaten böyle bir şeye ihtiyaç yoktu. Kale müdafilerinin komutanı Bayezid'e şöyle demişti: "Esbabimuz cokdur. Hunkâr'un devletünde kâfire zebun degilüz." 
Bayezid'in bu sözlere. "Cayret idün. Göreyim sizi üşde fil-hal yıldırım gibi ben dahi yitişdüm,” şeklinde karşılık verdiği naklediliyordu. 

Bayezid. sıranın İslam ordularının geleneksel taktiğine geldiğini düşünüp düşmanın hücuma geçmesini beklemeye koyuldu. Haçlı ordugâhına yönelik ani bir baskın olmadı. Bunun yerine Osmanlılar, askeri açıdan fayda getireceğine inandıkları bir yerde sahra istihkâmları kurmayı seçtiler. 14. yüzyıl sonlarında Memlük diyarında kaleme alınmış askeri risalelere göre bu cinsten sahra istihkâmları, hendekler ve arada bırakılan boşlukların okçular ve süvari birlikleri tarafından korunduğu uzunca bir kazıklı çit ihtiva etmeliydi. Gerçi sonraki asırların Osmanlı orduları toprak siperler kullanmayı âdet edinecekti; ama Niğbolu muharebesini anlatan Batılı kaynaklar, herhangi bir hendekten bahsetmedikleri halde sivri uçlu kazıklardan örülmüş bir çit tarifi yapıyorlardı. 

Haçlılar, bir anda sırtlarını dönmek zorunda kaldıkları bir düşman garnizonuyla yüzlerine bakan bir düşman ordusu arasına sıkışmışlardı. Tuna, Eflâk topraklarıyla Haçlı ordusunu birbirinden ayırıyordu ve yakınlarda düzenli bir ricatle gidip yaslanılabi - 


Niğbolu'nun tarihi semtlerinden birinde ahşap minaresiyle ahşap bir cami (yazarın fotografi). 


lecek güvenilir bir üs yoktu. Mağlubiyet, Haçlıların kapana kısılması demekti. Bu endişe, Fransızlar ve Burgonların ruhuna işlemiş hücum alışkanlığıyla birleşince Haçlılara ilk hamleyi yapmak dışında bir çare bırakmadı. 

Bir miktar Alman'ı yanına alan Mircea, 24 
Eylül'de veya daha önce, etrafta neler olup bittiğini öğrenmek için Eflâk birlikleri eşliğinde bir keşif gezisine çıkmıştı. De Соису ve bazı Haçlıların da aynı maksatla bölgeyi dolaştıkları söyleniyordu. Osmanlı kaynakları iki keşif birliği hakkında da tek kelime etmezken Batılı tarihçilerin kafası ya karışıktı ya da yazdıkları ziyadesiyle abartılıydı. İlK keşif seferi herhalde Mircea tarafından tertip edilmişti. Sigismond. 
"[Mircea'nin] dört bir yönü kolaçan etmek üzere 1.000 adam almasına izin verdi. Geri döndüğünde krala, her birinin altında 10.000'er kişinin yürüdü gü yirmi bayrak gördüğünü ve bayrakların her birinin diğerinden ayrı olduğunu söyledi.” Başka bir deyişle, Osmanlı ordusu yirmi müstakil birimden oluguyordu. De Coucy'nin çıktığı söylenen "akin" tam bir muammadır. De Coucy ve yanındakiler, herhalde Gazi Evrenos'un akıncılarına denk gelip çarpışmaya tutuşmuşlardı. Reynaud de Roye. Jean de Saimpy. Burgonya imrahoru, Beauvais kalesi komutanı ve Mont-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Macarların Niğbolu nun dış surunu alttan yıkmak amacıylı muhtemel yolu. Bu teşebbüsler başarıya 


ulaşmadı. 


Bayezid'in sağlam mevzilerine hücum etmeye uğraştıkları sırada Niğbolu garnizonundan çıkanların arkalarını sarmasindan endişelenen Насііаг, Vidin ve Rahova'da aldıkları Osmanlı esilerini katlederler, 


ENGUERRAND DE COUCY'NİN AKINI: 
24 EYLÜL 1396 


[><] 


Jean de Nevers 


kazdığı lağımların 


Bayezid ve Niğbolu'daki Osmanlı muhafızlarının başı Doğan Bey arasındaki muhtemel haberleşme yolu. İçine efsane ve menkibeden bolca unsur karışmış olsa ба, kuşalılmış bir kaleyle bağlantı kurma girişimi Osmanlı ve Batılı orduların olağan uygulamalarindand. 


Haçlı Birlikleri 

а Tuna'nın kuzey kıyısında demirli Haçlı filosu 

b Nevers kontu komutasındaki Fransız-Burgon orduga 

с Kral Sigismond'un idaresindeki Macarlar ve diğer küçük birliklerin ordugâh. 

8 De Coucy kuvvetleri 


Osmanlı Birlikleri 

1 Doğan Bey'in başında olduğu Niğbolu 
kalesi garnizonu. 

2 — Bayezid serdarlığındaki Osmanlı ordusu 

З Akıncılardan oluşan öncü kuvet, 


кн Tuna'nın iki yakasında işleyen Haçlı tekneleri, Etlak'n 


dost topraklarından getirilen gıda maddelerini Hach savaşçılarına iletiyordu. Kaynaklar yiyecek içecek tedariki konusunda suskun olsa da, Haçlıların atlarına yem Sigismond bulabilmek için Niğbolu'dan uzaklaştıkça düşmanlaşan ^ yabancı bir araziye girmek zorunda kalmamış à ^^ olmalarının en akla yakın açıklaması budur. 


Mircea komutasındaki Eflákllari tertiplediği geniş Çaplı keşif seferinin muhtemel güzergâhı Esas itibariyle Mircea'nm yürüttüğü harekâtın bir parçası olabilecek de Coucy'nin акт da aynı yolu takip etmiş olabilir. 


Bayezid 


Enguerrand de Coucy ve Osmanlı öncüleri arasında vuku bulan çarpışmanın en muhtemel yeri 
Osmanlı öncüleri, çok büyük ihtimalle, benzer biçimde 

kesit gezisine çıkmış Gazi 
Evrenos Bey'in emrindeki akıncı athlarindan oluşuyordu 


— NIGBOLU 1396 


cavrel beyzadesi, Macar kılavuzların peşi sıra 500 silahşor ve takriben aynı sayıda atlı arbaletçi ve Eflakh okçudan mürekkep bir kıtanın başında ilerliyorlardı. 
Froissart'a kulak verilirse. keşif müfrezesi kendi 

sinden kat be kat güçlü bir Türk birliğinin bir “geçit yeri"ni muhafaza ettiğini görmüş ve Froissart'ın hem hamisi hem de kahramanı olan de Coucy. düşmana bir oyun oynamaya karar vermişti. İki yüz Fransız atlısı. peşlerine taktıkları Osmanlı savaşçılarını açık alana çekerken geri kalan Haçlılar hep bir ağızdan “Bakire Meryem, efendimiz Coucy'nin yardımcı- 


14. yüzyıl başlarına ait bir Makedon duvar resminde “Aziz Merkourios" (Ohri, Aziz Klement kilisesi) 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sı olsun!” nidalarıyla ortaya atılarak önlerine geleni kılıçtan geçirmişlerdi. Bu hikâye ne denli mübalağalı olursa olsun. de Coucy'nin Mircea'yla samimi ilişkiler kuran yegâne Fransız soylusu olduğu hatırlanırsa, anlatılanlar Eflâklı dostlarının oynadığı taktik rolü pek güzel yansıtıyordu. De Coucy'nin sözde "akın“ı, sahiden de. Mircea'nın tertiplediği geniş çaplı keşif harekâtının bir parçası olabilir. 

Haçlılar 24 Eylül'de. belki Niğbolu'danapansızçı - kanların yardıma geleceği korkusundan, Rahova'dan aldıkları binlerce esiri topluca katlettiler. Bu cinsten merhametsizeylemler Batı Avrupa'nın savaş meydanlarına yabancı değildi: 
ama Osmanlıların savaşa dair bildiklerine tersti. Haçlılarınölüleri defnetmek için zamanı da yoktu. Açıkta kalan cansız bedenler en nihayetinde onlara pahalıya patlayacaktı. 


MUHAREBE 


Niğbolu muharebesi, 25 Eylül 1396 
Pazartesi günü şehir surlarından uzak olmayan çıplak bir arazi üzerinde yapıldı. Çarpışmanın tam olarak nerede gerçekleştiği belli değildir. Akla gelen ilk iki yerden ne biri ne öbürü, farklı kaynaklarda verilen farklı tarif ve tasvirlerle bütünüyle uyuşmaktadır. Bu çalışmada esas alınan meydan, Niğboluve günümüzün Bela Voda köyü ortasında yer alan derin bir vadinin karşısındaki düzlüktür. Burada herhangi bir yol izi veya kalıntısı kalmamış olsa da, Niğbolu'yu saran Ortaçağ surların- da olduğu zannedilen bir kapıdan nehir geçidini aşıp Yantra vadisi üzerin den Tırnova'ya uzanan yola bağlanan bir köy yolu halen görülebilir. 

Bayezid. Nigbolu'nun güneydo- 
Eusuna bakan düzlükten biraz daha yüksek bir zemini tutmustu ve müdafaa mevkilerini iyice pekiştirmek için doğanın bahşettiği bütün özellikleri kullanıyordu. Osmanlı ordusunun sol cenahı, hemen yanı başında mevzilen- 


diği ağaçlık alan tarafından koru nuyor; sağ kanat ise, dik yokuşların insanı tutup Tuna kenarındaki ba taklığa attığı engebe ve yarıkların arkasına gizleniyordu. Yine de en önemlisi, Bayezid'in önünde meydan okurcasına bekleyen daracık ağaçlık geçitti. 

14. yüzyıl Türkmen savaşçılıgından nasiplenen Osmanlı harp düzeni. nispeten açık ve basitti 
Ana süvari kıtalarının önüne yaya okçuları yerleştirmek âdettendi 
Süvari kuvveti, kendi içinde, ortada kalan kalabalık birlikler ve kanatlardan her an ileri atılmaya hazır ufak bölükler şeklinde ikiye ayrılıyordu. Bu dizilim, uzaktan bakıldığında Osmanlı savaş düzenine hilal görüntüsü veriyordu. 
Keza muharebenin Rumeli topraklarında olmasından ötürü Rumeli sipahilerinin ordunun sağ tarafına yerleştirilmesi gelenekti. Anadolu sipahileri alaylarını sol cenahta kurmuşlardı. Piyade kıtaları mer kezde, uçları sivriltilmiş kazıklardan örülü derin bir müdafaa hattı 


SEFER — 


14. yüzyılın sonlarına ait bir yazmada, askerler Jacquerie isyanına katılan köylüleri katlederken (Grandes Chronigues de France, Brit. Lib., Ms. Roy. 
20.C.VII, vr. 133, Londra). 


Dar bir toprak sırtı, Niğbolu kalesinin üzerine kurulu olduğu nokta ile doğudaki tepeler arasında kalan vadinin uçlarını birbirine bağlıyor 
(yazarın fotoğrafı). 


Niğbolu'nun güneydoğusunda kalan geniş düzlük, günümüzde tarlalarla kaplıdır (yazarın fotoğrafı). 


nın gerisinde bekliyorlardı. O tarihlerde var olan birkaç yeniçeri ortası, büyük ihtimalle, Bayezid'in kapıkulu süvarileriyle birlikte geride tutulmaktansa sıradan azap piyadesiyle iç içe yerleştirilmişti. Yere çakılı kazıkların önünü kapatan hafif akıncı atlıları, düşman hamlelerini Osmanlı sahra istihkâmlarına çekip saldırganları her iki yandan hücuma geçmeye niyetli Osmanlı süvarisinin kucağına atmaya hazırla 

nıyorlardı. 

Bu arada Bayezid biraz geride, muhafız alayı ile muhtemelen sağ ve sol kolunu teşkil eden kapıkulu alaylarının ortasında tepe yamacının arkasında du ruyordu. Osmanlı hanedan birliklerinin yanında, büyük ihtimalle sol tarafında, Stefan Lazareviç komutasındaki Sırp haraçgüzâr kıtaları yer alıyordu. 
Niğbolu Zafemâmesi. Osmanlı askerlerinin meydana nasıl konuşlanmış olduğuna dair biraz daha tafsilat verir. Buna göre. Rumeli sipahilerinin başında 


geldiğinde Fra 


vermedikleri gibi Macarları korkaklıkla suçladılar. 
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leri arasında neredeyse ilk andan itibaren bariz sürtüşmeler v; ve Burgon komutanlar, ihtiyat ve soğukkanlılık telkin eden Sigismond'a kulak 


Bayezid'in oğullarından Çandarlı Ali Paşa, Rumeli beylerbeyi Firuz Bey, Malkoç Bey ve Timurtaş'ın (Kara Timurtaş Paşa'yla karıştırılmamalı) doğrudan desteğini gören Süleyman Çelebi bulunuyordu. Ana 

dolu taşra sipahisi ise, Bayezid'in diğer oğlu Mustafa Çelebi'nin sevk ve idaresine teslim edilmişti. Mustafa Çelebi, Anadolu beylerbeyi Kara Timurtaş Paşa ve çoğunluğu Osmanlıların eski belalısı Karamanlıların topraklarından gelen Türkmen reislerinden Mehmed Bey, Turhan Bey, Beşir Веу уе Tahir Bey'den yardım alacaktı. Bayezid'in aklında, hücuma kalkmaya tahrik ettiği Haçlıları Osmanlı piyade duvarıyla cebelleştikleri sırada kanatlardan vurmak vardı. Ne var ki, Fransiz- Burgon darbesi Osmanlı piyade hattını tahmin edilenden daha çabuk yardı. Haçlı taarruzu öylesine doğrudan ve hızlı olmuştu ki, canhıraş biçimde öne fırlayan atlılar yüzünden Haçlı ordusu fiilen iki kısma bölündü. 


Niğbolu'yu kuşatan Haçlı 


SEFER лао — 


Kral Sigismond'un kanatları altında hizmet eden Eflâk ve Erdel birlikleri biryana bırakılırsa, iki hasım orduda da askerlerin keyfi yerindeydi. Ama mevzu disiplin olduğunda aynı şeyi söylemek mümkün degildi. Haçlılar, birçok Batı Avrupa ordusu gibi, doğru düzgün nasıl ricat edileceğine pek kafa yormamışlardı. Oysaki Osmanlılar için ricat muharebenin doğal bir parçasıydı. Yenilen Osmanlı savaşçısı silahını atıp kaçmıyor; çarpışmaya ilk başladığı mevzie elinden geldiğince dönüp yeniden saf tutuyordu. Öte yandan, Haçlıların öyle sóylenegeldigi gibi “şecaat ve şaraptan kendinden geçmiş halde” düşman hattına bodoslama bindirdikleri doğru değildir. Birgün önce akşam sofrasından apar topar kalkan Haçlı komutanları, alçahp yükselen sesler eşliğinde ertesi günün muharebe düzenine karar vermeye uğraşmışlardı. De Coucy'nin de canı gönülden katıldığı Sigismond ihtiyat telkin ediyordu. Evvela Bayezid'in saldırıya geçip geçmeyeceğini öğrenmek şarttı. Aynı şekilde, Eflâk ve Erdelli hafif süvariler Osmanlı akıncılarını meydandan süpürüp temizlemek üzere önden gönderilmeliydi. 
Mircea görevi hevesle üstlendi: hatta bu topraklarda hak iddia ettiğinden, görevi doğrudan talep etmiş 


Haçlı ordusu Niğbolu dışındaki yaylanın ucuna taraftaki inda 

bir tepenin üzerine yerleşmiş Osmanlılarla ında kalan derin açlıklı bir yarığa doğru inmeye başlamıştı 
(yazarın fotoğrafı). 


bile olabilirdi. Eflâk ve Erdellilerin perdeyi açması - nın ardından Fransız ve Burgon silahşorları sahneye çıkacak ve Macarlar ile diğer Haçlıların da yardımıyla Osmanlı ana kuvvetlerine öldürücü darbeyi indireceklerdi. Birçok Fransız-Burgon komutanı, çiftçi diyerek küçümsedikleri insanların arkasından savaşa girme fikri karşısında çılgına dönmüştü. Hatta Eu kontunun şöyle dediği rivayet ediliyordu: "Tabii, tabii, Macar kralı günün sonunda zafer tacı ile bütün itibarı kendine almak istiyor!” 

Ertesi sabah Fransız-Burgonlar, Sigismond'un çaresiz bakışları altında ordunun ileri hatlarına yerleştiler. Bunların arkasında daha geniş bir çizgi oluşturacak şekilde Macarlar, Almanlar, St. Jean Şövalyeleri ve muhtemelen bir miktar Bohemyalı ve Leh saflara dizildiler. Lastkoviç, komutasındaki Erdel birlikleriyle sağ kanadı tutuyor: Mircea'nın Eflakh savaşçıları sol cenahta bekliyorlardı. Bu dizilime göre. Haçlı muharebe hattının sol ucu Tuna'ya doğru inen bayırın yanı başına, sağ kenarı ise, Niğbolu'nun batı surlarının aşağısından geçen iki dar koyağın başına yakın bir mahalle kurulmuş olmalıydı. 


ESAS HUCUM: 25 EYLUL 1396 


Stefan Lastkovig komutasındaki Erdeliler, muharebenin ilk safhalarında Sigismond'un kuvvetlerinin ад kanadından ileri çıkarlar. Ne var ki, Fransız-Burgon ” kuvvetinin yenildiği haberinin gelmesiyle birlikte Mircea ve Eflákllarla ayrı vakitlerde 

geri çekilip meydanı terk eder ve büyük ihtimalle, Haçlların Niğbolu'ya gelirken kullandığı Tuna'nın güney yakasından geçen yolu takip ederek Erdel'e geri dönerler 


Sigismond 


Jean de Nevers'in Osmanlı piyade hattına yaptığı ik hücumun ardından Fransız-Burgon bölüklerinden kaçan binicisiz ve yaralı atlar, koşarak Haçlı ordugahindaki Seyislerin yanına dönerler. 


Jean de Nevers'in başını çektiği Fransız-Burgnlar, 
Macar birliklerinden epeyce uzaklaşarak önlerinde uzanan dar vadiyi aşıp Osmanlı akıncılarındar oluşan perdeleme kuvvetini yarar. 


Fransız-Burgon savaşçıları 

pere Osmanlı piyade hattında bir 

1 Osmanlı ordugáh. e pala а % 

2 Osmanlıgarnizonu. sipahilerini puskürtürler. 

3 Gazi Evrenos Beyin komutasındaki akıncılar. 

4 Yere çaklan sivri uçlu kazıkların gerisinde, iki 
көт halinde dizildiği tahmin edilen Osmanl 


piyadesi (Rumeli askerleri sağda Anadolu'dan Jean de Nevers gelenler solda) birlik komutanlarının kimliği Наси Birlikleri belirsiz. а — Fransi-Burgon огада. 
5 Süleyman Çelebi ie Çandarlı Ali Paşa'nın b Macarordugih. 
emrindeki Rumeli sipahileri. & Јеап de Nevers komutasındaki Fransız-Burgon kuvvetinin ilk muharebe 
6 © Mustafa Çelebi йе Kara Timurtaş Paşa'nın mevki 
emrindeki Anadolu sipanileri 4 Kral Sigismond'un idaresindeki Macarlar ve diğer küçük Haçlı birlikleri. 
7 Bayezid ve kapıkulu süvarisi. e Stefan Lastkoviç ve Erdel kıtaları 
в Stelan Lazarevig ve Sırp kıtaları {Mircea ve Efláklar. 


Mircea ve Еак birlikleri ileri аШг Fransız-Burgonlar, yere çakılı kaziklardan 


Haçlı tekneleri, muharebe ama fazla geçmeden meydandan örülü sahra İstihkâmlarının korumasında başlamadan evvel muhtemelen секір Tuna'yı aşarak memleket bekleyen Osmanlı piyadesine hücum eder. 
Tuna'nın güney купа yolunu tutarlar Haçlı öncüleri, ucu sivriltilmiş kazıklardan Mn ” oluşan çiti geçerek Osmanlı yaya deii. "i askerlerini kiye böler е / Haçlı ordusunun Macar birlikleri, Almanlar Ж" ve diğer ufak tefek gönüllü bölüklerden a 


mürekkep merkez hattı, Fransiz-Burgon kuvvetine destek vermek amacıyla harekete geçse de, saflar arasındaki mesafenin olmaması gerektiği kadar açılmış olduğu görülür. " 


Osmanlı piyade hattının önünde bir perdeleme kuvvet işlevi gören akinclar, sağ ve sol cenahlara doğru 

г кафур vakit kaybetmeden piyadelerin 

gerisinde yeniden bir araya gelirler 


Bayezid 


Kapıkulu birliklerini harekete geçiren Bayezid, üçüncü kez tene yamacına tırmanmaya çalışan Fransız-Burgonlara esaslı bir darbe indirr Elden ayaktan düşen Fransız ve Burgon savaşçıları bir müddet mücadeleye devam ederler; ama direnmenin nafile olduğu görüldüğünde kimisi teslim olur kimisi Tuna'ya doğru kaçmaya başlar. 


Stefan Lazareviç komutasındaki Sırplar ihtiyat kuvveti olarak beklemeye devam eder 


25 Eylül sabahı gün ağarırken Sigismond'un huzurundan çıkan başmabeyincisi, müttefik kuvvetleri güvenli müdafaa mevzilerindenalelacele çıkıp ilerlememeleri için uyardı. Macar kralının adamıyla görüşen Jean de Nevers, ordu ricalini topladı. De Coucy, Sigismond'un tavsiyesinin ciddiye alınmasına taraftardı; ne var ki, kaşla göz arasında bir Kutsal Bakire sancağı kapan Eu kontu, salladığı bayrağın altında haykırmaya başlamıştı bile: "Tanrı ve Aziz Georges adına ileri, bugün nasıl yiğit bir şövalye olacağımı göreceksiniz!" Dehşete kapılan de Coucy can havliyle Fransa amirali Jean de Vienne'e döndüğünde, herhalde Galyalılara özgü bir umursamazlık edasıyla, “Akıl ve hakikatin olmadığı yerde kibrin sözü geçer," yanıtını alacaktı. Macarları beklemenin daha akıllıca olduğunu söylenler vardı; ama Eu kontu bir saniye bile kaybetmeden derhal taarruza başlanması gerektiginde ısrarcıydı. Bir an yüz yüze bakan savaşçılar birbirlerinin cesaretini tarttılar. Kimse korkaklık utancıyla lekelenmek istemiyordu... ve hücum başladı. Jean de Nevers ile de Coucy, ana kuvvetlerle peşi sıra gelirken Eu kontu en önde öncülerin başında ilerliyordu. Şövalyeler, silahtarlar ve az sayidaath piakan bir çay (yazarın fotoğrafı). 


yade, içlerinde birkaç Eflâklının da bulunduğu Haçlı ve Alman savaşçılarıyla beraber ileri atıldılar. 

Haçlı gözcüleri, ağaçlarla kaplı dar vadinin ötesinde, tepelik arazinin yamacında at koşturan Osmanlı akıncılarından başkasını seçemiyorlardı. Vadi kenarını örten ağaçların geride saf tutmuş Osmanlı piyadesini ve yere çakılmış kazıkları saklamış olması muhtemeldi. Haçlı keşif müfrezeleri, büyük ihtimalle, yüksek düzlükte yakaladıkları akıncılarla kapışa kapışa tepenin arka sırtına doğru yol açtılar. Bu arada Bayezid'in kapıkulları ve Sırplar, dönerek alçalan tepenin koca kütlesi sayesinde kesinlikle gözden ırak kalmışlardı. 

Belki de Türk ordularının ağır zırhlardan bihaber hafif teçhizatlı atlılardan ibaret olduğu efsanesine kapılıp coşan Fransız-Burgon kıtası, Sigismond'a haber vermeye tenezzül bile etmeden yüksek düzlüğün sınırına değin doludizgin ilerledi. Şimdi karşılarında ağaç ve çalı çırpıyla tıka basa dolu bir dere yatağına inen eğimli bir arazi uzanıyordu. Baştan ayağa zırhla kaplı ağır süvari birlikleriyle harbe tutuşmak akıncıların yapacağı iş değildi. Bunlar büyük ihtimalle göstermelik çarpışmalar yaparak yoldan çekiliyorlardı. 


SEFER == 


Dönemin Batılı tarihçileri, adamakıllı silah ve teçhizattan yoksun Osmanlı süvarisinin dağılarak sivri kazıkların ardında konuşlanmış piyade yoldaşlarını bir başlarına bıraktığını iddia ediyorlardı. Halbu ki akıncılar, tam da yapmaları gerektiği gibi, birkaç yaylım ok atıp düşmanı yuvasından çıkardıktan sonra yeniden toparlanmak amacıyla doğruca kenarlara ka çışmışlardı. 

Bu safhada, herhalde adeta sivri kazıklardan örü lü bir duvar tarafından korunan sarp bir yarık ve iki kalabalık kütle halinde dizilmiş Osmanlı piyadesinin önünde kalakalan Fransız- Burgon savaşçıları, kafaları karışık, bir anlık tereddüt yaşadılar. Günümüzde ağaç ve çalılar vadinin uzak köşesine kadar gitme mektedir; bu haliyle. Haçlıların Osmanlı okçusu için nasıl da lezzetli bir ava dönüştüğünü canlandırabilmek çok daha kolaydır. Haçlı yazarları, Osmanlı oklarının Fransız-Burgonların tepesine yağmur misali indiğini tüm çıplaklığıyla anlatır. Boucicault'nun 


biyografisinde yazılanlara bakılırsa, "пе dolu ne de baran [Osmanlı] oklarından daha sik ve yoğun yağabilirdi.” Boucicault, adamlarına yine de, “bir ok yüzünden korkakça 6lmektense” düşünmeden saldırıya devam etmelerini söylemişti. 

Haçlıların atlarından inip önlerini tıkayan dik yamacı tırmanıp kazıkları sökmeye mi çalıştıkları yoksa atlarını cengâverce sivri uçlu seddin üzerine mi sürdükleri, yanıltıcı sorulardır. Ortalığın can pazarına döndüğü bu hengâmede komutanların savaşçılara seslerini duyurup emir verebildiklerini sanmak saflık olur. Saldırganların önünde uzanan dik vadi, yer yer uçurumu andırıyordu. Kaldı ki, oklar tarafın dan delik deşik edilen atlar, herhalde şimdiye kadar binicilerini çoktan sırtlarından atmışlardı. O güne tanıklık eden herkes, başıboş kalan atların Haçlı ordugâhına döndüğünü görmüştü. En nihayetinde. 
atından ayrı düşmüş nice Haçlı savaşçısı, düşe kalka yamacı tırmanmanın bir yolunu bulmuş olmalıydı 


Osmanlı piyadesinin çarpışmada mevzilendigi muhtemel yerden ağaçlıklı vadiye bakış. Fransiz-Burgon kıtasının fotoğrafın ortasına düşen yokuştan yukarı doğru tırmanmış olması gerekir (yazarın fotoğrafı). 
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Sol yakadaki Haçlı ordusuyla sağdaki tepeyi tutan Osmanlı piyadesini ayıran koyağın yukarı 


ucundan kuzeydoğuya bakış (yazarın fotoğrafı). 


Osmanlı okçusu, yere dikili kazıkların arasından egile büküle geçmeye çabalayanlara ok üstüne ok atıyor: gelgelelim, yaklaşan karaltıların bir türlü adamakıllı alaşağı olmadığını hayretle izliyordu. Osmanlı bileşik yayı, Batılı uzun yaya kıyasla daha uzun menzilli, isabetli ve atış hızı belirgin seviyede yüksek olmasına rağmen Batılı rakibinden daha hafif oklar fırlatıyordu. Halbuki meşhur İngiliz uzun yayının kirişinden çıkan ok bile, bilhassa bedenin hayati uzuvlarını kaplayan zırh parçalarını nadiren delip geçebiliyordu 

14. yüzyıl sonlarında kaleme alınan Türk gazavatnameleri, “baştan ayağa mavi zırhlarla kaplı” Frenk savaşçısının dehşetengiz görüntüsüne büyük yer ayı 


5. 66-67: 


Hafif atlılardan ibaret Osmanlı akincil direnmeyip d 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rır. Örneğin, Niğbolu'dan bir nesil sonra yazılan ama 
14. yüzyıl kaynaklarına dayanan Destân-ı Umur Paşa, Haçlı ordularından birinin yaptığı şafak hücumunu tarif ederken “düşmanın cebe ve cevşenle donanmış olduğunu, zincir gömleklerinin, zırh eldivenlerinin, kolçaklarının, dizçek ve baldırcaklarının ve miğferlerinin ışık vurdukça hep beraber parıldadığını" yazıyordu. Başka bir yerde, böylesine amansız bir hasmın karşısına çıkmak zorunda kalan azapların çektiğine değiniyordu: “Kimilerinin elinde mızrak, kimilerinde kılıç, bıkıp usanmadan düşmanlarının mavi zırhına vuruyorlar, hançerlerini delicesine savuruyorlardı.” 


1, Fransız-Burgon kıtasının gözü dönmüş halde başlattığı amansız hücuma fazlaca larını ve piyade hattını yarıp geçmesi, bir anl 


SEFER 


Haçlılar, kazıklardan oluşan çiti fazla oyalanmadan aşıp büyük ölçüde zırhsız piyadenin arasına daldılar. Fransız ve Burgon savaşçıları nispeten dar bir cepheye hücum etmiş olduklarından, Osmanlı piyadesi tepeye doğru kaçışmaktansa muhtemelen kenarlara dağılmıştı. Osmanlı tarihleri, yaya askerlerin çözülüşünü Haçlıları içine çeken bir tuzak olarak takdim etmeye meyillidir; ama öyle olsa bile, tuzağın başarısızlığa uğramanın kıyısından döndüğü açıktı. 
Fransiz- Burgon kıtası, piyade hattının gerisini tutan Osmanlı süvarisini de ezip geçmişti. Bunlar muhtemelen ilk çarpışmadan sonra yeniden toplanan akıncılardı ama muhtemelen, iki piyade hattının arasında kalan boşluğu korumakla görevli sipahiler de aralarında bulunuyordu. 

Osmanlı piyadesinin alt edildiğini gören de Coucy ve de Vienne, ileri yaşlarının verdiği olgunluk- la durup soluklanmayı tavsiye etseler de, “kanları kaynayan” gençlere laflarını dinletemediler. Savaş ateşiyle yanıp tutuşan delikanlılar, belki de en kısa 


yoldan Osmanlı ordugahina ulaşıp yağmaya başlama umuduyla etraflarındakileri galeyana getiriyorlardı. 
Ne var ki, hayal ettiklerinin aksine iki yandan saldıran Osmanlı taşra sipahisinin darbelerine muhatap oldular. Göğüs göğüse mücadele göz açıp kapayın- 


caya dek kanlı bir boğuşmaya dönüştü; savaşa yaya devam eden Haçlılar sıkıca kavradıkları bıçaklarıyla Osmanlı atlarını biçmeye çalışıyorlardı. İki taraf da ağır kayıplar verdi ve Osmanlı sipahisi geldiği yere çekildi. Bütün bunlar, dik bir vadinin kıyısında, cayır cayır yanan güneşin alnında yaşanıyordu. Kapışma bittiğinde, Haçlı savaşçılarının, tabiri caizse, adım atacak halleri kalmamıştı. Osmanlıların çantada keklik olduğunu düşünenler fena yanılmıştı. Dahası, Fransızlar ve Burgonlar, Macar müttefiklerinin imdada koşamayacak denli uzakta olduğunu büyük bir pişmanlıkla fark ediyorlardı. Yapacak bir şey yoktu: çaresiz yokuş yukarı yollarına devam ettiler. 

Bu esnada, Bayezid'in kapıkulları bir anda yerden bitercesine tepenin üstünde belirdi. Savaşın çoktan kazanılmış olduğunu zanneden Haçlılar neye uğradıklarını şaşırdılar. Bayezid'in seçkin süvarisi insicamını yitirmiş Haçlı birliklerine olanca heybetiyle bindirdiginde, St. Denis keşişinin ifadesiyle "[Fransiz- Burgonlarin] içindeki aslan ürkek bir tavşana dönüstü." Bazıları geldikleri yöne, tepeden aşağı koşup düzlüğe çıkmaya çalışırken, bazıları vadiden aşağı Tuna'ya doğru kaçmaya başladı. Ne var ki, bu sonuncular, beş kilometre yukarıda gördükleri cinsten bir ırmakla buluşmak yerine geniş mi geniş bataklıklara 


Osmanlı ordusunun büyük bölümünün mevzilendigi tepenin ar süvarisinin burada Haçlılar tarafından fark edilebilmesi hayli güç! 


kısmı. Bayezid ve kapıkulu in fotoğrafı). 
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HACLI BOZGUNU: 25 EYLUL 1396 


Haçlı donanması, Sigismond'a birlikte perişan haldeki askerlerden yüklenebildiği kadarını alıp Karadeniz'e doğru yelken açar. Haçlı tekneleri, yaralı ve firarileri Konstantinopolis ve Ege denizine taşır 


pa 


Osmanlılar. en başta teslim olan Fransız-Burgonlara beraber юа 
2000-3000 arasında Haçlı savaşçısını esir alırlar 9 


C^ 
Kücük bir ltalyan "Lombard 


arbaletci bölüğü önde gelen Насі ricali gemilere binerken Osmanllan mak 


kenarından uzak tutar, İtalyanlara жа пе olduğu bilinmiyor. 


Haçlı savaşçılarından sağ kalanların çoğu Tuna'nın öte yakasına kaçar. Büyük kalabalığın sandallara doluştuğu açık olsa bile bazılarının ırmağı yüzerek geçtiği bilinmektedir 


Mircea ve Пак birlikleri, 
Karpat dağlarının eteklerinden dolaşarak 
Eflak ülkesinin göbeğine doğru çekilirler. 


Estergon başpiskoposu, Sigismond'tan aldığı talimat doğrultusunda Tuna'nın kuzey yakasına geçer ve kralın yokluğunda yönetimi gekidüzen vermek amacıyla kara yoluyla derhal Macaristan'a doğru yola çıkar 


Lehistan Şövalyesi'nin muhtemel son direniş mevki. 
Bu direniş başarılı olsaydı 
Osmanlı okgulari Haçlı filosunun demirledigi mevkiye hâkim sırta çıkamayacaklardı 


Fransz-Burgon kuvvetinden geri kalanlar, son bir umut nehirdeki gemilere ulaşmak gayesiyle Tuna sahiline doğru kaçar 


> Feriki cenahta da yeriden toplanp savaş Sigismond komutasındaki Macarlar ileri atılır 


> düzeni alan Osmanlı taşra şipahileri Osmanlı perdeleme kuvveti ve piyade hatt Macarların üzerine yürür. bir kaz daha dağılır 


Bayezid ve kapıkulu süvarisi, tahminen ilk / çarpışmada ele geçirilen Fransiz-Burgon 

| tutsaklara göz kulak olmaları için ayrılan bir 
miktar asker dışında topluca Osmanlı piyade ve taşra sipahisinin arkasına ilerler 


Bayezid 


Fransiz-Burgonlardan alınan esirler, büyük \ ihtimalle harp meydanından biraz uzakta yer alan Osmanlı ordugâhına götürülür 


N Sırplar, Bayezid'in Osmanlı ordusunun 
N geri kalanıyla ileri çıktığı sıralarda one \ atiarak Osmanlı kanadına yaklaşırlar. 


Stefan Lazareviç idaresindeki Sırplar, Macar birliklerini geriden ve cenahtan vurmak için geniş bir yay üzerinde süratli bir çark manevrası gerçekleştirir. 


Osmanl akıncıları, piyadeleri 
\ ve taşra sipahileri, harp nizamlarını kaybetmeden 


Baş sancağın yere düştüğünü gören hücuma kalkar. 


Macar savaşçıları, peşlerinden gelen Osmanlıların gölgesinde Tuna'ya doğru düzenli bir ricat tertip ederler 


Osmanlı Birlik Haçlı Birlikl 
1 — Nübolu'daki Osmanlı garnizonu. a Küçük Niğbolu'daki Eflak garnizonu. 
2 — Osmanlıordugâhı b Tuna'nın güney yakasına demirli Насі filosu. 

c — Haçlı ordugâhı ve esirlerin katledilip bırakıldığı alanlar 


saplandılar. Olduğu yerde hareketsiz kalanlar silahlarına davranıp savaştılar. Bundan sonraki hadiseler hakkında Haçlı tarihçileri, kendi milletlerinin evlatlarını kayıran yiğitlik hikâyeleri düzmeye başlamışlardı. Fransızlar, son âna değin çarpışan Boucicault, de Coucy. Tremoille'in iki beyzadesi. genç Jean de Nevers ve diğerlerinin dört bir yanının katledilmiş bedenlerle dolup taşana değin pes etmediklerini id - dia ediyorlardı. Şair Yasuf-1 Meddâh. Osmanlıların bakışıyla muharebenin çarpıcı bir tasvirini yapar "Ah vah nidaları arasında, yâ Adil-i Rahim haykırışları ve borazan sedaları göğe yükseliyor. Başları- nin üstünde kılıç şıkırtıları, dört bir yandan rasgele darbeler iniyor. Ellerinde topuzlarla halis savaşçılar cenk ederken yırtıcı sesler çıkarıyorlar. Havadan yağmur misali oklar yağıyor ve savaşçılar oklardan kaçacak yer arıyor. Sadaklarını yere atan korkaklar ortalıktan sivigmaya çalışıyor.” 


Bunun kadar renkli olmayan Türk kaynakları, Osmanlı birliklerinin Haçlıları üç yandan kıstırdıklarını belirtmekle yetinir. Bu takdirde eyalet sipahileri tekrar bir araya gelerek kanatlardan muharebeye yeniden dahil olmuş olmalıdırlar. Eserinin ilgili kısmını belki de muharebede kılıç sallamış Osmanlı askerlerinin hatıralarına dayandıran Bizanslı tarihçi Dukas, Bayezid'in kapıkulu birliklerinin tepebagin- da ağaçlık bir alanda peyda olduklarını öne sürer. 
20. yüzyıl başlarında yapılan haritalar, savaşın vuku bulduğu tepenin zirvesinde hakikaten de bolca ağaç bulunduğunu teyit eder. Niğbolu'ya katılan gazilerin çocuklarını dinleyen Osmanlı tarihçisi Neşri. Haçlı ordusunun bir bölümünün muazzam bir paniğe ka pılarak "Türk pusuda imiş” diye bağırdıklarını yazar. 

Kurt savaşçı Amiral de Vienne. ne kadar bağırıp çağırsa da yanına on sadık yoldaşından başkasını çekmeyi başaramadı. Denildiğine göre, Kutsal Baki- 


Osmanlı ve Haçlı ordularını ayıran dar vadinin yüksek ucundan bir bakış. Sırpların, Macar kuvvetlerine arkadan veya yandan saldırmak üzere harekete geçtikleri nokta burası olabilir (yazarın fotoğrafı). 
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re sancağı tam altı kere yere düşmüş ve her defasında yeniden kaldırılmıştı. En niha - yetinde kutsal sancak, Amiral de Vienne'in cansız ellerinde yere yığıldı. 
Trémoille ve oglu. Philippe de Bar, Flandra amirali Jehan de Cadzaud. Montcavrel beyi (Artoisli gözü pek sóvalye). Jean de Roye ve kulaktan kulağa çalınan havadise göre Toton şövalyelerinin büyük rahiplerinden biri ölenler arasındaydı. Jean de 
Nevers'in o muhafız alayı, mücadelenin beyhudeligini anlayarak efendisini teslim olmaya ikna etti. Bunun üzerine Eu kontu, La Marche kontu, Guy de la Trémoille, 
Mareşal Boucicault ve Enguerrand de Coucy, aynı siralarda mücadeleden vazgeçen 
Eflâklı soyluların yaptığı gibi. silahlarını bıraktılar. 

Batı kaynakları o gün Niğbolu'da birbirinden kopuk iki çarpışmanın vuku bulduğu konusunda hemfikirdir. 
Osmanlı güçleri, bu çarpışmaların birinde 


Guillaume de 


Osmanlı ve 


Fransız- 


Bulgaristan'da neshedilmiş bir 14. yüzyıl elyazmasında “Ruslar hi slav ile Bulgarlar arasında muharebe" (Manasses Kroni; Kütüphanesi, Cod. Slav 2., Roma). 


Burgonların işini bitirirken | уу diğerinde Macar Haçlıları bozguna uğratmışlardı. Ne var ki. neyin hangi sırayla olduğu belirsizdir. Acaba 
Fransızlar. Macarlar henüz ortada yokken mi dağıtılmışlardı, yoksa iki çarpışmanın zamanlaması üst üste mi binmişti? Sigismond, akıncılar toparlanıp yeniden savaşa dahil olduktan sonra müttefiklerinin nasıl bir akıbete duçar olduklarından habersiz kalmış gibidir. Öyle ki. Macar kralının Philibert de Naillac'a sarf ettiği. "Savaşı şu Fransızların kibir ve 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kendini begenmisligi yüzünden kaybettik. Tavsiyelerime kulak verselerdi, düşmanın belini bükecek sayıda adamımız vardı," şeklindeki meşhur sözleri. 
herhalde muharebenin sonlarına doğru ağzından çıkmıştı. Öte yandan. can havliyle vadiden dışarı fırlayan yaralı ve sürücüsüz atların kanlar içinde koşturarak geri dönmesi, Macar savaşçıların şevki ni epeyce kırmış olmalıydı. 


Nigbolu'nun hemen doğusundan Tuna'ya doğru al demirlediği sulara iniyordu (yazarın fotoğrafı) 


Sigismond, Macarlar, Almanlar ve başka bazı ufak tefek Haçlı bölükleri, son bir gayretle Osmanlıla rın avucunda kıvranan Fransız-Burgonlara yardım eli uzatmayı denemiş görünüyorlar. Eflâk ve Erdel kuvvetleri hâlâ Sigismond'a yakın bir yerde duruyorlardı; ama vadiden emin adımlarla çıkan Osmanlı savaşçılarının sarsılmaz görüntüsü, Mircea ile Stefan Lastkoviç'e her şeyin çoktan bittiğini anlatmaya yetti. 
İki hükümdar da Sigismond'a öyle derin bir bağlılık duymuyordu. Kaldı ki. muzaffer Osmanlıların ilk işinin Eflâk ve Erdel'i talan etmek olacağını da çok iyi biliyorlardı. Macarlar. olan bitene ne kadar açık bir 


s. 74-75) 


Kral топа komutasında ileri taşra sipahisinin hücumuna ugr ezerek Sigismond'un bayrağını 


zi, muhtemelen Haçlı donanmasının savaş esnasında 


ihanet deseler de Mircea'nın derdi, bir yolunu bulup zaten pek sağlam olmayan kuvvetlerini tek parça halinde meydandan çekmekti. Mircea'nın adamları, büyük ihtimalle, Eflâk'tan erzak taşıyan teknelere doluşup Tuna'yı aştılar. Bu esnada nehirde demirli bekleyen Haçlı gemilerinin firarilere yardım etmiş olması çok düşük bir ihtimaldi. Erdelliler de pekâlâ aynı şeyi yapmış olabilirler; ama geldikleri yoldan, yani Orgova üzerinden Erdel'e yürümüş olmaları daha akla yakındır 

Bu arada Sigismond'un askerleri, bir Osmanlı piyade kıtasını ezmek suretiyle ileri yürüyüşe de 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vam ettiler. Bu Osmanlılar, muharebenin başında Fransiz-Burgonlarin hırpaladığı azaplardan başkası olamazdı. Bu çarpışmanın nerede vuku bulduğu açık olmasa da, Osmanlı azaplarının tekrar saf tutup mü 

cadeleye katılmaları Osmanlı ordusunda hüküm süren disiplini gözler önüne seriyordu. Sigismond'un sahra istihkâmlarına ulaştığını gösteren hiçbir igaret yoktur. Demek ki. Haçlı ordugâhını ele geçirip Niğbolu garnizonunu kurtarmayı tasarlayan Osmanlı piyadesinin ilk mevzilerini terk edip ileri çıktığını farz etmek mümkündür. Bu sıralarda orada bulu 

nan silahtar Sehiltberger'e göre, “(Osmanlı piyadesinin] hepsi oracıkta mahvoldu ve atların ayakları altında çiğnendi. Başıboş bir ok, efendim Lienhart Richartinger'in atını öldürdü ve ben. onun uşağı 


Hans Schiltberger, olup biteni görür görmez kala- 


Macarların ve ufak tefek Haçlı киа! 
miktar Leh ve Eflákli, yakınlardaki bir tepenin 


rinde son bir 


balık içinden yolumu açıp atımı efendime sürdüm: yardım ederek onu kendi atıma bindirdim ve bir Türk'ün atına atlayarak diğer uşakların bulunduğu yere döndüm." Bu tasvir, Osmanlı yayalarının açık alanda, büyük ihtimalle yüksek düzlükte savunmasız yakalandıkları intibaını verir. Kayıp Türk kaynaklarından derlediği bilgileri saklayan. az bilinen bir 17. 
yüzyıl Rum tarihine göre, “Fransızların darmadağın olduğunu gören Viyana başpiskoposu (Estergon başpiskoposu Miklös Kanizsai kastediliyor) askerlerini mücadelenin tam ortasına sürüp karşı taarruz başlat ve çok sayıda Türk'ü katletti. Hıristiyanlar, "Zafer! Zafer bizim!" diye bağırıyorlardı ve başpiskopos kaçan Türkleri seyrediyordu.” 

Bu başarının ardından Macarlar, büyük ihtimalle piyade yoldaşlarının yanında ileriye çıkmış olan bir 


ının çoğu resmin solunda kalan gemilere çekildiği halde bir ü ireniş tertiplemişti. Kayn: 


belirttiği tepe, Tuna'ya yukarıdan bakan bu kayalık olabilir (yazarın fotoğraf). 


п Wit 77 
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14. yüzyıl sonunda neshedilmiş bir elyazmasinda, şövalyeler bir tombaz köprü üzerinden nehir geçiyorlar (Chroniques de France, Brit. Lib., Ms. Roy, C. VII, f.136v, Londra). 


miktar taşra sipahisine saldırdılar. Bayezid'in kapı kulları henüz ortalarda yoktu ve Osmanlı sultanı, Stefan Lazareviç komutasındaki Sırpları hücuma yolladığı esnada meydanın kimin elinde kalacağı belirsizdi. Sırplar, Miklos Garai'in alemdarının elindeki ana Macar sancağını gözlerine kestirip atıldılar. Muharebe esnasında düşman sancaklarını ele geçirip yok etmek İslam ordularının asırlık geleneklerindendi. 
Bazı kaynaklar, Sırp hücumunun bir çeşit pusu hüviyeti gösterdiğini ve Sırpların bir anda ağaçlar arasından peyda olduğunuaktarır. Stefan Lazareviç'in Bayezid'in sol yanına yerleşmiş olduğu düşünülürse, 


elini yaralaması üzerine Tuna'yı 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tarihi yazarlarm bahsettigi agachkh bólge, vadinin çıkışındaki yükselti olmalıdır. Öyleyse, Sırp hücumu Macarları yandan veya arkadan yakalamıştı Schiltberger'in açık yüreklilikle itiraf ettiği gibi Sırp darbesi muazzamdı: " [Türk] piyadesi tamamen kılıçtan geçirildiğinde, kral bu kez atlılardan mürekkep bir kuvvetin üzerine yürüdü. Kralın geldiğini gören sultan kaçmak üzereydi ki, Rascia [Sirbistan] dükü, nam-ı diğer Despot, 15.000 seçme adamı ve birçok şövalyesiyle Türk sultanının yardımına koştu. Birliklerinin başında kralın sancağına yönelen despot, sancağı alaşağı etti.” 


ir şekilde geri çekiliyorlardı. Ne zaman ki herkesi alacak kadar tekne olmadığı anlaşıldı, müthiş ladı. Güverteye tırmanmaya çalışanlardan biri de Leh şövalyesi Swantoslaus idi izerek geçmek zorunda kaldı. 


rettebatin 


SEFER— 


BAYEZID'iN ЇМТЇК АМ! 


Sancağın yere düştüğünü gören Macar komutanları, büyük bir hezimetin kapıda olduğunu anlayıp kralı meydandan çekilmeye ikna ettiler. Başlangıçta işler yolunda görünüyordu. Kıdemli komutanlar, düzgün ve tertipli bir ricatle büyük güçlük çekmeden gemilere giriyorlardı. St. Jean Şövalyeleri'ne ait küçük bir sandal Macar kralını sağ salim Venedikli amiral Monicego'nun kadırgasına taşıdı. Seferden sonra Burgonların ifadelerini derleyen Bertrandon de la Broguiere'e bakılırsa, “İmparator [Sigismond] yanındakilerle birlikte Tuna'daki kadırgalara girene değin iki yüz Lombard ve Ceneviz arbaletçi, Türkleri kıyıdan uzak tutmuştu.” Bu sırada Haçlılardan tepelerin arasında sıkışıp kalanlar birer ikişer Osmanlıların eline düşerken, sağda solda tepebaşlarında kümele nen diğerleri umutsuzca direniyorlardı. Niğbolu'nun doğusundan geçen ırmağa hâkim yükseltileri ele geçirmişe benzeyen Osmanlılar, gelip geçerken Tuna'daki gemilere ok atıyorlardı. 

Ne var ki, ardı arkası kesilmeyen kaçaklar yüzün - den gemiler tıklım tıkış olmuştu ve bazı gemiler battı. 
Johann von Nürnberg. Hermann von Cilly. St. Jean tarikatı büyük üstadı Philibert de МаШас, Estergon başpiskoposu ve Sigismond canlarını kurtardılar. 
Sigismond'un en sadık takipçilerinden biri olan Janos Garai. bu kargaşada nehrin kuzey kıyısına ayak bastı ve kara yoluyla gittiği Macaristan'da, kral gelene değin devlet işlerine göz kulak oldu. 

Ne yazık ki, sıradan savaşçıların çoğu bu denli ta lihli değildi. De la Brocquiere'e göre, "Alti bin Eflakh, Leh şövalyeleriyle birlikte imparatorun biraz uzağın da bir tümseğin üzerine sığınmışlardı. Bunların hepsi lime lime edildi.” Schiltberger. felaketin canlı tanıklarından biriydi: “Kralın kaçtığını gören piyade ve süvari hep bir uğurdan Tuna'ya koşup gemilere dolugtular. Ne var ki, tekneler öylesine tepeleme dolmuştuki, [mürettebat] küpeşteye tırmanmaya çalışan son ka filenin ellerine vurup birçoğunun suda boğulmasına yol açtı.” Hikâyeyi Osmanlılardan dinlemişe benzeyen Dukas şöyle yazıyordu: “Hayatta kalanlar Tuna'ya doğru kaçıştı: çoğu nehre atlayıp boğuldu.” 

Tuna'nın büyük bir nehir olduğu doğrudur. Ne var ki, bu azametli nehrin genişliği Niğbolu'da bir 


kilometreye kadar iniyordu ve Eylül'de sular herhalde epeyce çekilmişti. Kaldı ki, Niğbolu'nun biraz aşağısında yer alan iri adalar ırmak suyunu ciddi ölçüde bölüyordu. Doğrusu istenirse, Fransız-Burgon öncülerden artakalanlar dahil birçok Haçlı savaşçısı mağlubiyet sonrası canını kurtarmanın bir yolunu bulmuştu. Schiltberger'in, “Suyu aşıp teknelerin güvertesine çıkmayı başaramayanların bir kısmı katledildi; ama geri kalan büyük kalabalık esir edildi”, (Schiltberger de tutsak alınanlar arasındaydı) şeklindeki ifadesini kuşkuyla karşılamak gerekir. 

Can pazarından sağ salim çıkıp evine dönebilen - lerden biri de Swantoslaus isimli bir Leh şövalyesiydi. 
Swantoslaus, gözüne kestirdiği Haçlı gemilerinden birine doğru yüzmeye başlamadan evvel muhtemelen zırhını çıkarıp atmıştı. Gel gör ki, güverteye tırmanmaya çabalarken mürettebattan biri şövalyenin elini bir balta darbesiyle yaraladı. Pes etmeyen Swantoslaus, o halde ırmağı geçip canını kurtardı. Szibor ze Sziborzyc, Thomas Kulski, Demetrius Bebek ve John Pasztoh hezimet sonrası kargaşadan selametle çıkan Leh şövalyeleri arasındaydı. Sigismond. bunlardan son ikisini yokluğunda Baş Palatin ve Baş Şansölye 


Kimliği meçhul bir Boşnak hâkiminin mührü (Zemaljski Muzej Bosne i Hercegovine, Saraybosna). 


81 


= Sn yer = ==” 
== WU HN e 


Niğbolu'nun kuzeybatı köşesinin aşağısında yer alan, Ortaçağ'dan kalma Aziz Petar ve Pavel kilisesinin fotograti). 


tayin etti. Bu şövalyeler, büyük ihtimalle, nehrin kuzey yakasına çıkmışlar ve Janos Carai'yla beraber kara yoluyla Macaristan'a gitmişlerdi. 

Kılıçlar kınlarına geri girdikten sonra neler yaşandığı hakkında kafalar karışıktır. Mesela Osmanlıların esir aldığı Haçlıların sayısına karar vermek güçtür. Muhakkak olan şey, esir düşen Haçlılar arasında Jean de Nevers, Mareşal Boucicault, Philippe d'Artois ve Enguerrand de Coucy gibi önde gelen şahsiyetlerin bulunduğudur. Batılı kaynaklar Niğbolu'da tutsak alınanlar hakkında 400'den 12.000'e kadar değişen 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sayılar verir. Her şey gözünün önünde cereyan eden St. Denis keşişi 3.000 Haçlının Osmanlıların eline düştüğünü yazar. Yaşananları Kara Timurtaş Paşa'nın oğullarından birinden dinlediğini söyleyen Neşri esir sayısını 2.000 civarına yerleştirir. Neşri'ye bakılırsa, bu esnada ele geçen ganimet “dillerle vasf olmaz” miktardaydı. Haçlılardan kalan en şatafatlı çadırlardan birinde yakın maiyetiyle geceyi geçiren Bayezid, zafer kutlamaları esnasında gezindiği Haçlı ordugâhında gördüğü tantana ve debdebeden adeta afallamıştı. Ne yazık ki, Osmanlı sultanı aynı anda Rahova ve Vidin'den getirilip katledilen Osmanlıları görmüş ve elindeki Haçlı esirlerini öldürerek öcünü almaya karar vermişti. 

Ertesi gün. yani 26 Eylül sabahı, Bayezid'in öfkesi dinmemişti; elinde esir olanların tutsaklarıyla beraber öne çıkmalarını istedi. İslam hukukuna göre. 
esirlerin beşte biri hükümdarın hissesi kabul edildiği halde geri kalanlar bileğinin hakkıyla esiri ele geçirenlerin malı sayılıyordu. Jacgues de Creguy, ya dadahaiyi bilinen adıyla Jacques de Heilly, Burgonya dükünün kethüdalarından biriydi. Birçok şövalyeye bagbugluk etmiş; Yüz Yıl Savaşı'nda çarpışmış ve 
1. Murad devrinde Osmanlı ordusunda paralı asker olarak hizmet etmişti. O ve aynı biçimde önceden Osmanlılara hizmet etmiş olan Tournai lordu Jacgues de Fay. beraberce Bayezid'in huzuruna çıkarıldılar. 
Osmanlı sultanı, bu ikisinden en fazla fidyeyi getirecek yirmi kişinin isimlerini vermesini istedi. Haçlıların hepsi öylesine süslü ve ihtişamlı giyinmişlerdi ki, Osmanlılar, kimin sıradan bir şövalye, kimin mal mülk sahibi bir asilzade olduğunu çıkaramıyorlardı. 

Bayezid. İslam hukuku çerçevesinde şahsına dü şen beşte birlik esir dilimini infazetmeye niyetlenmiş olabilir. Bundan sonra ne olduğunu anlatan Osmanlı kaynağı yoktur. Dolayısıyla elimizde mevcut yegâne anlatılar, hayatı bağışlanan esirlerin hatırladıkların- dan ibarettir. Bunların yazdıklarına göre, Bayezid, fidye talep etmek için ayrılan birkaç tanesi hariç bütün esirlerin kılıçtan geçirilmesini emretmiş; fakat kelleler bir kez bedenlerden ayrılmaya başlayınca oluşan manzarayı kaldıramayıp merhamete gelmiş veya daha fazla katliamın Allah'ın gazabını çekeceğini kulağına fisildayanlara hakvermişti. Bayezid'in infazı durdurduğu âna değin kaç kişinin başından olduğuna 


SEFER 


dair tahminler, gerçekçi bir sayı olan 3oo den hayal mahsulü olduğu her halinden belli 3.000'e kadar degişiyordu. Tanrı'ya dua edip birbirlerini metin olma 

ya teşvik eden ölüm mahkümlarının nihai sonlarına giderken takındığı sessiz ve vakur tavır, Osmanlıların ani fikir değişikliğinde bir parça da olsa etkili olmuş olabilir. O sırada henüz on altı yaşında olan Sehilt 

berger, idama mahküm edilenler arasındaydı. Ne var ki. Osmanlı geleneklerine göre on altı ölüm cezası için erken bir yaştı. Schiltberger'in ifadesine göre, “Ertesi gün geldiklerinde, her biri savaşta aldığı esirleri ipe bağlayıp hizaya sokmuştu. Ben de, başka iki kişiyle aynı ipe bağlandım ve bizi esir alan kişi tara 

fından gótürüldüm." Fidye amacıyla seçilenlerin ay 

rılmasının ardından Osmanlı savaşçılarına esirlerini öldürmeleri emredildi. Sehiltberger'in yoldaşlarının boynu vuruldu; ama "tam sıra bana gelmişken sultanın oğlu beni gördü ve hayatta bırakılmamı söyledi 

Diğer oğlanların yanına götürüldüm; çünkü yirmi 


yaşın altında kimse öldürülmemişti ve ben zar zor on altı yaşındaydım... Bundan sonra, Bavyera soylularından Hannsen Greif dört kişiyle birlikte bir ipe bağlanmış halde gördüm. Yaşanan kanlı intikama şahit olduklarında yüksek sesle haykırarak idam için sırasını bekleyen süvari ve piyadeyi teselli etti. Sıkı durun, diyordu. bugün burada Hıristiyanlık için ca nımızı feda ettiğimizde Tanrı'nın inayetiyle cennetin çocuklarından olacağız. Bunları söylerken diz çöktü ve yanındakilerle birlikte kafası uçuruldu." 

Hayatını kurtarıp kaçabilenler yollarda sersefil oldular. Eflâk ve Erdel'den gelenler dost köy ve kasabalardan fersahlarca waktaydilar; hava gün geçtikçe sertleşiyordu ve Karpat dağları karnını doyurmak için dolanan vahşi hayvanlarla doluydu. Dahası, bir yolunu bulup evine ulaşmak mutlak kurtuluş anlamı na gelmiyordu. Firarilerden bazıları yolda kaptıkları hastalıklara daha fazla dayanamayıp kendi yatakla rında öldüler. Bunlardan biri olan Kont Ruprecht 


Niğbolu Haçlı seferinden sağ kurtulanlarin birçoğu, Braşov ile Ploesti arasında kalan ormanlık Karpat dağlarını kış ortasında geçerek evlerine dönmüşlerdi (yazarın fotoğrafı). 


Pipan. babasının yaşadığı Amberg şehrine geldikten sonra hastalığa yenik düşmüştü. 

Haçlı ordusu uzaklardayken Fransa'da uğursuz bazı alametlerin zuhur ettiği dilden dile dolaşıyordu. 
Söylentilere bakılırsa, Calais yakınlarında kraliyet çadırının tepesine durduk yere haşin bir rüzgâr sağanağı bindirmişti. İnsanlar, mızrağı andıran beş küçük yıldızın semada daha büyük bir yıldıza saldırdıgını gördüklerini söylüyorlardı; herhalde göktaşları görülmüştü. Yara bere içindeki ilk firariler 1396'nın Aralık'ında Fransa'ya vardılar. Çoğu Paris'e gitti: ama eşkıya ve serseri oldukları zannıyla Châtelet'de hapsedildiler. Budilenci kılıklı garibanların anlattığı felaket hikâyesi kimseye inandırıcı gelmiyordu. Şayet savaş mağduru yeni kafileler gelmeseydi, gözlerinin yaşına bakilmaksizm idam edileceklerdi. Neden son ra kaçaklardan iki tanesinin Fransız sarayı imrahoru- nun hizmetkârları olduğu anlaşıldı. Bu ikisi Burgonya dükünün huzuruna çıkarıldılar. Ne var ki. neler yaşandığını baştan sona bir türlü anlatamıyorlardı. Bu yüzden dük. Haçlıların akıbetini öğrenmesi için kethüdası Guillaume de l'Aigle'i Doğu'ya gönderdi. 


= NIGBOLU 1396 ——— = 


Bu arada Tuna'dan aşağı kaçanlar erzak takviyesi yapmak amacıyla muhtemelen Cenevizyönetiminde- ki Kili'ye uğradılar. Sigismond ile maiyetini taşıyan Venedik kadırgası Konstantinopolis'e gitti. Macar kralı, Bizans başkentinde 11. Manuel'le görüşüp olayların vahametini paylaştı. Sigismond'un, imparatorun huzurunda ertesi baharda yeni bir Haçlı ordusu toplama sözü verdiği rivayet ediliyordu: fakat böyle bir şey olmadı. İki kadırgaya binen Macar kafilesi, Ege ve Akdeniz'e dağılmış Venedik üslerine uğramak suretiyle nihayet 21 Aralık'ta Dubrovnik'e ulaştı, Kral Sigismond ve maiyetinin gemileri geri dönüş yolunda Çanakkale boğazını geçerken, Bayezid'in eline düşmüş esirlerin Gelibolu sahilinde alay alay yürütüldüğü resmigeçidi izlemenin utancını sineye çekmek zorunda kaldılar. St. Jean tarikatı büyük üstadı Philibert de Naillac'ın kat etmesi icap eden yol daha kısaydı. Yol üstünde belli başlı tarikat üslerine uğraması kuvvetle muhtemel olan de Naillac, Aralık sonlarında Rodos'a vardı. 


MUHAREBENIN GETIRDIKLERI VE 


GOTURDUKLERI 


FİDYE SÜRECİ VE ALINMAYAN DERSLER 


atı askeri seçkinleri Osmanlılara ilk defa esir В: ve Osmanlıların fidye amacıyla 

alıkoydukları esirlere oldukça iyi muamele ettikleri ortadaydı. Keza daha genç tutsakları nasıl bir geleceğin beklediğine dair Schiltberger'in hatıralarından iyi kötü bir fikir edinilebilir. Yine de, infazgününden sağçıkan vasıfsız esirlere ne olduğu hakkında doğru düzgün hiçbir bilgi yoktur. Bunların büyük kıs- mi Osmanlı devleti sınırları içinde köle hayatı sürmüş veya daha doğuya satılmış olmalıdır. Kuşkusuz bazıları ihtida edip hürriyetini kazanmış ve İslam toplumu- nun bir parçası haline gelmiştir. 

Yüklü meblağlar getirmesi beklenen kıymetli esirler, esaret hayatlarının büyük bölümünü eski Osmanlı başkenti Bursa'da geçirdiler. Esirlere ekmek ve et veriliyor: sağı solu gezmelerine. hatta avlanmalarına müsaade ediliyordu. Yine de, pek sağlıklı oldukları söylenemezdi ve bir süre sonra Jean de Nevers'i digerlerinden ayrı bir yere nakletmek gerekti. Büyük ihtimalle yaraları bir türlü kapanmayan Eu kontu, Mihaliç'te son nefesini verdi. Kontun Galata'da San Francesco manastırına defnedildiği düşünülürse, cansız bedeninin Konstantinopolis'in karşısındaki Ceneviz cemaatine teslim edilmiş olması muhtemel - dir. Esarete dayanamayan veya Niğbolu'dan yola çıkan gemilerde ölmüş olan diğer şövalyeler de aynı yere ya da yakınlarda bir manastıra gömülmüşlerdi. Yılların sillesini yemiş de Coucy, savaştan sonra hepten çökmüştü. Boylu poslu ve sağlam bünyeli biri olarak tarif edilse de, hastalığa yenik düşüp öldü. Herhalde hapis hayatının çilesine en iyi dayanabilen. genç de la Tremoille olmuştu. 

Hayatta kalan soyluların fidye işlerini ayarlamak uzun sürdü. Bayezid ve Jean de Nevers'in ortak kararıyla seçilen Jacques de Heilly, Haçlı hezimetini 


resmen duyurup fidye talep etmek amacıyla Milano üzerinden Paris'e gönderildi. 1396 Noel'inde Paris'e varan de Heilly. Kral Charles'la görüşmek için vakit kaybetmeksizin St. Paul konağına gitti. Osmanlı diyarındaki kader mahkümlarının sözcülüğünü yapan de Heilly, binici çizmeleri ve mahmuzlarını bile çıkarmadan kralın önünde eğilip başlarına gelen felaketi anlatmak üzere baronları etrafına topladı. Nevers kontunun aile büyüklerine yazdığı mektuplarla birlikte diğer esirlerden gelen mektupları sahiplerine teslim etti. Hizmetleri karşılığında kraldan 200 
ekülük bir atiye aldığı halde, geride kalanlara karşı sorumluluğu yüzünden Bayezid'e geri dönmek mecburiyetindeydi. Fransız kralının huzuruna çıkan heyette, fidye miktarlarını müzakere etmeye gelen üç Burgon şövalyesi bulunuyordu: Burgonya kontluğu idarecisi de Vergy, Flandra yöneticisi de Linrenghen ve Chateau Morand beyzadesi. Heyet geri dönüşünde Osmanlı hükümdarına enfes kumaşlar ile altın ve fildişi bezeli koşum takımları gibi değerli hediyeler getirdi. Milano hâkimi, avcılığa düşkün olduğu bilenen Bayezid'e bir aksungur yollamıştı. Jacgues de Heilly, Arras'ta dokunan meşhur duvar halılarından birini, bilhassa Bayezid'in hoşuna gideceğini düşündüğün- den başka bir "cihan fatihi” Büyük İskender'i resme- den bir halıyı yanına almayı teklif etmişti. 

Cenova'yı Fransız iktidarına boyun eğdirmeye çalışan Fransız elçileri, heyetin yola koyulmasından evvel kalburüstü Ceneviz tacirlerinden sadakatlerini kanıtlamaları için kesenin ağzını açıp tutsak Fransızların fidyelerini denkleştirmelerini istemişlerdi. 
Batı Avrupa'nın belli başlı ailelerinin çoğu Niğbolu'da birer evlatlarını Osmanlılara kaptırmışlardı ve bunları kurtarabilmek için telaffuz edilen rakamlar öyle yüksekti ki, bütün Avrupa'da mali kriz çıktı. Fidyele-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Gümülcine'de, kasabanın Osmanlı gaza faaliyetlerinin merkezi olduğu günlerde Gazi Evrenos Bey tarafından inşa ettirilmiş İmaret Camii, Rumeli'deki en eski Osmanlı eserlerinden biridir (yazarın fotoğrafı). 


rin büyük kısmını sırtlanan Fransa'da ve Burgonya'da yeni vergiler salmak dışında bir yol dügünülememisti. 
Esir düşenlerin karıları veya aileleri tarafından kaleme alınmış acıklı mektuplar. 1397 yılının Ocak'ına gelindiğinde Batılı soylu aileler arasında elden ele dolaşıyordu. Fransa'nın sözüm ona en mağrur asilza delerinden bazıları. yardım eli uzatması için Venedik dukasına yalvarıyorlardı 

Aynı sırada Mareşal Boucicault ve de la Tremoille, paranın Osmanlı sarayına gelişini çabuklaştırması için izin alarak Midilli'nin Ceneviz hâkimini görmeye gittiler. Beyzadelerin ikisi de adada hastalığa yakalan dı ve de la Tremoille öldü. Boucicault. kendi fidyesi ödendiği halde Nevers kontunu yalnız bırakmadı ve efendisinin akıl almaz bir meblağa ulaşan kurtarmalığını denkleştirebilmek için çırpınıp durdu. En nihayetinde Lombard sarraflar, Kıbrıs kralı ve nihai teslimatı ayarlayan Midilli hâkimi Gattilusio'nun gayretleriyle fidyelerin tamamı ödendi. 

Jean de Nevers ve Henri de Bar, bu ıstırap dolu günlerin birinde Meriç nehrinin ağzında yer alan kendi halindeki Enez'in idarecisi Niccolò Cattilusio ya yazdıkları mektupta şöyle diyorlardı: "Pek sevgili ve muhterem dost, 2.000 dükayı aldık.... bunun için tüm kalbimizle şükranlarımızı sunarız... Aynı zamanda gönderdiğiniz muazzam ve latif hediyeler, başka şeylerin yanında balık, ekmek ve şeker de elimize geçti... 
En az sizin kadar sevgili ve iyi bir dost olan zevcenize yolladığı şahane ve zarif kıyafet ile örtüler için teşekkür ederiz. Mihaliç. Nisan'ın 151 [1397]." Bizanslı Dukas'a sorulursa, Bayezid en sonunda esirlerin memleketlerinedönmelerinemüsaade etmişti: çünkü Haçlılar giderken "Francesco Gattilusio'nun oğlu Midilli Һакітіпі" kefil göstermişlerdi. Bu doğru olsun ya da olmasın, Haçlı tutsakların Ceneviz Gattilusio ailesine büyük bir şükran borcu olduğu şüphesizdi. 

Niğbolu'nun üzerinden nereden bakılsa bir yıl geçtikten sonra, Jean de Nevers nihayet evine doğru yelken açabiliyordu. İlk durağı, Gattilusio'larla otu-Tup gelecek günler hakkında dertleştiği Midilli adası oldu. Ceneviz ailesinden yolculuğunun geri kalanında kuşanmak üzere yeni ve şanına yaraşır elbiseler kabul etti. 22 Şubat 1398'de, neredeyse iki yıllık bir ayrılıgın ardından Dijon'a geri döndü. Jeanve maiyetindekiler. Bayezid'in bahşettiği birkaç mütevazı hediyeyi yanlarında getirmişlerdi: Demir bir topuz, "Türkle-Tin zevkine uygun” keten gömlekler, Fransızların her ne hikmetse insan bağırsağı sandığı deri kirişleriyle yaylar ve küçük bir davul. Bu armağanlara kimse akıl sır erdirememişti; ama Osmanlı sultanının anlatmak istediği olabildiğine basitti. Osmanlılar, sade araç gerecleri çok daha kullanışlı bulan savaşçı bir halktı ve Haçlıların yaptığı gibi alabildiğine süslü ve ifrat derecesinde şatafatlı eşyaları harp meydanına taşımak gibi bir âdetleri yoktu. 

Philippe de Méziéres, Niğbolu'dan gelen felaket haberlerine şaşırmayan üç beş kişiden biriydi. Aksine neler olup bittiğini ayan beyan gösteren bir rüyasından bahsediyordu: "Uzun boyuna rağmen bir deri bir kemik kalmış. yaralı ve iki büklüm bir adam, beti benzi atmış çehresiyle yalınayak başıkabak olduğu halde ayakta bir asaya yaslanıyordu. Beline doladığı iple beraber yırtık pırtık, kirli beyaz bir Türk elbisesi giyiyordu ve koca bir yara sol tarafını baştan aşağı kana bulamıştı." Bu suret. Phillippe'in yanı başında diz çöküp korkunç hezimeti ve muharebe esnasında zuhur eden garip hadiseleri bir bir anlatan Jean de Blaisy'nin hayaletiydi. Philippe de Méziéres'nin zihnine düşen bu görü, ölüler ve esirlerden gelen bir haberci olduğunu söylüyor ve Katolik dünyanın bütün hükümdarlarına bir şeyler yapma çağrısında bulunuyordu. Olan bitene sessiz kalamayan Philippe. 1397'de La Consolation de la desconfiture de Hongrie ve Une epistre lamentable et consolatoire isimli eserleri kaleme aldı. 


De Mézières, suçu günahkâr Haçlılarda arıyordu; ama facianın sorumluluğunu Macarlara atan Fransız yazarlar da vardı. Bunlardan biri olan Eustache Deschamps. 1396 yılı bitmeden yazdığı bir şiirinde şöyle diyordu: 


Dinsiz diyarının sehri Nigbolu, 

Bugünlerde büyük bir kusalma gördü, 

Kibir ve ahmaklıktan dolayı kaldırılan Savastan kacan Macarlar yüzünden bırakılan. 


Bu, ne denli hakkaniyetsiz bir yaklaşım olursa olsun, efsane büyüdükçe büyüdü. Niğbolu'nun kötü şöhreti, biraz da Batı Hıristiyanlığının elbirliğiyle donattığı en iyi Haçlı ordusunun daha ilksillede darmadağın olmasından geliyordu. Bu sefer, güyabunutakip edecek daha iddialı seferlere, belki de Fransız kralı Charles ve İngiliz kralı Richard'ın öncülük edeceği girişimlere önayak olacaktı. Bu hayaller hiçbir zaman gerçekleşmedi ve Niğbolu seferi "feodal şövalyeligin son büyük milletlerarası teşebbüsü” olarak kaldı. 
Haçlı mefküresi, bundan böyle 15. yüzyılın “imkânsız rüyası”ydı. 

Öte yandan,  Nigboluda yaşanan felaket, Burgonya'nın ilim. askerlik ve asalet mahfillerinde hiç de yılgınlığa yol açmış gibi görünmüyordu. Bilakis gizemli Doğu dünyası, Türkler ve İslam'a yönelik iştahlı merak günden güne artıyordu. Bertrandon de la Broquiére’in bir kuşak sonra çıktığı Doğu seyahati, öyle ya da böyle, Niğbolu'daki Burgon hezimetine verilen dolaylı bir tepkiydi. Osmanlı askeri başarısı, 
15. yüzyıl boyunca Batılıların aklını kurcalamaya devam etti. Zırhlarının dayanıklılığı ve atlarının üstün evsafını anlata anlata bitiremeyen Batılılar, üstünkörü silahlarla savaşan, askerlik sanatından bihaber Osmanlıların üst üste kazandığı zaferleri kavramakta güçlük çekiyorlardı. 

Jean de Nevers'in sonraki askeri hayatına bakılirsa, Niğbolu seferinde görüp yaşadıkları aklına kazınmış olmalıydı. Ne de olsa, gerçek bir orduyu doğru düzgün sevk ve idare etme yeteneğine sahip yegâne Burgonya dükü, Jean olmuştur. Dük, kendisine yoldaşlık edenleri de unutmadı. Bunların çoğu cömert ödüllerle taltif edildi; bazıları yüksek mansıplara terfi etti. Örneğin, arbaletçi neferi Etienne Lambin, ecuyer 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de cuisine arasına alındı; 1405'e gelindiğinde ise. Burgonya dükünün hizmetinde 81 arbaletçi ve altı okçu dan müteşekkil bir bölüğe komuta ediyordu. Lambin. 
en son 1418'de Fransız kralının topçu başı olarak kayıtlara geçmişti. Boucicault. muharebeden sonra Doğu'ya dönen ender Haçlılardan biriydi. 1399'da bu kez Fransız kraliyetine bağlı Cenova'nın doğu sularındaki menfaatlerini savunmak amacıyla tertiplenen küçük bir sefere katıldı. Kısa süre önce bulunmuş ve Boucicault'nun elinden çıkmış olan bir Agincourt muharebesi plani mareşalin Niğbolu'da gördüğü Osmanlı okçularından ne denli etkilenmiş olduğunu gözler önüne serer. Boucicault'nun kâğıda döktükleri İngiliz uzun yaylı savaşçıları karşısında fayda sağlamamıştı gerçi: ama savaş planının bizatihi kendisi, 


fütursuzca itham edilen Fransız kumandanlarının Yüz Yıl Savaşı'nda değişen şartlara uyum sağlayabilmek için ellerinden geleni yaptıklarını ortaya koyuyordu. 
Niğbolu bozgunu Macaristan'daki siyasi düzeni altüst etti. Kral Sigismond'un itibarı yerle yeksan ol muş ve güçbela tesis etmiş olduğu iktidarının altı bir çırpıda boşalmıştı. Öyle ki, asi baronlar Sigismond'u 1401'de alaşağı ederek zindana attılar; ama başka bir isim üzerinde anlaşamadıklarından tahta dönmesine müsaade etmek zorunda kaldılar. Bu şerdeki hayır. 
tacına kavuşan kralın canlı ve uzun vadeli bir askeri yenilenme teşebbüsüne girişmesi oldu. 1397'de Tımışvar'da toplanan diet, yani meclis, krallık arazisini müdafaa etmek için feodal banderium bölükleri tedarik edegelmiş baron ve kilise adamlarının askeri 


1411 dolaylarından kalma 
bir Bizans bahriye sancağı. 
İmparator Manuil, baş melek önünde diz çöküyor 
(Galleria Nazionale delle 
Marche, Urbino). 
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yükümlülüklerini katı kurallara bağladı. Daha önem lisi, toprak sahiplerinin yirmi kiracı hissesi başına bir hafif süvari temin etmekle mükellef tutulduğu bir militia portalisin uygulamaya konuldu. Bu hafif atlıların yörenin köylülerinden mi yoksa kiralanan paralı askerlerden mi bir araya getirildiği belli olmasa da. büyük ihtimalle, atlı okçu olarak istihdam ediliyorlardı. 
Bu askeri tedbirlerin Osmanlı ilerleyişine karşı alındığı şüphesizdi. Güney sınırına yayılmış hisar ve kaleler, İtalyan condottierolarin yardımıyla son tahkimat usullerine göre yenileniyordu. 15. yüzyıl Macar tarihçileri, Osmanlılar hakkında Batılı meslektaşlarından çok daha yumuşak ve anlayışlı bir dil kullanıyorlardı. 
Macar anlatılarındaki Osmanlılar öyle pek vahşi ve habis kişiler değillerdi. Tersine, Osmanlı Türkünden sadır olan esas tehlike, takındıkları “sözde nezaket ve insaniyetle ruhlara nüfuz edip” Hıristiyanları İslam'ı seçmeye özendirmeleriydi. 

Niğbolu yenilgisi, Avrupa'nın geri kalan köşelerinde bu denli kuvvetli hissedilmemişti. Yine de. 
Niğbolu'dan cesaret alıp Avusturya'nın güneyindeki İstirya'ya yönelen Osmanlı akınları, Venedik ve Almanya içlerine korku dalgaları salmaya yetmişti. 29 
Ekim 1396'da, felaket haberleri Batı Avrupa'ya henüz ulaşmamışken, Konstantinopolis'teki ticari menfaat - lerini gözetmek niyetinde olan Venedik derhal yeni bir filonun donatılması için 5.000 duka tahsis etti. 
Sigismond, Venediklileri zerre kadar sevmiyordu; ama Osmanlılarla baş edebilmek için onların destegi- nin şart olduğunu en sonunda anlamıştı. Niğbolu'daki çöküş Macaristan, Lehistan ve Rumen prensliklerini bariz şekilde birbirine yakınlaştırmış olsa da, Sigismond'un Leh kralına duyduğu tarife gelmez düşmanlık, iki krallığın 1410'da savaşa girmesine yol açtı. 
Sigismond için en beteri, saltanatının son yıllarında Bohemya'da patlak veren Husçu savaşlarına boğazına kadar batmış olmasıydı. Osmanlılara yönelik planlar. 
görünüşe bakılırsa, gelecek baharlara ertelenmişti. 


ZAFER VE DAHA BÜYÜK 
BİR TEHDİT 


Niğbolu muharebesi, pahalıya mal olmuş olsa bile Osmanlı ordusu açısından mutlak bir zaferdi. Zaferini dosta düşmana duyurmak isteyen Bayezid, diğer 


İslam saraylarına esir kafileleri yolladı. Esirlerin çoğu delikanlılardan seçilmekle birlikte hepsi genç değil - di. Alman silahtar Johannes Schiltberger, Kahire'ye, Memlük sultanına gönderilmesi tasarlanan on altı gençten biri olacaktı. Ne var ki. Schiltberger'in yaraları, yaşını almış bir Macar şövalyesinin başını çekeceği kafileye girmesini engelledi. Bundan neredeyse yirmi dört sene sonra Mısır'ı ziyaret eden Venedikli seyyah Emmanuel Piloti, ihtida edip Memlük askeri hiyerarşisinde yükselen ve o esnada Kahire kalesinde hizmet eden 200 Fransız ve İtalyan savaş esiri hakkında söylentiler duymuştu. Kim bilir, belki de bunlardan bazıları Schiltberger'in eski dostlarındandı. 
Memlük düzeni, yalnızca Müslümanlara silah taşıma izni vermesi bakımından İslam dünyasının diğer ordularından esaslı bir farklılık arz ediyordu. Başka yerlerde gayrimüslim asker istihdamı nispeten olagandı. Bununla birlikte gayrimüslimlerin askeri sisteme intibakı açısından Osmanlı devleti gibisi yoktu. 
Schiltberger, Mısır'a gitmek yerine altı sene boyunca Bayezid'in "piyade peyk"lerinden biri oldu ve bir o kadar sene de Bayezid'in haleflerine "ath peyk" olarak hizmet etti. Bir Müslüman hanedandan diğerine defalarca el değiştirdi ve yeni efendilerinin hizmetinde Ortadoğu, Güney Rusya. Maveraünnehir ve belki Kuzey Hindistan'a kadar ayak basmadık yer bırakmadı. 
Hukuk hâlâ bir köle olduğunu söylüyordu: ama Schiltberger, İslam devletlerine hizmet sunan Hıristiyan ücretli askerlerle aynı muameleyi gördü. İtikadına sahip çıktı; kendisini zorla İslam'a geçirmeye çalışan kimse çıkmadı ve 1427'de nihayet Roma'ya döndüğü güne değin Kafkaslar ve Orta Asya gibi uzak bölgelerde bile Hıristiyan kardeşlerini ziyarete rahatça gidebildi. 
Bu tarihlere gelindiğinde Niğbolu zaferi, Osmanlılar açısından çok daha tehlikeli bazı olayların gölgesinde kalmıştı. Bayezid. birçok takipçisinin aleni taleplerinin aksine, Niğbolu'dan sonra düşman arazisini istilaya kalkışmak yerine halihazırda Osmanlıların elindeki yerlerde daha sağlam bir yapı kurmanın yollarını aradı. Yine de, Vidin geri alınıp haraçgüzâr Bulgar hükümdarı İvan Stratsimir rehin olarak Anadolu'ya yollanmış ve tutsak hükümdarın küçük krallığı doğrudan Osmanlı başkentine bağlanmisti. Vidin ve Niğbolu kaleleri tahkim edildi ve Tuna'nın güney yakası Osmanlı ülkesinin bağrından 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taşınan Müslümanlarla doldurulan bir uç bölgesi haline sokuldu. Bayezid, Konstantinopolis kuşatmasına kaldığı yerden devametti. 

Gazi Evrenos Bey'in komutasında ol duğu anlaşılan Osmanlı akıncıları, yine de, Tuna'yı aşıp Eflâk topraklarına girdiler. Tahtını terk edip kaçmak zorunda kalan Mircea'nın yerine Vlad geçirildi. 
Ne var ki, Mircea bir anda pes edecek biri değildi ve 1397 başlarında yanına kattığı bir Erdel ordusuyla geri döndü. 
Mircea, Tuna deltasının güneyinde kalan Dobruca'yı geri almayı hiçbir zaman başaramamış olsa da, aklı fikri Timur'un ne yapacağıyla meşgul olan Bayezid. devrik Eflâk hükümdarının tacını tekrar kuganmasına ses çıkarmadı. 

Bununla beraber Niğbolu zaferi Osmanlıların fetih seferlerini Yunanistan'ın içlerine genişletmelerine olanak tanımıştı. Timurtaş ve Yakup Paşalar serdarlığındaki bir akıncı kuvveti, 1397'de Mora yarımadasını bir uçtan diğerine talan edip Argos hisarını yerle bir etti. Aym sene bahar aylarında Bayezid, Selânik yakınlarındaki Karaferye'de yeni bir cami inşasına bizzat nezaret ediyordu. 

Niğbolu'daki Haçlı bozgunu, bunun üstüne bir de Kasım'da annesini kaybeden Bizans imparatoru Manuil'i adamakıllı kedere boğmuştu. Akıl hocası Demetrios Kydones'e şöyle yazıyordu: "Biraz sağduyu sahibi adamlar için o afetten, yeryüzünün selle boğulduğu o felaketten beri yaşamaya değer bir şey yoktur; ama bundan daha fenası, şimdi kadim devirlerdekilerden daha iyi insanları bir çırpıda süpürüp götüren bu musibettir.” Bizans başkentini saran Osmanlılar her geçen gün biraz daha yaklaşıyorlardı. 
Bayezid. Manuil'e kenti Osmanlı taraftarı rakibi УП. 
loannis'e teslim etmesini söylüyordu. Görünüşe bakılırsa, şehir ahalisi bu fikre alışmaya başlamıştı bile; kentin habertellalları, Bayezid ve ileri gelen Osmanlı ricalinin şehre bakan tepelerde kendilerinden emin halde gezinirken fethi müteakip kimin hangi saraya yerleşeceğini konuştuklarını söylüyorlardı. Ne var ki, Osmanlı hücumları, ne Theodosius surlarını ne de 
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1410 civarında Osmanlılarla bağını koparıp Macar 


krallığının yüksek hâkimiyetini tanıyan Sırp despotu Stefan Lazareviç'e ait mühür (Manasija Manastırı, Resava). 


Haliç'in kuzey yakasını örten Galata surlarını geçmeye yetti ve 1397 baharında kuşatma bir kez daha gevşetildi. 

Çifte imparatorlar Manuil ile İoannis'in 1399'da oturup anlaşması suların bir nebze olsun durulmasına yardımcı oldu. Bununla birlikte Manuil'in adeta Batı saraylarını tavaf ettiği 1399-1403 Avrupa ziyareti dişe dokunur bir fayda sağlamadı. 1407'ye gelindiğinde, en azından Niğbolu'da perişan olana değin hayranhk uyandıran bir zamanların Haçlı ordusu, kardeşi Mora despotu Theodoros'un cenaze alayını teşrif eden Manuil'in zehir zemberek dilinde bir barbar çetesi haline sokulmuştu. Manuil gibi kültürlü ve kibar bir Bizans beyefendisi, laf "Nigbolu'da ezilen bu büyük ordu"ya geldiğinde, "Yani, Panonialilar [Macarlar], Keltler ve Bat: Galatyalilardan toplanan ordu aklima geldikçe, bunun ne denli barbarca bir şey olduğunu hatırlayıp ürperiyorum.” diyordu. 

Bizans'tan artakalanlar ufalarak ilk zamanlarda- ki kültürel çekirdeğine çekilirken, Balkan devletleri Niğbolu sonrası dönemde değişen şartlarla başa 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çıkmaya uğraştılar. Sırbistan'ın kuzeyini elinde tutan despotluk, 1459'a kadar varlığını sürdürdü; hatta 1402'de Bayezid'in Timur'a esir düşmesinin ardından sınırlarını birazcık genişletme fırsatı bile buldu. 
Stefan Lazareviç. Bayezid'in ölümünün ardından Osmanlı sarayıyla ipleri kopardı ve Sigismond'a bağlanarak Osmanlı karşıtı bir ittifakın temellerini atmaya çalıştı. Yine de, Sırbistan hâkimlerinin en sonunda Osmanlıların hâlâ en muktedir siyasi güç olduğunu kabul etmek dışında bir seçenekleri olmamıştı. 
Eflâklı Mircea, Lazareviç'in başını çektiği Osmanlı karşıtı birliğe katıldı: Bulgaristan'da çıkan ayaklanmayı destekledi ve Bayezid'in vefatıyla doğan iktidar boşluğunda Osmanlı dünyasını kasıp kavuran iç savaşlara elinden geldiğince müdahale etti. Ne var ki, aynı şekilde, Osmanlı iktidarının toparlanmasının ardından Eflâk'ın Osmanlı yüksek hâkimiyetini tanımak dışında çaresi yoktu. Rodos adasını mesken tutan St. Jean Şövalyeleri, 1409'da —en azından bir süreliğine- Osmanlı sultanıyla barış akdettiler. 

Osmanlıların Niğbolu'da edindikleri tecrübeyi askeri taktiklerini yenileme amacıyla kullanıp kullanmadıkları cevapsız bir sorudur. Gelgelim, Niğbolu'da öylesine muzaffer olmuşlar ve düşmanları Osmanlı hamlelerine karşılık vermede o denli yetersiz kalmıştı ki. ortada herhangi bir değişikliğin gerekli olduğunu düşündürecek bir şey yoktu. Kaldı ki Bayezid. 1402'de Ankara'da muharebeyi kaybederken de aşağı yukarı aynı taktikleri kullanıyordu. 15. yüzyıldaki Osmanlı harp düzenini tasvir eden Batılı gözlemcilerin tespitleri, 14. yüzyılın sonuna dair yazılanlarla büyük ölçüde örtüşüyordu. Tabii ki, Osmanlı saflarında boy gösteren sahra topçuları ve ilk kez 1444'te Varna'da tatbik edilen savaşarabalarından müteşekkil wagenburg uygulamaları gibi çok daha gelişkin arazi istihkâmları, geleneksel Osmanlı taktiklerini iyice pekiştirmeye yarıyordu. 

Niğbolu zaferi, Bayezid'in şöhret ve saygınlığı” m artırdı. Kıraat ilminin önde gelen isimlerinden İbnü'l-Cezeri. Niğbolu muharebesinde Osmanlı ordugâhında bulunmuş olmasından da anlaşılacağı üzere. Bayezid'in İslam dünyasında itibarlı bir makama yükselmesine katkı sunuyorlardı. Osmanlı hükümdarları Niğbolu'dan sonra daha mütevazı tınısı olan emir yerine sultan lakabını takınmaya başladılar. 


Bu, istikbal peşinde koşan yeni âlim, idarecive askerleri Bayezid'in hizmetine girmeye teşvik etti. İslam âleminin doğu topraklarının Emir Timur'un seferleriyle karman çorman olduğu o günlerde, Osmanlı sarayına girmek isteyen gönüllülerin sayısı hiç de az değildi. İşinin ehli insanların batı sınırlarına akışı, Bayezid'e fethettiği toprakları ustalıkla yönetebilme becerisini bahşediyordu. Ne var ki, başında durduğu siyasi yapıyı. gece gündüz kâfirlerle mücadele eden bir gaza devletinden yerleşik bir İslam imparatorlu-Guna çevirmeye ömrü vefa etmedi. Bayezid. Niğbolu zaferinden sonra Bursa'da açtığı darüşşifa ile Osmanlı topraklarındaki ilk hastaneyi tesis etti. Darüşşifa ile birlikte külliyeye ait bir medrese, hamam ve imaret günümüze intikal etmiştir. 

Karaman beylerinin düşmanca tutumlarına bir son vermek isteyen Bayezid. 1397 ve 1398 yıllarında Anadolu içlerine tedip seferleri düzenledi. Ne var ki, Osmanlıların doğuya doğru genişlemesi Bayezid'le Timur'u burun buruna getirdi. 1402'de Ankara'da yenilgiye uğrayan Bayezid esir düştü. Yine de, Niğbolu'da kazanılmış zafer, Osmanlılara soluklanıp takatlerini toplamaları için zaman ve mekân sağlayaсаки. Bayezid'in halefleri, yeni baştan ayakları üzerine kaldırdıkları devletin doğuda kaybettiği toprakları geri aldılar. Keza ertesi yüzyılın Osmanlı padişahları, aynı Rumeli üslerinden yola çıkarak, 17. yüzyıla gelindiğinde Osmanlıları Fas hudutlarindan İran'a, Magrip sahillerinden Macaristan ve Ukrayna'ya uzanan devasa bir imparatorluğa dönüştüreceklerdi. 


GUNUMUZDE MUHAREBE 


MEYDANLARI 


odern yollar her zaman Tuna hattına bağlı М kalmasa da. Fransa'dan yola çıkan Haçlıların 

Almanya, Avusturya, Macaristan ve günümüzde Sırbistan'ın kuzeyi ve Romanya'nın batı sınırına tekabül eden bölge üzerinden takip etmiş oldukları yolun izini sürebilmek nispeten kolaydır. Haçlıların Orşova'da Tuna'yı aştığı nokta suni bir gölün suları altında kalmıştır. Mevcut yollar aşağı yukarı Ortaçağ'daki güzergâhlarını takip ettiğinden, Edirne ya kınlarındaki buluşma noktasından yola koyulan Osmanh ordusunun gittiği yol daha da açıktır. 

Seferin cereyan ettiği Vidin ile günümüzdeki ismiyle Nikopol arasında kalan bölgeyi tanımlamak daha güçtür. Kitabın yazıldığı günlerde Bulgaristan'ın Tuna havalisine gidip gelen yabancıların sayısı bir elin parmaklarını nadiren geçiyordu. Dahası. Niğbolu ve Vidin yöreleri Osmanlı mazisini silmeye ahdetmiş Bulgar yönetiminin elinden epeyce çekmiştir. Bölge - ye ilkel tren ve otobüslerle ulaşmak mümkündür; ama Sırbistan sınırıyla Niğbolu arasında kalan araziyi dolaşmanın en iyi yolu özel araba veya bisiklettir. Vidin ve Rusçuk arasında işleyen botlar sadece nehir gezintisi içindir. 1993 yazında günlüğüme şöyle yazmışım: "Sotya dan Vidin'e (dört beş saatlik bir yolculuk) ara sıra yavaşlamayı gerektiren tepelik bir yoldan gidiliyor: ama dağlık sayılmaz. Vidin'de eski kale dışında neredeyse hiçbir şey kalmamış. 19. yüzyıl seyyahları - nin bayıldığı eski Türk şehrini tamamen ortadan kaldırmışlar. Kaleyi kuşatan yeşilliklerde 19. yüzyıldan kalma eşraf konakları ve yıkık kiliselerle iç içe işçi konutları inşa edilmiş. 18. yüzyıldan bir cami var—elli yıl önce şehirde yaşanan bir öfke patlamasından sağlam çıkmış tek cami— ama o da kapalı". Kamp alanları dışında Vidin de eli yüzü düzgün iki otel bulunmaktadır: ama Turistiçeska Spalnya isteyenlere şehirde özel evler ayarlanmaktadır. 
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Bir kez daha günlüğüme göz atarsak: "Tuna boyundaki tali yollar aracılığıyla Vidin'den Nikopol'e gidilirken gördüğüm tek köy camisi Vidin yakınlarındaki yangın mağduru, harabeye dönüşmüş bir iskeletti. 
Irmağa yakın yolların manzarası muhteşemdi ama yol meşakkatliydi (yine yaklaşık beş saate mal oldu). Görünüşe bakılırsa, Nikopol'de yalnızca hisarın kurulu olduğu tepenin vadisinde kalan bir otel var. Gecelik biryatak için dort dolar istiyorlar ve bunun karşılığında bedava bir soğuk içecek veriyorlar (1993 fiyatları). 
Niğbolu'nun çifte surları, şehri üç defa ele geçiren Rusların saldırıları esnasında büyük oranda tahrip olmuştur; ama kentin güneydoğu ucunda toprak kaplı bir surun izleri yine de görülebilir. Buranın ötesinde, Niğbolu muharebesi meydanını bulmaya azimli ziyaretçiye kuvvetli bir çift bacak, bir matara ve nereden bakılsayarım günlük bir zaman lazımdır. 
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Varka veGullséh 52 
Venedik 1-12, 14-17. 29. 40-41, 43. 46.81, 
84. 86, 89 
Vergy. de 85 
Vienne, Guillaume de 39 
Vienne, Jacques de 39 
Vienne. Jean de 13. 39. 64. 69. 72-73 Visconti. Gian Caleazzo 11, {1 
vitej 28 
vitez 35 
voynuk 35 
Vlad7. 12, 16-17. 43. 90 
voynuk 22, 29. 34-35, 45 
voyvoda 9. 19, 22, 28-29. 35. 41 
Yakup Pagago 
yamak 34 
yay27-28, 33, 35, 68, 87-88 
Batı yayı 68, 88 
bileşik yay 68 
Türkyaylan 28 
uç bükümlüyay33 
yeniçeriler 30, 33-34, 60 
Yunan 7 
Yasuf-1 Meddah 52, та 
Yüz Yıl Savaşı 13, 19, Ва, 88 
zırh 14. 24-27. Зо 33, 35, 52. 64. 68-69. 
81,87 
zırh asker 32 
zırhlı kapıkulu 33 
zırhlısüvari 25-27 


ASKERİ TARİH DİZİSİ - 18 


Tarihin en büyük savaşlarının ayrıntılı dökümleri, hasım kuvvetlerin stratejileri, taktikleri, askeri harekâtın düğüm noktaları. 


Niğbolu Seferinin başlangıcından sonuna kadar yaşanan bütün muharebeler; Yıldırım Bayezid'in Konstantinopolis'i kuşatması, Macar Krallığı'nın yardım çağrısı, Haçlı ordusunun toplanışı, Balkanlar'a yürüyüşü ve Niğbolu'da bozguna uğrayışı. 


ET 
7% ti 


Renkli savaş sahneleri 3 boyutlu harekât haritaları 


Ы; 


Fotograflar Coğrafi haritalar 


